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ÜSTÜNE GİTMEKTE 
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ANKARA(ÖZEL) 
Cumhurbaşkanlığı ve- 


"KAMBOÇYA VE TÜRKİYE 
BİRBİRİNDEN UZAKTA, 
AMA AYNI KADERİ 
PAYLAŞIYORLAR” 


Demokratik Kamboçya ve Türkiye, © Atalay, Türk-işile © "Celal Bayar'ın oi 


lie ve Türkiye halkları a E E DISK arasındaki "katliam için tenkil” 
yeli bet ama e Baskan tS ly ah işbirliğini yapıcı ve çağrısında 
a ayip Ni olaylarla ilgili olarak Se. Örnek bir tutum bulunması iyi bir 
natonun erken toplantıya 
sömürü ve tehditlerinin çağrılması isteğini, Kon- olarak DA gerang 
tenjan Grubu Başkanı değerlendirdi olmamıştır” 


neden olduğu acıları yaşamıştır. Zeyyat Baykara ve CHP 
Senato Grubu Başkan vekillerini ziyaret ederek 
görüştü. 

(Devamı Sa. 7, Sü, 4'de) 


ia TÜRK-İŞ 
YÖNETİM KURULU ANARŞİ 
KONUSUNU GöRüŞTÜ 


A aiy ANKARA (ÖZEL 
Türk-İş Yönetim Kurulunun önceki gün başlayan toplantısının birinci ende 
enel kurula sunulacak olan çalışma raporu ele alındı. Deri-İş Başkanı Mustafa 
ahin, Tün-Tis Baskanı HüseyinPala, İnsel Başkanı Akif Keskin ve yeri 
i mir mm Sie çalışma raporunun kapsamı üzerine birer konuşma yapilar Yol-iş Federasyonu Başkanı Halit Mısırlıoğlu yaptığı konuşmada, sendikal 
arasındaki dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesini istedi, A E u, e aae 
kalar arasındaki dostluk ve Mn güçlü olduğunu, ancak bugün bu durumun DR belirterek sendikalar arasındaki zayıf ilişkilerin canlandırılması gerektiğini belirtti. 
Çalışma raporları üzerinde Türk-İş içinde AP'li olarak bilinen sendika başkan- 
Jarının tartışma ortamı yaratmaları bekleniyorken, çalışma raporu üzerinde sessiz 


AP” li sendikacılar Çalışma Raporu konusunda 
sessiz kaldılar 


Ecevit bugün 
Erbakan”la görüşecek 


Başbakan Bülent Ecevit bugün saat 10.00'da 
MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile anarşi üzerine bir görüşme yapacak. 

srbakan'ın Genel başkanlığa yeniden seçilmesini de kutlayacak olan Ecevit, daha sonra 
tüm parti liderleriyle anarşi üzerine bir görüşme 


kalmaları ve hiç konuşma yapmamaları dikkat çekti. Tartışma ortamının olma- yapacak. | IK 
dığı toplantı kısa sürdü ve saat 16.00'da sona erdi. s top anıyor , 
TÜRK - İŞ Yönetim Kurulunun EN . . YARIN AYDINL 'TA 
ikinci toplantısında, DİSK'in öner- eETKO çetesi şefi iiu 
AERE 


ihracatçılar 

COMECON ile 

ilişkiler 
urulmasına 


Ali Haydar Yangın, 
Afşin-Elbistan 
yöresinde dolaşıyor 


Hergün gazetesine yazdığı yazıda 


MHP Genel Sekreter Yardımcısı 
Kösoğlu, Hitler faşizmini övdü 


© ülkücülere nazi 


Geniş haber 


5.sayfada 


karşı ikti ABD ile gruplarının 

Ç askeri görüşmeler mücade eskorak 
İSTANBUL (ÖZEL österiliyor 

Je ani İhracaatçılar Birliği Başka, Kasım ayında ii ek Sekreter 

nı ei eli, li basın ba la acak Yardımcısı Nevzat Kös 

toplantısında, ECON'a yönelme $ y oğlu "korkak ,pısırik ol 


eğilimlerini eye karşıladıklarını 
a 


mayı" eleştirerek, bu tu 


ANKARA (ANKA) 


artık peryodik e gelen devalüasyonların ihracatı geliştirmediği gibi 
ğe 5 hızını da artırdığını söyle- 
1: 
Yaşar Ünal basın toplantısında ül- 
En bugün pu sorunlarla karşı 
arşıya oldul unu belirtti. 
"1. Döviz darboğazı aşılamamıştır. 
, 2. Yatırımlar durmuş ve üretim 
düşmüştür. (Devamı Sa. 7, Sü.8'de) 


` Bu kış ne geliyor ? 


| Celal Bayar'ın Aydınlar Ocağında yaptığı 
konuşma hafife alınacak cinsten bir konuşma 
değildir. 

Eski komitacı "bu kış komünizm gelebilir" 
derken, öyle hava tahmini yapar gibi "bu kış 
soğuk geçecek", "odun kömürünüzü erken alın” 
gibilerinden bir söz söylemiyor. Modası geçmiş 
ve eskimiş bir anti-komünizm de yapmıyor. Türkeş'ten sonra Celal Bayar'ın da Anayasa ve yasalar dışına çıkan bir konuşma yapması, "'aman 
kırıp dökmeyelim" diye katillerin üstüne gitmekte tereddüt edenler için yaklaşan yeni tertiplerin en son habercisi olmalıdır. 

Cumhuriyet tarihinin en büyük provokasy onu olan 6-7 Eylül'ün yaratıcısı, "tenkil, tenkil, 
tenkil" demiştir. Yani açıkca katliam istemiştir, 
bu sözler kurtuluş çaresi arayan MHP'li basının 
manşetlerine cıkmıstır. 

Celal Bayar uzun uzadıya Endonezya'yı anlatıyor, Orada devleti yıkmak isteyenlerin köklerinin nasıl kazındığını, bir milyona yakın komünistin, hatta komünistliğinden şüphe edilenlerinin kafalarının nasıl kesildiğini hikaye ediyor. 

O günkü Endonezya'nın şartları ile bugünkü 
Türkiye'nin şartları arasında üstüne basa basa 
paralellik kuruyor. 

„O gün Endonezya'da durum nasıldı? 

"Devlet tehlikedeydi." 

Devleti kim kurtardı? 

"Suharto adında bir general çıktı ve o 
kurtardı." 

Kimlerle Kurtardı? 

"Üniversite ve diğer kuruluşlardaki miliyetçileri bir araya toplayarak kurtardı." 

„Nasıl kurtardı? 

Savaşa girişip bir milyon komünisti öldürerek kurtardı." 

İhtiyar tertipçi bütün bunları anlattıktan 

(Devamı Sa. 7, Sü, 9'da) 


Aydınlık 


8 aydır, Ankara' ya otomatik silah taşıma 


suçundan aranıyordu 


Adana ülkü Ocakları 
Sekreteri, Mersin” de iki 


otomatik silahla yakalandı 


s ©Col'ınbir köyünde 


bir kişi öldürüldü 

© MHP yanlısı Tariş 
eski Genel Müdürü 
ve 18 arkadaşı, 
Ağır Cezada 
yargılanacak 

© Antalya'da Tofaş 
Satış Merkezi 
otomatik silahlarla 
tarandı 

© Bahçelievler 
katliamı ile ilgili 
olarak iki kişi daha 
gözaltına alındı 


HABER MERKEZİ 


Adana Ülkü Ocakları 
eski sekreteri Mahmut 
İtiyek, Fahrettin Kılıç 
adlı bir arkadaşı ile Mersin'de bir kahvede yakalandı. Şubat ayı içinde 
Ankara'ya portakal sandıkları içinde getirilen ve 
Kepekli boğazında ele geçirlen silahları temin 
etmekten sanık olan ve 

(Deyamı Sa.7, Sü,1'de) 


fa YORUM 


NİĞDE CEZAEVİNE 
DİKKAT! 


Armağan Anar 


Uyarıyoruz. Niğde Cezaevinde tezgahlanan 
tertipleri önlemek için tedbir olmayanların sorumlulukları büyük olacaktır. 

Niğde Cezaevinde provokasyon pa 
geçen Ağustos ayına uzanmaktadır. Ağustos 
günü sabah 9.30'da cezaevinde bir isyan başladı. 
Eyleme geçenler 24 gardiyanı ve cezaevi müdürürü rehin aldılar,İsyan buram buram tertip kokuyordu. Başını cezaevinde hap ve esrar ticaretiyle uğraşan kabadayılar çekiyordu. Mahkumların çoğunluğu, hiç bir haklı sebebe dayanmayan isyana katılmak i er, ancak ipsiz sapsız güruhun tehdit ve zorlamalarına karşı koyamamışlardı. Siyasi mahkumlarla kadın mahkumlar isyana katılmadılar. Oysa, Tercüman gazetesi, olaydan bir gün önce, "Niğde Cezaevinde siyasi hükümlüler direnişe geçti," başlıklı bir 
haber yayınlamıştı. 

Amaç belli olmuştu: Siyasi mahkumları 
isyan hareketi içinde göstermek, sonra da "komünistlere ölüm" diyerek kanlı olaylar zincirini 
başlatmak. 

Tam başarıyaulaşamayan bu eylemden bir sü 
re sonra yeni bir tertip ortaya çıktı. Mustafa 
Aktaş adında bir İmam-Hatip Okulu öğrencisi, 
Hasan Yolcu ve İhsan kaplan isimli mahkumları 


(Devamı Sa. 7, Sü.4'de) 


Kuzey Yemen'de 


kin dasha 


Te E 


ziyarete gelirken, cezaevine 11 adet finge sok- j 


ABD silah eT 
sunun kaldırılması ve faaliyetlerine ara verilen üslerin yeniden açılması 
üzerine ABD ile Türkiye 
arasında yeni bir "Savunma işbirliği" anlaşması 
imzalanması için görüşmelerin Kasım ayı içinde Ankara'da başlayacağı bildiriliyor. 


Verilen bilgiye göre, 
üslerin yeniden açılması konusunda Dışişleri 
Bakanlığı'nın Koordinatörlüğünde Genelkurmay 
Başkanığı, Milli Savunma Bakanlığı ve öteki ilgili daire ve kuruluşların 
temsilcileri, Türkiye'nin 
önerilerini belirlemek 
üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu arada Tür 
kie'nin "savunmanın ekonomik güçten ayrılmazlığı ilkesi" uyarınca, Eximbank'a bazı projeler 
sunacağı ve bu projelerin 
de (o görüşmelerde ele 
alınacağı öğrenildi. 


Öte yandan görüşmelerde Türkiye heyetine 
Dışişleri Bakanlığı Ge- 


nel Sekreteri Şükrü Elekdağ'ın Başkanlık edeceği, ABD tarafının ise, 
nkara Büyükelçisi Ronald Spiers Başkanlığın 
da bir heyet tarafından 
temsil edileceği bildiriliyor. 


Emekliler, 
Cumhurbaşkanına 
telgraf çekti 


ANKARA (AA) 
Çalışanlara verilecek 
çocuk ve çalışmayan eş 
tazminatı ile tüm yan 
ödemelerden yararlanmak isteyen emekliler 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Maliye Bakamna 
telgraf çekti. 
Emekliler adına Türkiye Muharrirler Federasonu Genel Başkanı Cit Bekman erdiği 
telgrafta "1101 sayılı yasanın uygulamaya konması ve çalışanlara verilecek çocuk ve çalışma- 
an eş tazminatının 
emeklilere de yadsıması 
nı bekliyoruz." dedi. 


Maden işçilerine cağrısi 4, sayfamızda 


İSTANBUL 


Devrimci Maden-İş'in İstanbul'da şube açması Silahtar işçilerinin coşkun 
sevgi gösterileriyle karşılandı. Yıllardır Maden-İş İn revizyonist yönetimine 
tepki duyan işçiler hızla Dev Maden-İş'de Örgüleri 

Foto, 


DEVRİMCİ MADEN-İŞ 
İSTANBUL'DA ŞUBE AÇTI 


e başladılar. Mi 
ğraf: YUSUF ÇELİK) 


tuma karşı Nazileri ör 
nek gösterdi. Nevzat Kös 
oğlu MHP'nin yayın 
organı Hergün'de çıkan 


"Milliyetçi Hareket ve 
Metod Mes " başlıklı seri yazısında şöyle 
diyor 

'Hitler, daha müca 
delesinin ilk yıllarından 
itibaren Nasyonel-Sos 
yalist düzenin ahlakını 


büyük bir hassasiyetle va 
(Devam: Sa.7, Sü. 6'da) 


Kontrgerillaya 
karşı mücadele 
ve Halkın 
Kurtuluşu 
şeflerinin telaşı 
Mahmut Nedim 
Çiğdemal 
Yazısı 2.sayfada 


(ÖZEL) 

Deyrimci Ma 
den - İş Sendikasının 
İstanbul Şubesi, dün 
Silahtarda yapılan 
büyük bir törenle 
kuruldu. Törene çok 
sayıda işçinin yanı 
sıra CHP İstanbul 
Milletvekilllerinden 
Doğan Güneş, Censiz Öyaydın, CHP 
İstanbul İl Yönetiminden Hilmi Güner, İstanbul Gençlik Kolları Başkanı 
Süha Akıncı, çok sayıda CHP İlçe ve 
Gençlik Kolları Yöneticeleri katıldılar. 
Törene ayrıca İstan- 


bul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'de 
bir mesaj gönde: di. 

Silahtar'da Türk 
Demir Döküm Fabrikasının hemen karşısındaki bir binada 
faaliyete gecen Devrimci Maden - İş 
Sendikasının tabelası 
(Devamı Sa.7, Sü, 3'de) 


Devrimci Maden - İş'in 


— 


Boğaz Köprüsü gişelerinde çalışan işçiler 5 Yıldır kazalara karşı tedbir alnmadığını belirterek, can güvenliği istediler. 


Boğaz Köprüsündeki kazada 
gişede çalışan işçi 
ağır yaralandı sie 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


İSTANBUL(ÖZEL) 

Dün sabah 07.30 da 
Boğaziçi Köprüsünde bir 
otobüsün gişeye Çarpması sonucu gişede bulunan 
aralandı, Yara 


Halkın Kurtuluşunun 129. sayısında AY- 
DINLIK'ın Kontrgerilla yayını üzerine bir 
yazı yeraldı. 

Halkın Kurtuluşu şefleri AYDINLIK'ın 
Kontrgerillaya karşı verdiği mücadeleye kara 
çalabilmek için ne yapacaklarını şaşırmışlar. 
Bir yandan "Kanlı cinayetlerin perde arkasındaki şeflerinin deşifre edilmesi, açığa çıkarılması iyi ve olumlu bir şeydir." diyorlar. 
Öte yandan da Kontrgerillaya karşı verilen 
mücadeleyi baltalamak, küçümsemek için de 
Aydınlık'ın MİT ve Kontrgerilla içindeki bir 
kanada dayandığından dolayı bu belgeleri 
yayınladığını, bu belgelerin zaten "sokağa 
dökülmüş" olduğunu, Aydınlık'ın Kontrgerilaya karşı mücadele ederken "kompradorfeodal düzeni" savunduğunu, vs. iddia ediyorlar, hatta yalan olduğunu bile bile Aydınlık'ın Kontrgerilla ve MİT'in dağıtılmasını değil yeniden "düzenlenmesini" istediğini söylüyorlar. Bu saçmalıkları teker teker 
ele almadan önce, onların Kontrgerilla şeflerinin açığa çıkarılmasının neden iyi ve 
olumlu bir şey olduğunu söylemeleri üzerinde duralım. 

Kontrgerilladan halkımız nefret ediyor 
ve hesap sormak için her geçen gün biraz daha ileri atılıyor. Halkın Kurtuluşu tabanın- 
daki devrimci kadrolar da Kontrgerillaya 
karşı mücadele etmek istiyor. Birçok yurtsever ve demokrat aydın Kontrgerillaya karşı seslerini yükseltiyor. Bu şartlarda onlar, 
Aydınlık'ın o Kontrgerilla şeflerini açığa 
çıkarmasına İyi ve olumlu demek zorundalar. Çünkü bunu demeden, kırk dereden 
su getirmeden açıkça saldırıya geçseler 
gerçek yüzleri görünecektir “İyi ve olumludur" sözlerini şefler içlerinden gelerek değil 
kamuoyunun ve tabandaki devrimcilerin baskısı sonucu söylemişlerdir. Aslında bu sözler, onlara değil, halka ve tabandaki devrimcilere aittir. 


Halkın Kurtuluşu” nun Kontrgerillaya 
karşı mücadeleyi baltalama çabaları 


Şimdi Halkın Kurtuluşunun, Kontrgeril - 
laya karşı açılan mücadeleyi baltalamak için 
ileri sürdükleri saçmalıkları görelim. 

“..Bütün kirli işlerin sorumlularının, karanlık cinayet ve saldırıların sorumlu ve tertipçilerinin adlarının yazılı olduğu belgeler 
sokağa dökülmüştür." 

Peki madem her şey "sokağa dökülmüş" ve bu belgeleri yayınlamak "olumlu 
ve iyi bir şey", siz ne güne duruyordunuz? 
Yoksa "sokağa dökülmüş" belgeleri toplayıp 
yayınlayacak kadarda mı marifetiniz ve 
yüreğiniz yok!?” 

Bu belgeler "Hürriyet, Günaydın, Tercüman vb. gibi bir gazete tarafından da" yayınlanabilirmiş! Acaba şimdiye kadar neden 
yayınlamadılar? Bunların gücü mü yok, istihbaratları mı yetersiz, imkanları mı sınır- 
‘I? Hayır bunlarda eksik olan, daha doğrusu 
olmayan halka hizmet ruhu, halka güvenme 
ve yürektir. Ama Halkın Kurtuluşunun, Aydınlık düşmanlığıyla gözleri o kadar kararmıştır ki, Aydınlık'ın mücadelesini küçük 
gösterebilmek için, bu gerici gazetelerin 
MHP ve Kontrgerillaya karşı mücadele verebileceğini söyleyerek bunlara en azından 


ANADOLU BASINI 3 


Ordu'da, köy halkına iskence ettiği bildirilen 


j Karadeniz 52 


6 EKİM 1978 ORDU. 


Kontrgerillaya karşı mücadele 
ve Halkın Kurtuluşu şeflerinin telaşı 


Mahmut Nedim Çiğdemal 
DGM tarafından müehbet hapse hükümlü— Niğde Cezaevi 


“demokrat” payesi vermek zorunda kalıyor. 

Mesele burada da bitmiyor, Halkın Kurtuluşu şefleri sahte TKP ile aynı ağızdan konuşuyorlar. 


"CIA ve onun güdümündeki MİT elemanları... Maocu ve goşist grupları ve Perinçek 
gibilerini de sıkıyönetim için burjuvaziyi 
birbirine yapıştırmak için öne sürüyor. 
Onları.. MİT kaynaklı belgelerle beslemeye, 
ortalığı iyice karıştırmaya çalışıyorlar.." 
("Bizim Radyo"nun 10 Ekim yayınından)" 

“Aydınlık TİKP şefleri bu kanatlar- 
dan birinin yanında yer aldıklarından dolayı 
bu belgeleri yayınlıyorlar." (Bu sözler de 
Halkın Kurtuluşu S.129'dan) 

Halkın Kurtuluşunun sahte TKP ile aynı 
ağızdan Aydınlık'a saldırısı artık olağan bir 
şey olduğundan bunun üzerinde fazla durmadan meselenin düğüm noktasına geçelim. 


Gerçekten de hakim sınıflar ve onların 
örgütleri arasında çelişkiler vardır. MİT ve 
Kontrgerillanın içinde de çelişkiler vardır. 
Gerici sınıfların örgütleri içindeki şu veya 
bu klik diğerine üstünlük kazanmak vs. sebeplerden dolayı karşısındaki kliğin kirli 
çamaşırlarını ortaya dökebilir. Ve bu, devrimciler'için iyi bir şeydir. Halkın Kurtuluşu 
bunları kabul etmek zorunda kalıyor. Şimdiye kadar hakim sınıfları yekpare bir bütün 
olarak gören Halkın Kurtuluşu, somut 
meseleyi ters yüz etmek için, teorisini terketmek zorunda kaliyor. Çünkü o şu 

, mantığını doğru gösterme çabasında: MİT ve 
Kontrgerilla içindeki bir kanat diğerine ait 
olan belgeleri açığa çıkarabilir. Bugün de 
böyledir. MİT ve Kontrgerilla içindeki bir 
kanat diğerine ait olan belgeleri vs. Aydınlık" 
a vererek yayınlatmıştır! 


Aydınlık, Kontrgerillanın İstanbul'daki, 
Adana'daki, Ankara'daki, Konya'daki, ordu 
içindeki, Kıbrıs'taki, polis içindeki vs. 
faaliyetlerini açığa çıkardı. Halkın Kurtuluşu şefleri Kontrgerillaya karşı verilen mücadeleyi baltalayacaklarına "Aydınlık'ı destekleyen, Aydınlık'ın dayandığı" şu "kanadı" 
açıklasalar ya! Nasıl olsa belgeler "'sokağa 
dökülmüş"! Sahte TKP'nin deyimiyleyse 
"Açıklanan her şey önceden biliniyordu." 

Aydınlık hangi Kontrgerillacının ismini, 
faaliyetini bildiği halde açıklamadı? Bunların faaliyetleri nedir, ne yapmışlardır, ve 
ne yapmaktadırlar? Halkın Kurtuluşunun da 
bunları açıklaması gerekir. Yoksa, "'Ay dınlik bir kanada dayanıp, diğerini açıklıyor" 
diyerek kimseyi kandıramazsınız. 


Halkın Kurtuluşu şefleri Aydınlık'ın 
Kontrgerillayı belgeleriyle açığa çıkarmasını 
CİA ajanlarının itirafları, Sadi Kocaş'ın 
açıklamaları vs. ile aynileştirmek için çok 
çaba sarfediyorlar. Bu çabalarından sonra 
onlar şunu diyorlar: "Bugün Kontrgerilla 
faaliyetlerinin deşifre olması, eli kanlı katillerin tek tek ve isim isim gün ışığına çıkarıl - 
ması bunlardan farklı bir olay değildir" Ve 
açıkça şunu ekliyorlar: ",..Bu kanatların biri 
tarafından gizli faaliyetleri ve isimleri kapsayan belgeler basına verilmiştir." Halkın 
Kurtuluşu yazarlarının mantığında iki sakatlik daha var. Birincisi; halka güvensizlik 


ve halka dayanmama. 


lacıların yakın akrabalarının vs. 


nerede emperyalist uşakları varsa, 


tir, ya da kötü bir geleceği..." 


Halka dayanma, halka güvenme ve bütün 
geçirme 
anlayışından yoksun olanların Kontrgerilla 
belgelerin vs. " bir kanat tarafından basına verilmiştir"den başka sözlerinin 


olumlu faktörleri (o harekete 
ile ilgili 


olmayışı doğaldır. 


Halkın Kurtuluşu şeflerinin bir başka 
iddiaları da şöyle: "Fakat Aydınlık gazetesi anti-Kontrgerilla bir kampanya yürütür- 


ken dahi mevcut komprador-feodal düzeni 
ve bürokratik militarist devleti savunmaya, 


kitlelerin bilinçlerini çarpıtmaya ve dikkatleri esas meseleden, devrimden uzaklaştır- 


maya özel bir önem vermekte..." 


Aydınlık, 


kadar ayakta kalmak. 


Halkın Kurtuluşu, Kontrgerillayı 
halkın "kaderi" ilan ediyor. Devrim olmadan Kontrgerillanın dağıtılamayacağı an- 
kadar 
halkın tepesinde oturmasını kabullenmektir. Ne zaman somut bir talep uğruna mücadee verilse "'reformculuk" damgasını basıp, 
"bu devrim olmadan gerçekleşmez" diyerek 


layışı, en azından onun devrime 


pratik mücadeleden kaçma yolları arayanların, ekonomizm şampiyonluğu yaparak 
reformculuğu nasıl savunduklarını da hiç 
kimse unutmuş değil. Bugün Kontrgerillaya 
karşı mücadele "'komprador-feodal düzene" 
karşı verilen en yoğun mücadeledir. Kontrgerillaya indirilen her darbe bu gerici düzene İndirilen bir darbedir. Ama Halkın Kurtuluşu şefleri, her şeyi birden yıkma, her tarafa birden darbe indirme sahte solcu anlayışlarından bir türlü vazgeçemedikleri için 
bunu anlayamazlar. 

Peki senelerdir “esas darbe iç gericili- 
ge indirilmelidir" diye gürültü koparan 
şefler, bırakalım iç gericiliğin hepsini, bunun hangi kanadına hangi kligine ve bunların hangi örgütüne bir darbe indirebildiler: 

Ama Aydınlık esas darbenin iki süper 
devlete özellikle Yeni Çarlara indirilmesi, 
gerektiğini o söylerken. bir yandan da 
demokrasi mücadelesine de önderlik ediyo: 
Halkın Kurtuluşunun rahatsızlığı da bir 
bakıma buradan ileri geliyor. Çünkü Ay- 


Halkın çabasıyla 
Kontrgerillacıların faaliyetlerinin ve isimlerinin açığa çıkarılabileceğine inanmama. 
Aydınlık, bu belgelerin elde edilmesine askerin, hizmetçinin, esnafın hatta Kontrgeril - 
kısaca 
sıradan halkın katılmış olduğunu açıkladı. 
İkincisi; Halkın Kurtuluşu şeflerinin metafizik kafalarıyla anlayamadıkları şunlardır: 
"Dünyanın ve toplumun çelişmesi bugün 
her kuruma yansımaktadır. 'Nerede burjuvazi varsa, orada proletarya da vardır." Ve 
orada 
yurtseverler vardır. Nerede halk düşmanları 
varsa, orada demokratlar vardır. Ve her insanın önünde, hayatın her anında seçeceği 
iki yol vardır. Ya iyi bir geleceği seçecek- 


“Kontrgerilla bu düzen ortadan kalkmadan dağıtılamaz, yok edilemez" 
deseydi, Halkın Kurtuluşu şefleri "komprador-feodal' düzeni savunma” iftiralarını atmazlardı. Ama Kontrgerillanın istediği de 
tam bu değil mi? Mevcut düzen yıkılana 


dınhık'ın, Kontrgerilla ve MHP'ye karşı başarıyla vermeye devam ettiği demakrosi 
mücadelesi, onların üzerinde çok laf etmelerine rağmen demokrasi mücadelesi de vermediklerini gün ışığına çıkardı. 


Halkın Kurtuluşu şeflerinin 
"güçlü” silahı: Yalan 


Son olarak da Kontrgerillaya karşı mücadeleyi baltalamak için ortaya atılan bir yalana değinelim. 

"Aydınlık-TİKP şefleri devrime karşı oldukları için, faşist diktatörlüğün koruyucusu 
oldukları için, MHP'nin kapatılması, MİT, 
Kontrgerilla içinde bir takım düzenleme 
lerin yapılmasını istemektedirler." 

Herşeyden önce Aydınlık'ı bir yana bırakalım. Bugün herhangi bir hareketin hem 
faşist diktatörlükten yana olduğunu hem de 
MHP'nin kapatılmasını istediğini iddia etmek kadar saçma bir şey olamaz. Türkiye" 
nin şu şartlarında, yani faşistlerin gerilediği bu dönemde faşist diktatörlükten 
yana olup da MHP ve Kọ gerillayı desteklemeyen olur mu? 

Aydınlık'ın MİT ve Kontrgerillanın dağıtılmasını değil de bunların içinde bir takım 
"düzenlemeler" yapılmasını istediği yalanına 
ise, Aydınlık'ın şimdiye kadar defalarca 
tekrarladığı düşüncelerinin bazılarını buraya aktarmakla cevap verelim; değerlendirmeyi okuyucunun kendisi yapsın: 

"özel Harp Dairesi ve MİT Dağıtılmalıdır"(Aydınlık, 10 Eylül Yorumu) 

"a9 Eylülü anmanın bize yüklediği 
en önemli görevlerden biri de, Kontrgeriladan hesap sorulması ve ordunun içindeki 
bu gizli örgütün dağıtılması için mücadeledir." (Doğu Perinçek'in 9 Eylül konuşmasından, 12 Eylül AYDINLIK) 

"Kontrgerillayı ve MHP'yi yıpratmak ve 
bu faşist örgütlerin dağıtılması onların iktidarı ele geçirmesine yardım etmez, aksi- 
ne onların iktidarı ele geçirmelerini önleyecek biricik politika budur.", "Suya düşen 
kurdun kafasına acımadan son darbe indirilmelidir." (Doğu Perinçek, 2 Ekim, AYDIN- 
LIK) 

“Bugünün anti-faşist sloganı, 'Kontrgerilla ve MHP dağıtılsın canilerden hesap sorulsun' sloganıdır." (Gülay Kurnaz, 12 Ekim, 
AYDINLIK) 

"Kontrgerilladan hesap sormak, yurt savunmasından vazgeçmek değildir. Tam tersine, gerçek bir savunma için faşist dikta 
heveslilerini kırıp-dökmek şarttır."(Bu da, 
Ecevit'in devlet içindeki gizli örgütleri 
"kırıp dökmeden bazı düzenlemelere girişe 
ceklerini” söylemesine karşılık olarak AY: 
DINLIK'ın verdiği cevaptır. 2 Ekim, AY DIN- 
LIK) 

Sanırız bu kadar yeter! 

Halkın Kurtuluşu şeflerinin," Aydınlık'ın 
Kontrgerilla ve MHP'ye karşı açtığı mücadeleyi baltalamaya çalışmalarının önemli bir 
sebebi de, Kontrgerillaya karşı mücadelesiyle Aydınlık'ın geniş halk kitleleri ile birleşme doğrultusunda ileri bir adım atması ve 
emekçi halkın devrimci güvenini büyük ölçüde kazanmaya başlamasıdır. 

Ama onların bu çabaları da boşa çıkacak 
ve emekçi halkımız Aydınlık'ın mücadelesine 
omuz vererek Kontrgerilladan mutlaka hesap 
soracaktır. 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


| S OTSE 
> j ` pe GÖRÜŞLER" 


wo 5 T İTABININ 
Aydınlık KARŞILAŞTIRILMASI 
meclisi i | 


PEA in 
Türkeş'in 
mesleki teşkilatları VE 


"DAS"ın 
faşist korporasyonları 


“Bir fark var mıdır? Yoksa 
Hergün gazetesi körolası Musolini' 
nin de Türkeş ten fikir çaldığını” 
mı iddia edecektir? 

Devam edelim: DAS anlatıyor: 

"Bunların faydalı bir şekilde faaliyetleri ancak bir merkezden topluca idare edilmesi ile daimdir. 
Bu bakımdan bunların bir tek emrü 
kumanda altına alınması icap eder. 
Faşist doktrin onun için şu çareyi 
bulmuştur. Bütün bu korporasyonlar birbirine bağlı olduğu gibi, ayrıca bunlar başkentte bulunan ve 
mesleki teşekkülleri sevk ve idare 
eden bir organizasyona bağlanmıştır" (sayfa: 234) 


"Mussolini Milliyetçi Sosyalist 
(Milliyetçi Toplumcu) bir doktrin 
olan FAŞİST.SOSYALİZM doktrinini ortaya koymuştur. 

"Faşist Sosyalizm KORPORAS- 
YONCU SOSYALİZM'dir ki, bu 
doktrin Korporasy onlar, mesleki esnaf teşekküllerine dayanan bir 
doktrindir. 

"Devlet bütün meslek teşekküllerini teşkilatlandırmış ve piyasayı 
bunlar vasıtasıyla kontrol altına 
almıştır. 

“Korporatifçi-Sosyalizm piyasa- 
ya ve ekonomik mekanizmaya 
dolaylı bir şekilde tesir ederek, 
kapital formasyonun hızını artır. 
maktadır. Bu bakımdan aklı başın- 
da her doktrin, Kooperatife # Sosyalizmden faydalanma yoluna gider 
ve buna mecburdur." 

(DAS, sayfa: 227-288-229) 

"Türkeş'te DAS'ın önerdiği şekilde Musolini'nin faşist korporasyon 
sistemini kopya etmiştir. 

Önce Mussolini'nin faşist teşkilatlarını arkasından da Türkeş'in 
kileri görelim, bakalım arada hiç 
fark var mı? 

DAS şöyle yazıyor: 

"Evvela memleketin mülki taksimatı ele alınmakta ve her mülki 
taksimatta bulunan MESLEKLER 
tespit edilmektedir. Ondan sonra 
ise bu mesleklerden her birisi ayrı 
ayrı olarak kendi aralarında teşkilatlandırılmaktadır. Böylece aynı 
meslekten olan teşekküller yurt 
çapında birleşme ve bağlantı kurarlar." (sayfa: 233) 


Türkeş'te bunları mecliste birleştireceğini söylemiştir. 

Her iki kitap da bu sistemi öve 
öve göklere çıkarmaktadırlar: 

DAS şöyle diyor: 

"İşte Mussolini bu izahını yaptır 
ğımız mekanizma ve sistemle İtalya 
Ekonomik nizamını ve piyasasını 
kontrol altına alabilmiştir. Bu sistem 
Musolini zamanında İtalya iktisadı 
nı düzeltmiştir." (sayfa: 234) 


Türkeş de Musolini'nin sistemiy- 
le Türkiye'yi ihya edeceğini söylü- 


or 
4 “Milliyetçi hareketin iktidarı işçi, köylü, esnaf, memur, işveren 
ve serbest meslek sahiplerinden oluşacak tek meclisi ilk planda kuracak 
ve memkeletimizdeki otorite buhramna son verip iktisadi sahada hızlı 
atılımlar yapılmasını sağlayacaktır." 

Bu arada DAS'ın bu sistemdeki 
meclisin ve seçimlerin rolü hakkındaki kanaatini de hatırlatarak sözü 
bağlayalım: 

"Bu sistemde halkın vereceği 
reylerin hiç bir rolü yoktur. Seçimler bir merasim ve serom oni» 

"Altı sosyal dilimimizin huku- den ibarettir ve adet yerini bulsun - 
ken teşkilatlandırılması sonucu diye temsili mahiyette yapılır. 
TÜRK KÖYLÜ O TEŞKİLA'EI ını mísayfa: 230); sarun çul s 
TÜRK İŞÇİ TEŞKİLATI, TÜRK “è İşte, Türkeş in bütün dem okra- 
ESNAF TEŞKİLATI, TÜRK ME:.© si”, “hürriyet ve "Anayasal; gibi 
MUR TEŞKİLATI, TÜRK İŞVE- “© “lafları da böyle adet yeriri bulsun 


Bir de Türkeş'i dinleyelim: 

"Bu modelde (dokuz ışıkçı iktisat modelinde) milletimizi meydana 
getiren altı sosyal dilimi teşkilatlandıracağız. (sayfa: 80) 


REN TEŞKİLATI ve TÜRK SER- O diyedir. b 

BEST MESLEK MENSUBU TEŞ- 

KİLATI kurulmuş olacaktır. Böylece her sosyal dilim hukuki teşki- DEVAMI VAR 


latı içinde organize edilecektir." 
(sayfa: 93) 


SOLDAN SAĞA: 1) Bütün şeylerin 
evrensel nedenselliklere dayandığını ileri 
süren bir felsefe akımı. 2) Özen. Bir çeşit 
ip. 3) Kimyada kalayın simgesi, kaplamacılıkta kullanılan bir metal. 4) Dini bir 
doktrin. Meta. 5) Kalabalık bir grup halinde ilerleme, hücum. Asalak bir hayvan, 6) Bir hayret nidası. Tersi latife. 7) 
Kira, Küme. 8) Yer biliminde yeraltı katmanlarına verilen ad. Antalya'nın bir kazası - Ağacın bölümü. 8) İşaret, Geometride sabit bir sayı. Tersi ilave. Kimyada 
nikdin simgesi. 40) Eski değil. Çarpım. 
11) Esnek madde. Oyunda cezalı. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1) Sportif oyunlarda kuralla- 


Jandarma Komutanı açığa alındı izmir'de binlerce yurttaş 


ra uymadığı için oyun dışı edilme. 2) Kavmi farklılık göste- 


Ordu'nun Kabadüz Bucağın- 
da sayısı 100 kadar olan yurttaşa işkence yaptığı iddia edilen Ordu Merkez Jandarma Bölük Komutanı bir yüzbaşı açığa alınmıştır. 


Beraberinde 3 jandarma eri 
ile birlikte Çambaşı Yaylasından 
Ordu istikametine gelen Ordu 
Merkez Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Ömer Aslantürk 
önceki gece saat 20.00 sularında 


° 
evri 
binme ETİLEN KONUŞMAKTAN, KORKMAVINIZ 
EKİM 1978-ÇOR! 


Çorluda çiftçilere dağıtılmak 
üzere gönderilen 50 ton ETUAL 
isimli kg. 610 kış, dekara 700 - 
800 kg. ürün yapan tohumluk 
buğday 4-5 toprak ağası tarafından paylaşıldı. 

Ögrendiğimize göre Edirne 
Zirai Araştırma Enstitüsü çiftli- 
Binde menşeyli ETUAL adı ve- 


Kabadüz Bucağındaki bir köy 
kahvehanesine gelerek silah araması yapmıştır. 

Jandarma Komutanı silah araması yaptıktan sonra henüz bilinmeyen nedenlerle kahvehane- 
de bulunan 100 kadar yurttaşa 
beraberindeki jandarma erlerine 
emir vererek dipçik ve palaskalarla vurdurmuştur. 

150 kadar yurttaş aynı gece 
topluca Ordu Valisi Cafer Eroğlu ile Cumhuriyet Savcılığına 


giderek jandarma komutanını 
şikayet etmişlerdir. 


Yöre halkının anlattıklarına 
göre jandarma yüzbaşısı Ömer 
Aslantürk halka, dipçik ve palaskalarla işkence etmiştir. 

Dövülen yöre halkı hükümet 
tabibinden 5 gün ile 20 gün arasında değişen rapor almışlardır. 
Cumhuriyet Savcılığının ve İdari yönden tahkikatını yürüttüğü 
bildirilmiştir. 


50 ton tohumluk buğday 
5 toprak ağası tarafından paylaşıldı 


50 şer tonluk iki parti tahsis edilmiş. Fakat ziraat teknisyenliğince kısa süre verildi diye alamıyacağız denilmiş ve ziraat 
odası yöneticilerinden büyük 
toprak sahibi bir kaç kişi tarafından çiftçilere duyurulma- 
dan aralarında paylaşılmıştır. 

Gazetemize kadar gelen çiftçiler yenilik ve verimlilik geti- 


dilerine duyurulmayışından şikayet etmektedirler 

Ziraat Teknisyenliği, ziraat 
odalarını, tohumluk buğdayın ve 
diğer tarımda kullanılan gübre 
ve ilaçların dağıtımında adaletli 
davranmalarını ve her yenilikten 
en küçük birimindeki çiftçilerin 
de haberdar edilmelerini bekle- 


kışı kömürsüz geçirme 
tehlikesiyle karşı karşıya 


TUĞRUL TANSUĞ 


Soma Linyit İşletmelerince tahsis edilen kömür miktarı düşürülü 
Ege'de halkın 


kömür 
bulması daha da zorlaştı. 
Bırakın şimdi başvuranları, aylar öncesinden sıraya giren binlerce yurttaş kışı kömürsüz geçirme tehdidiile karşı kar- 


şıya bulunuyor. 

“İzmir'de Alsancak 
kömür satış deposunda 
kuyruğa giren yurttaşlar 
iki ay öncesinden başvurduklarını ve paralarını yatırdıklarını anlatarak şöyle konuşuyor: 


"Her gün 150 kişiye 
kömür veriliyor. Aylarca 
bekledikten sonra nihayet kömürü almaya geliyoruz. Kömürüm'izün nè 


zaman teslim edileceğini 
bilmiyoruz. Ne zaman 
bulunduğumuz semte gidecek bir kamyoncu orma ln ro anida 
mürümüz götürülecek." 
Ancak bugünlerde sirası gelip para yatırmaya 


giden birçok İzmirli kapı- 


daki şu yazıyla karşılaşıyor: 'Parça ve ceviz satıımız (o durdurulmuştur. 
adece tonu 725 liradar 
Soma Maden Kömürü sə 


tılmaktadır." Bu yıla kadar verilen Soma linyitin- 


de büyükkısıtlamayapıldı. 
90 bin ton olan İzmir'in 
kömür tahsisatının 40 bin 
tona indirilmesi mevcut 
sıkıntıyı daha da ağırlaştırdı. Şimdiye kadar sra- 
ya giren 40 bin aile kömürünü alabildi. Ya geri 


kalanlar? Şimdi İzmirli- 


ler kışı nasıl geçireceklerini düşünüyor kara kara 


Menkul Satış İlanı 
Kadıköy İcra Memurluğundan 
1978/2449 Talimat 


Mahcuz olup, satılmasına karar verilen 
19,50 M. 1900 liralik açıkvizon kadife, 17,15 
M. 3430 lira taba kadife perdelik, 1450 lira 


rilen tohumluk buğdayın Çor- 


mek bütün çiftçilerin 


yasal 


7,25 M. yeşil kadife 3420 lira 22,80 M. em- 


lu'dan halka dağıtılmak üzere 


Son Haber 
RE EE LERE 
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ueçen yu şehrimizde çekilen 
yakacak sıkıntısı özellikle dar gelidi vatandaşı canından bezdirirken ilgililere bir öneride bulunmuş, yakacak gereksiniminin bir 
kısmının yaz aylarında halledilmesi için ilgilileri uyarmıştık. 

Yayınımız üzerine Vali Münir 
Güney, konuya el atacağını ve 
gerekli girişmelerde bulunacağını tiim vatandaşlarımıza basın 


rilen bu tohumluk buğdaydan 
almak istediklerini ancak, ken- 


hakkıdır. 


Kış geliyor kömür yok! 


aracılığıyle iletmişti. Vali Güney'in bu sözü üzerine vatandaşlar rahat bir nefes almış ve 
kışı rahatlıkla beklemeye başlamıştı. Ama görülüyor ki, daha 
üst düzeydeki yöneticilerin umursamazlığı yüzünden kış mevsiminin yaklaşmasına karşın ilimize kömür tahsisi başlamamıştır. 

Trabzon Valisi Güney, bu yıl 
ilimize tahsis edilen kömürün yine Tarım Kredi Kooperatifleri 


Bölse Müdürlüğü aracılığıyla tesum edileceğini belirtmiş, müteahhit firma saptanmasına Çalışıldığını söylemiştir. 

Öte yandan, kömürün gelmesini sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, Bölge Ticaret Müdürlüğü: 
ne baş vurduklarını, ancak henüz 
tevzi fişi verilmesine başlamlmadığını belirterek, kömür verme sırası uygulamasını eleştirmiş ve bu uvgulamanın değiştirilmesini istemişlerdir. 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


DOĞU PERİNÇEK 


Doğru 


Eylem 
Nedir? 


12,5 lira 
BUTÜN KITAPÇILARDA| 


Genel Dağıtım: TÜR DA 
Cağaloğlu Hamam tok. No:4 
İSTANBUL 


pirme, 10080 lira 3 top dekora 120 M. ve 
3450 lira 59 metre Diolen, 49,70 lira 71 metre disney perdelik, 5020 lira 50.20 M. soytül 
perdelik, 6650 lira 38 adet banyo perdesi, 
7867.50 TL' Kreton perdeli, 3 top 104.90 M. 
ve 5040 lira 63.80 M. perdelik ve yine 3428 
Lira seten perdelik, ki tamamı 56.615.50 TL 
lık menkul mallar bulundukları Kadıköy Hasırcıbaşı sokak No: 58/B de 23/10/1978 günü 
saat 12,30 ile 13 Arasında birinci satışı yapılacak ve 24/10/1978 günü ayni yer ve ayni 
saatlerde ikinci satışı yapılacak ve satış peşin 
para ile yapılacaktır. 
Dellaliye rusmu ile ihale pulu müşteriye aittir. 
İlan olunur. 10/10/1978 
Kadıköy İcra Memuru 
(Basın: 7321 - 1251) 


ren bir yabancı. Sigara markası. 3) Tersi köpek. Tersi y ayılma emri. Tersi en ksa zaman. 4) Bir çeşit sebze. Temizin zıddu. 5) Eski Mısır'da bir tanrı, bir bağlaç. 6) Tersi çinkonun 
simgesi, Eski çağlarda Mezopotamya'da kurulmuş bir medeniyet, Bir bağlaç. 7) Ad. Anadolu'da buğdayla Yapılan bir 
Çeşit aş. 8) Tersi intikam duygusu, Tersi nazar etme emri 
Rütbesiz asker. 9) Bir meslek. Müzikte bir nota. 10) Doğu 
Anadolu'da adı bir katliamla birlikte anılan bir kasaba. Tekil birinci şahsa anlamına bir söz. 11) Fransızcada Baylar 
kelimesinin kısa yazılışı. Açıklık, illegal olmama hali, 


İLAN 
ek O. PTI GENEL KEN 
- Teşe ümüz ihtiyacı için a adet cam tip sigortası ka 
teklif almak suretiyle satınalınacaktır. E EEO YAA 

2- Bu alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 
Başkanlığından, İstanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 
TL. 65.- mukabilinde temin edilebilir: 

8- İhaleye iştirak edecek firmaların 31/10/1978 günü saat 17.30'a kadar 
idari şartnamenin 6 ncı maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlük Teknik 
İşler Dairesi Başkanlığına müracaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye 
istirak edebilmeleri için verilecek yeterlik belgesinin 6/11/1978 günü saat 
17.30'a kadar Malzeme Dairesi Başkanlığından almaları gereklidir. 

4- Teklifler en geç 7/11/1978 günüsaat 10.00'akadar Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

5- Teşekkülümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 

Basın: 25077-1248) 


DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN 


ilkokulların ihtiyacı olan 65 Ton Kuru Meşe odunu Kapalı Zarf usulü ile 
satın alınacaktır. 


Muhammen Bedeli 117.000,00 
radır. 


İhalesi 8.11.1978 Çarşamba günü saat 11,00 de Valilik Makamında yapılacaktır. 
Şartname Daimi Encümen Kaleminde görülebilinir. İsteklilerin Belirli gün 
saat 10.00'na kadar Teminat makbuzu veya Banka Teminat mektubu ile 
1978 Yılına ait Ticaret Odası Belgesini-havi usulüne göre hazırlayacakları Kapalı Zarflarını makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri gerekir. İlan olunur. 


Lira olup, Geçici Teminatı 7.100.00 Li- 


(Basın: 25911 - 1250) 


Aydınlık 3| 


19 Ekim 1978 
ABU DABİ'DEKİ SOMALİ BÜYÜKELÇİSİ © | 


ITALYAN 
POLİSİNE HER TÜRLÜ 


YARDIMA HAZIRIZ 


"Etyopya yakında, 
Eritre ve Somali'ye 
yeniden saldıracak” 


© Eritre Kurtuluş Cephesi de büyük çapta bir 


harekâta hazırlanıyor 


ABU DABİ(AA) 

Abu Dâabi'deki Somali 
Büyükelçisi Abdül Nur 
Yusuf, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan yardımcısı Şeyh Haddam 
Ben‘ Muhammed ile bir 
görüşme yaptı. Büyükelçi görüşmeden sonra 


Afrika Boynuzu'ndaki Bye saldırıları Sobyalan 
Birliği'nin stratejik: amaçlarının önemli bir parçasını 
oluşturuyor. Batı Avrupa'nın petrol ihtiyacının yüzde 
70'ini sağlayan Ortndoğu'yu Batıya bağlayan ikmal 
hattını kesmek için Kızıl Deniz ağzına ve Aden 
Körfezine hakim olmak isteyen sosyal - emperyalistler 
Kızıl Denizin Hint Okyanusu'naaçıldığı boğazı 
bütünüyle ele geçirmek istiyorlar. Bu bölgedeki liman 
ve koylar askeri üsler inşa etmek için büyük bir 
'öneme sahiptir ve son derece elverişlidir. Rusya Kızıl 
Deniz ağzını ele geçirmek için hoğaz'ın iki yakasında 
saldırılar ve darbeler düzenliyor: 

© Eritre Kurtuluş hareketini ve deö#imini Bastırmak 
için ardı'arkası gelmeyen saldırılara girişti 3: 

» © Etyopya ile Somali arasında yer alan Ogagen ‘in 
bağımsızlığı için savaşan Batı'Somâli Kurtuluş 
Kuvvelerine saldırılar düzenledi. 

@ Ogaden ile Aden Körgezi arasındaki Somali 
topraklarını bom balayarak güneyden Aden Körfezi'ne 
ulaşmaya Çalıştı. 

© Bağımsızlığını savunan ve sosyal - emperyalistlerin 
emellerine karşı kararlılıkla karşı koyan Somali'de, 
Moskovacı subaylar aracılığıyla darbe girişiminde 
bulundu. 

© Güney Yemen'de Devlet Başkanını da öldürerek 
bir darbe gerçekleştirdi. 

© Aden Körfezi'ne bir Rus askeri filosu yerleştirdi 
© Daha bir kaç gün önce Kuzey Yemen'de 
revizyonist bir darbe girişiminde bulundu. Bu ülkenin 
de devlet başkanını öldürttü. 


TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 


1— 760.000,-T'L. tahmini bedelli 2 adet 80 -90 
HP Deniz Tipi Diezel Motoru mevcut şartnamesine göre 26. 10. 1978 Perşembe günü saat 
11.30'da İstanbul - Cibali'deki Merkez Satınalma Komisyonunda kapalı zarf yöntemi ile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici Teminatı: 
34.150,-TL. dır. 

2— Şartnamesi anılan Komisyondan bedelsiz olarak alınabilir. Ankara ve İzmir Tekel Başmüdürlüklerinde görülebilir. 

3— İsteklilerin; 2490 Sayılı Yasanın 32 nci ve Eksiltme Şartnamesinin 29 ncu maddesine göre 
hazırliyacakları kapalı teklif zarfları ile; 

a) Geçici Teminat Makbuzunu, 

b) Kanuni ikarmetgahına ilişkin belgelerini, 

c) İstekli bir ortaklık ise; 

aa) İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesindenve yasiciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan 
ortaklık siciline kayıtlı ve halen faaliytte olduğunu gösterir ve bu eksiltmenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi, 

bb) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına 
teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili ol nu gösterir noterden onanlı vakaletnameyi, İhale saatinden bir saat öncesine kadar 1. maddede belirtilen Komisyona makbuz 
karşılığında vermeleri şarttır. 

4— Bu ihale ile ilgili belgelerin posta ile gönderilmesi halinde gecikme ve kaybolmalar kabul e- 


dilmez. Duyurulur, 
(Basın : 24857 - 1247) 


36 Kalem İzole edici boncuk , Bıcaklı sigorta 
buşohtu , ve viskontak. SATINALINACAKTIR. 


Şartnamesi bedelsiz, olarak aşağıdaki adresler- 
den alınabilir: 

1— İSKENDERUN'da Müessesemiz Ticaret Mü 
dürlüğü, 

2— İSTANBUL'da Sirkeci Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 4 - 5'deki Mümessilliğimiz, 
3— ANKARA'da Kavaklıdere Tunus Cad. No: 63" 

deki Mümessilliğimiz, 
İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre 
kazmlayacakları 78 -0750 No'lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte engeç 3/11/1978 
günü saat 14,30'a kadarİskenderunDemir ve 
Çelik Fab. Müessesemiz/ Haberleşme ve Ar-' 
şiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 
(Basın: 25835 - 1249) 


yaptığı açıklamada Etyopya birliklerinin önümüzdeki günlerde Batı 
Somali Kurtuluş Kuvvetleri ve Eritre'ye karşı 
yoğun bir saldırıya geçeceğini bildirdi. Somali 
Büyükelçisi Nur Yusuf, 
Etyopya'nın başlatacağı 
bu saldırının Etyopya ve 
Somali devrimlerini hedef aldığını ve Kızıl Deniz bölgesindeki ülkelerin 
kıyı ile ilişkisini kesmeyi 
amaçladığını açıkladı. 
Öte yandan Eritre 
Kurtuluş Cephesinin bir 
temsilcisi basına yaptığı 
açıklamada, Eritre devrimci kuvvetlerinin Etyopya birliklerine karşı 
girişecekleri büyük çapta 
bir harekatın hazırlıkları içinde olduklarını bildirdi. Bu arada Eritre 
Kurtuluş Cephesi Başkanı Osman Salem Sebi 
Birleşik Arap Emirlik- 


leri Devlet Başkanı 
Şeyh Zaid Bin Sultan 
El Nahyah'a (o Eritre'de- 


ki askeri gelişmelere ilişkin bir mesaj gönderdi. 


Yasa 77 
sözcüsünün 
tutuklanması 
üzerine 
Çekoslavakyalı 
yurtseverler 
Viyana'da 
protesto 
gösterisi 
düzenlediler 


VİYANA(THA) 


Çekoslovak ya'daki re- « 


vizyonist diktatörlüğe 
karşı mücadele eden yurt 
dışındaki bir grup yurtsevr, Viyana'da bir gösteri : düzenleyerek, Yasa 
77 sözcülerinden Jaroslav 
Sabata'nın Çek polisi tarafından tutuklanmasını 
protesto etti. 


Çekoslovakyalı yurtseverler Viyana'daki Çekoslovakya turist bürosu 
Çedok'a yürüyerek, Çek- 
Polonya sınırında Polonyalı muhaliflere bir toplantı düzenlemek üzere iken tutuklanan Sabata' 
mn serbest bırakılmasını 
istediler. Göstericiler tutuklanması sırasında polise karşı direnen Sabata' 
nın feci şekilde dövülmesini kınadılar. 

Kuzey Bohemya'da 
Hradec Kralove cezaevinde tutuklu bulunan 
Sabata'nın yargılanmasına ise bu hafta başlanacağı bildirildi. 


BAŞARISIZ 
DARBE 
GİRİŞİMİNDEN 
SONRA 


Kuzey Yemen'de 
hayatın normale 
döndüğü 
bildiriliyor 


BAĞDAT(AA ) 
Irak haber ajahsı, 
Cumhurbaşkanı Abdul- 


lah Salih'i devirmeyi amaçlayan bir darbe girişiminin yönetime bağlı askeri birliklerce bastırıl- 


.. dıktan sonra Kuzey Yemen'de hayatın normale 


döndüğünü bildirdi. Resmi daireler ve işyerleri 
açıldı. Silahlı kuvvetler 
radyo-televizyon istasyonları etrafında aldıkları 
güvenlik önlemlerini sürdürdükleri gelen haberler 
arasında. 

Ajans haberinde, darbeye girişen komutan ve 
polis yetkililerinin yerine, yenilerinin atandığını 
bildirdi. Ajansa göre darbeciler yargılandı, diğer 
suç ortakları ise yargılanacak. 

Öte yandan Güney 
Yemen'deki Moskova 
yahlısı yönetime muhalefet liderlerinden Abdülkavi Makavi Kahire'den 
Kuzey Yemen'e gitti. Makavi, Kuzey Yemen'de, 
Güney Yemen'e karşı alnacak önlemlere ilişkin 
görüşmeler vapacak. 


| «Kizil Tugaylar'ın yakalanması 
için İtalyan polisi, KGB 
ile Eğ yapacak» 


ya'da yayinlanan #ol eat 
nl Sp reiva e 


UZUN YÜRÜY 


@ Birleşmiş Milletler Barış 
Gücünün görev süresi 
1 yıl daha uzatılıyor 

© Carter, iki heyetle ayrı ayrı 
görüştü 

© Suudi Arabistan, Mısır'ın 
İsrail'le ayrı anlaşma 
imzalayacağını açıkladı 


WASHİNGTON(THA) 

ABD başkenti Washington'da görüşmelerini 
sürdüren Mısır ve İsrail 
heyetlerinin, oturumun 
4. gününde anlaşmazlığa 
düştük leri bildirildi. Barış 
görüşmelerinin çıkmaza 
girme tehlikesi karşısın da 
Carter her iki heyetin 
temsilcileri ile ayrı ayrı 
görüştü. Anlaşmazhğın 
nedeni olarak, İsrail'in 
bazı Mısır önerilerini kabul etmemekte direnmesi 
gösteriliyor. Mısır'ın Batı 


Şeria ile ilgili olarak öne 
sürdüğü özerklik planı 
İsrail heyetince reddedildi. 

Carter'ın iki heyetle 
yaptığı görüşmelerden 
sonra yayınlanan bildiride ise şöyle denildi: 
"Başkan ile İsrail ve Mısır heyetleri, görüşmelerde bu güne kadar sağlanan ilerlemelerden memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Bütün ilgili taraflar müzakerelerin 
mümkün olan en kısa Zza- 


SÜN ZAFERİNİN 43. YILDON 


NüMü KUTLANIYOR 


“Uzun Yürüyüş” dünya 
dolaşıyor F- 


© Uzun Yürüyüş, her türlü tehlikeye, zorluğa 
ve düşmana karşı Komünist Partisinin 
önderliğindeki Halk Ordusunun yenilmezliğini 


ortaya koydu 


© Uzun Yürüyüş, iki çizgi arasındaki mücadelenin 
zengin ve canlı bir tecrübesidir 


© Uzun Yürüyüş, olumsuzun olumluya, 
geri çekilişin zafere dönüştürülmesinin 
büyük bir tarihi örneğidir 


19 Ekim, bugün, Çin işçi ve 
köylüleri Kızıl Ordusunun gerçekleştirdiği Uzun Yürüyüşün Zaferinin 43. yıldönümü. 

Uzun Yürüyüşün tarihinin incelenmesi, izlenen yol ne kadar çetin ve dolambaçlı olursa olsun, 
Mao Zedung Düşüncesi uygulandığı takdirde, devrimin ilerlediğini ve zafere ulaştığını, aksi halde 
devrimin gerileme ve yenilgilere 
uğradığını dünya proletaryasına ve 
ezilen halklarına gösteriyor. Uzun 
Yürüyüş halklar için iki çızgi arasındaki mücadele konusunda zengin ve canlı bir tecrübedir. 

Birlik mi, bölünme mi”? Marksizm mi, revizyonizm mi? Uzun 
Yürüyüş sırasında sürdürülen mücadele bu idi. Sağ ve sol oporlünist çizgilerde mücadele ederek, 
halkın tek bir devrimci hedefe 
doğru billeştirilmesi gerektiğini 
öğretiy ordu. İzlenecek siyasetlere, 
kollektif menfaatlere, Parti ruhuna, birliğe ve disipline bağlı kalmanın, Partinin bütün proleter 
ilkelerini kararlılıkla uygulamanın, birleştirici olmanın gerekliliğini ortava koyuyordu. 

Kızıl Ordunun Uzun Yürüyüşü 1984 Ekiminde Fukyen 
ve Kiangsi'deki güney üslerinden başladı. Mao Zedung önderliğindeki Birinci Cephe Kızıl 
Ordusu (o birlikleri, 19 Ekim 
1935'de Kuzey Şensi'ye ulaştılar. 
1936'nın Ekiminde ise, İkinci ve 
Dördüncü Cephe birlikleri, Kuzey 
Şensi'ye vardılar. Uzun yürüyüş- 
te, Kızıl ordu birlikleri onbir 
eyaletten geçerek 12.500 kilometre yol katetti. Her türlü 
tehlikeye, zorluğa ve düşmana 
karşı kararlılıkla mücadele eden 
Kızıl Ordu, Komünist Partisi önderliğindeki halk ordusunun yenilmezliğini ortava kovdu 

1931'de Japon emperyalistleri 
Kuzey Doğuyu işgal ettiklerinde, 


Guomindang rejimi Japonya'ya 
karşı teslimiyet siyasetini 
benimsedi ve saldırılarını esas olarak Çin Komünist Partisi önderiigindeki devrimci üslerde yoğunlaştırdı. 

1933 Ekiminde Çan Kay-şek, 
devrimci üsleri kuşatma kampanyasını başlattı. 

1933 Kasımında ''Fukyan Olayı" meydana geldi. Daha önce 
Guomindang komutasındaki 19. 
Yol ordusu, Zay Ting-kay önderliğinde, Li Çi-şen ve diğer bazı 
Guomindang üyeleriyle birleşti ve 
Fukyen'de "Çin Cumhuriyeti 
Devrimci Halk Hükümetini kurdu. 
Çan Kay-şek'e karşı çıkmak ve 
Japon emperyalistlerine direnmek 
için Kızıl Orduyla bir anlaşma imzaladı. 


OPORTÜNİSTLER 
KIZIL ORDUYA BÜYÜK 
ZARAR VERDİLER 


Vang Ming, 1931'de Çin 
Komünist Partisi Merkez Komitesi 
yönetimini gaspettikten sonra, 
Kızıl Ordunun önderliğini de ele 
geçirmişti. 'Sol" oportünist bir çizgi izlediğinden, 19. Yol Urdusuy- 
la birleşme yolunu tutmadı. Kendi 
haline bırakılan 19 Yol Ordusu, 
Çan Kay-şek tarafınaan yok edildi. Revizyonistler, sadece bununla 
kalmadılar. Mao Zedung'un doğru 
stratejisini reddederek, Kızıl Orduya ağır kayıplar (o verdirdiler. 
Daha sonra ise, sağ oportünist bir 
çizgi izleyerek, güçleri dağıttılar 
ve Kızıl Orduyu pasif bir duruma 
soktular. Kızıl Ordu, kısmi başarılar elde etmesine rağmen gittikçe 
zayıflıyordu. 

Bu koşullarda Kızıl Ordu, gücünü korumak ve kuzeyde Japon 
işgaline karşı savaşmak için, düş- 


Kİ ii 


I AY) Tm 


Çin Halk Kurtuluş Ordusu kurucu ve komita mani Çu Teh. 
1976'da ölen Çu Teh, kurtuluş mücadelesi yıllarında' askerlere hitap 


ederken 


Çin Komünisl Partisine, Halk Ordusuna ve Çin halkına Uzun Yürüyüşünde önderlik eden Mao Zedung, Cu En-lay ve Çu Teh. 


“Herşeyi tayin eden, 
idelolojik ve siyasi çizginin 
doğruluğu ya da 
yanlışlığıdır. Eğer partinin 
çizgisi doğruysa, her şey 
mümkündür; tek bir askeri 
bile olmayanlar, askerlere 
sahip olurlar. tüfekleri 
olmayanlar, tüfek elde 
ederler, siyasi iktidara sahip 
olmayanıar iktidarı ele 
geçirirler. Ama eğer çizgi 
yanlışsa, ede: olanlar dahi 
yıtırilir." 


— MAO ZEDUNG — 


man kuşatmasını yarıp geçmek 
kararını aldı ve Uzun Yürüşe başladı. 


ZUNYİ TOPLANTISI 


1934 Ekiminde, Cephe Ordusunun esas gücü, Komünist Partisi Merkez Komitesinin önderiğinde, Uzun Yürüyüşün ana üssün- 
den yola çıktı. Kızıl Ordu, yolunu kesmek için türlü hilelere 
başvuran Çan Kay-şek kuvvetlerini yararak Doğu Kveyçov'a vardı. 
Daha sonra da, doğal bir engel 
olan Vu Irmağını geçip, 1935 
Ocağında Zunyi'ye ulaştı. Güçlerini takviye eden Kızıl Ordu, bura- 
a "Zunyi Toplantısı'nı düzenledi. 

Bu toplantı, Çin devriminin 
tarihinde büyük bir önem taşır. 
Zira bu toplantı, Parti Merkezindeki sol çizginin hakimiyetine 
son veriyor ve Mao Zedung'un 
bulunduğu Merkez Komitesinin 
doğru önderliğini kabul ediy ordu. 
Zunyi Toplantısı, Partinin Uzun 
Yürüyüşü başarıyla sonuçlandırmasını; Uzun Yürüyüş sınavında, 
Partinin ve Kızıl Ordunun belke 
miğini korumayı ve çelikleştirmeyi sağlayan bir dönüm noktasıy dı. 


ÇENG KUO-TAO'NUN 
KOMPLOLARI 
BOŞA ÇIKARTILDI 


Zunyi Toplantısından sonra, 
Birinci Cephe Ordusu Mao Ze 
dung'un önderliğinde, esnek tak- 


tikler uygulayarak, insiyatifi ele 
aldı. 

Ancak bu defa da, 1935 
Martında, Çeng Kuo-tao sağ oportünist bir cug izleyerek, ülkenin 
kuzeyinde apon istilacılarına 
karşı direnmek için girişilen harekatlara karşı çıktı. Merkez Komitesinin kararlarına uymayı reddederek birliklerini güneye çekti 
Daha sonra da açıkça, Merkez 
Komitesine karşı sloganlar attı 
ve hatta onu yoketmek için 
komplolar hazırladı. Sahte bir 
parti merkezi kurdu ve kendini 
başkan ilan etti. Mao Zedung'un, 
parti içi mücadelede doğru çizgisine bağlı kalan Çu Teh, Çang 
Kuo'tao'nun Parti Merkez Komite 
sine karşı bayrak açma talebini 
reddederek, kadrolar arasında 
Merkez Komitesinin doğru çizgisini yayarak, sağlam bir siyasi 
tutarlılık gösterdi. Parti Merkez 
Komitesinin doğru çizgisini kararlılıkla destekleyerek, Çang Kuotao'nun siyasetine ve Parti düşmanı bölücü faaliyetlerine karşı 
mücadele etti. Kadroların çoğunluğunun Çang Kuo-tao'nun hatalı 
çizgisini kavramalarını ve Japonya'ya karşı direnmek için kuzeye 
ilerlemelerini sağladı. Dolayısıyla, Çang- Kuo-tao'nun bölücü 
komploları başarısızlıkla sonuçlandı ve Çang, sahte "Parti Merke- 
Zi"'ni dağıtmak zorunda kaldı. 


UZUN YÜRÜYÜŞÜN ZAFERİ 


1935 Ekiminde, Birinci, İkinci 
ve Dördüncü Cephe Orduları bir 
araya geldiler ve Uzun Yürüyüş 
zafere sona erdi. 

Mao Zedung, Uzun Yürüyüşle 
ilgili olarak şöyle diyordu; "Uzun 
Yürüyüş, tarihin kaydettiği bu 
tipten ilk olaydır. O, aynı zamanda hem bir manifesto, hem bir 
propaganda aracı ve ‚hem de bir 
tohum ' 'makinasıdır." 

"Bugün Çin, Mao Zedung'un 
şu üç talimatını titizlikle uyguluyor, revizyonizmle mücadele etmek ve onu önlemek için teoriyi 
incelemek, istikrarı ve birliği desteklemek, milli ekonomiyi geliştirmek. Bütün bunların amacı, 
sosyalist kuruluşu hızlandırmak, 
proletarya diktatörlüğünü sağlamlaştırmak ve bir savaşa karşı hazırlanmaktır. 

Marks Paris Komünü için ''Komün dünyayı dolaşacak" demişti. 
Bugün bütün devrimciler, bütün 
ülkelerin proletaryası ve halkları 
dünya devriminin uzun yürüyüşünü sürdürüyorlar. Uzun yürüyüş 
geleneğini canlı tutuyor ve zenginleştiriyorlar. Uzun yürüyüş dünyayı dolaşıyor. 


Mus, Soria i özerkliği 
© Konusunda ısrar ediyor 


manda sonuçlan dırılması 


için ilerleme sağlamak 
konusunda kararlı olduklarını da belirtmişlerdir" 

Öte yandan iyi haber 
alan kaynaklar görüşmelerin çıkmaza girmesine 
yol açan konuların Filistinliler ve Şeria vadisi ile 
ilgili olduğunu belirtiyor 
lar. 


BATI ŞERİA SORUNU 


Washington'da bulu 
nan Mısır yetkilileri, görüşmeler sırasında “Batı 
Şeria ve Gazze'de özerk 
yönetime geçiş konuları 
arasında bağlantı kurulmasına çalışacaklarını belirtti. Öte yandan İsrail 
Silahlı Kuvvetler radyosuna bir demeç veren eski Başbakan İzak Rabin, 
Batı Şeria'ya özerklik verilmesine karşı olduğunu 
açıkladı. Camp david anlaşmasına muhalefet eden Rabin, bu planın tedhiş eylemlerinin çoğalmasına ve Filistin devletinin kurulmasına neden 
olacağını ileri sürdü. Rabin şöyle dedi: "Batı Şeria tedhişçiler için y 
cennet olabilir. Bu yüzden, uğruna sâvaşaca 
mız bir şey varsa, onu! 
için şimdiden savaşmalıyz" 

MISIR İSRAİL'LE 

AYRI ANLAŞMA 

İMZALAMAYACAK 


Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Emir Suud 
Bin Faysal'ın Ürdün yetkildirene, Mısır'ın > 
rail'le ayrı bir barış anlaşması (o iİmzalamayacağını 
söylediği bildirildi. 

Mssırın Orta Doğu 
Haberler Ajansı tarafından verilen habere göre, 
Cumartesi günü Lübnan'a 
gitmeden önce Amman'â 
uğrayan Emir Suud, Ür- 
| dün hükümetinin: Mısır'la 
İsrail arasında ayrı bir barış anlaşması imzalaYacağı konusunaki kaygılarını 
yok etmeye çalıştı. * ` 

BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER 

GÜCÜNÜN GÖREV 

SÜRESİ BİR YIL DAHA 
UZATILACAK 


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Cuma 
ünü yapacağı toplantıda, 
rail ile Mısır birliklerini 
birbirinden ayıran Birleşmiş Milletler Barış Gücünün görev süresinin bir 
yıl daha uzatlıması sorunu ele alınacak. 1973 yılının Ekim ayında patlak 
veren "altı gün savaşın- 
dan" hemen sonra bölgeye BM askerleri yerleştirilmişti, BM Gücünün 
görevini bir yıl daha uzatması konusunda hem 
Mısır hem de İsrail'in görüş birliğinde olması, Güvenlik Konseyinin kolayca karar almasını sağlayscak. 


SAVAK eski şefi 
yargılanmak üzere 
İran”a getirildi 

TAHRAN(THA) 

İran gizli polisi SA- 
VAK'ın eski başkanı General Nassiri, yargılanmak üzere, Pakistan'dan 


İran'a getirildi. 
Nassıri, İran'daki mu- 


dan, görevde olduğu 
yirmi yıl boyunca sayısız yurtsevere işkence 
yapmakla ve pek çoğunu da öldürmekle suçlanıyordu. franlı muhalif milletvekilleri de parlamentoda yaptıkları 
konuşmalarda, Nassıri'nin 
İran'a getirilerek yargilanmasını istemişlerdi. 


Çin, Fransa'dan 


alacak 


PARIS(ANKA) 

Fransa Dışişleri Bakanı Louis de Guiringsud, Fransa'nın Çin Halk 


vunma silahları satacağını 
açıkladı. Dışişleri Bakanı 
bu silahların niteliği k onusuhda başka bilgi vermedi. 

Sovyetler Birliği'nin 
bu satış konusundaki tavrının ne: olacağını soran 
gazetecilere, Guiringaud, 
"Ruslar,' Çin'in batılı'ülkelerce 'silahlandırılması 
konusunda endişelerini 
bize 'bildirmişlerdi"' dedi. 


halefet önderleri tarafın-' 


savunma silahları 


Cumhuriyeti'ne bazı sa- 


| 


Silahtar işçileri D.Maden-İş'in kuruluşunu çoşkuyla karşıladı! 


Şükrü Özbayrak: "Türklerler, 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Devrime Maden-İş 
Sendikasının Sılahtar'da 
kurulan İstanbul Şu besi- 
nin açılış toplantısına 
birçok işçinin yanı Sira, 
CHP milletvekilleri ve 
yöneticileri de katıldı. İs 
tanbul Belediye Başkanı 
Aytekin Kotil başan me 
sajı gönderdi 


Şubenin açılış toplan 
tsı Sendika Genel Sekre 
teri Hakkı Öztürk'ün k o 
nuşmasıyla başladı. ÖZ 
türk, önce davetlileri ve 
Silahtar işçilerini bir da 
kikalık saygı duruşuna 
davet etti. Daha sonra 
da toplantıya, katılan ko 
nukları tamtu 


Hakkı Öztürk konuş 
masında Demir Döküm 
işçilerinin 1969'dan beri 
verdikleri mücadeleyi an 
latu ve ERDEMİR işçile 
rinm de Müden-İş'teki 
Ertürk Türkler hainlerine 
karşı mücadele bayrağı 
yükselttiğini ve Devrimci 
Maden-İş'in bu mücadele 
sonucu doğduğunu be 
iri. Öztürk konuşmasinda, işçileri Maden-İş” 
ten istilaya Çağırarak, bu 
hainler çetesine karşı di 
şe diş bir mu adeleye girmeye çağırdı 


Ozlurk'ün konuşmásından sonra bir fabrikanın mesaji okundu. Me 
suda Silahtar işçilerinin 
Rus uşaklarına karşı müca delesi destekleniyor ve 


Devrimci Mâden-iş'e üye 
olmak için buşvurdukla 
rı belirtiliyordu. Toplan 
uda fabrikanın baştemsilcisi Recep Ali Atmaca 
hazır bulunuyordu 
Daha sonra Demir Döküm'den Ertürk çetesi ta 
rafından attımlan Bedri 
adlı ışçı konuşlu. 

Bir toplantı nedeniyle 


da 


Sendika binası kurulduğu andan itibaren işçilerle dolup 


taşmaya başladı. 


Hazırlayanlar: Ahmet Şükrü Büyüker, Kemal Demirel, Erkan Ildız 


Yüzbinlerce tarım iş 
çisinin, yerlerinden yurt 
larından kalkıp - ovalar: 
aktıkları, kavurucu sı 
altında çapa salladıkları, 
kanal açtıkları, cetvel 
yaptıkları, tütün kırdıkla- 
Yı, pamuk topladıkları 
bir mevsim daha bitmek 
üzere. Tarlalarda ikinci, 
üçüncü el pamuklar toplanıyor. Bir aya kalmaz, 
çadırlarını söken, kap ka- 
ile toplayan wgatlar 
amyonlara doluşup 
memleketlerine dönecek - 
ler. 

Bütün bir tarım iş 
mevsimi boyunca mgatlarm toplandıkları belli 


başlı merkezleri dolaştık 


Ege'nin 


köylerinde, Çu- 
a, Pazarcık'ta taeriyle konuştuk 
Sorunlar, dertler aynıydı 
10 yıl, 50 - 100 yıl önce 
de aynı sorunlar vardı 
Hatta tarım işçilerinin 
bugünkü durumu, çeşitli 
yönlerden 1830'ların Osmanlı döneminden de gerivdi. 


150 yıldır 
değişmeyen düzen 


Gördüklerimizi, eski 
İçişleri Bakanlarından ve 
Adana Valilerinden Hil 
mi Uran'ın 1925 yılında 
kaleme aldığı bir yazısıy- 
la karşılaştırdık. Hilmi Üran yazısında tarım işçilerinin durumunu inceliyordu. Uran yazısını, Mısır Valisi Mehmet Ali Pa 
şahın oğlu İbrahim Paşa 
nın 1830 yıllarında tarım 
işçileri için yürürlüğe 
koyduğu kurallardan esinlenerek hazırlamıştı. 

1830'ları bugünle karşılaştırmak çarpıcı so 


YAN YS ŞE 


açılış törenine gelemeyen 
İstanbul Belediye Başkam Aytekin Kotil'in dayanışma mesajını, Belediye 
Halkla İlişkiler Danışmani Yaşar Tezcan getirdi 
Tezcan, Aytekin Kotil'in 
Silahtar işçilerine selamlarını ilettiğini açıkladı 
Yaşar Tezcan yaptığı konuşmada, Bu haklı kav- 


(1) 
Tarım işçilerinin hayatında 


150 yıldan bu yana ne değişti? 


nuçlar çıkardı ortayâ 


ücretler “El 
Müslüman seyrine” 


Hilmi Uran'ın 


sozkonusu yazısında ücretlerle ilgili olarak şöyle 
deniyo: 

"Pazarlığı bitiren ve 
çiftçi ile anlaşan işçi, 
çiftlik yolunu tutar 


(Hilmi Uran, “Tarım İşçilerinin Öyküsü", Çu- 


kurova Bayram Gazetesi, 
27 Eylül 1976, s.2) 
Görüldüğü gibi, bir pazarlık ve anlaşmadan söz 
edilmekteair 


Halbuki 


A uşarlı 


bugün tarım işçileri, iş 
mevsimi boyunc" çalıştırılmakta, iş beli toprak sahipleri kendi aralarında tesbit ettikleri bir 
fiattan yövmiyeleri ödemektedirler. Pamuk toplamada da kilo başına ne 
kadar verileceğini işçiler 
Operan bilmemektedirer 


Yoraun işçi için 
yemek pişirmek, 
çetin iştir 
İkinci olarak, 19 yüzyılda çiftlik sahibi tarım 


işçilerine yemek vermektedir: 


Ertürkler, İ.Bilen'in gurkaları: 


HODRİ MEYDAN" 


Demir Döküm İşçileri Devrimci Maden-İş 'in tabelasını ellerinin üstünde taşıyıp 
bu tarihi anı gösteriyor. > 


gayı bilinçle yürüttüğünüze inanıyorum. ERDE- 
MİR'deki o şanlı mücadelenin daha da şanlısını 
bugün Demir Döküm'de, 
yarın başka bir fabrikada 
yapacağınıza inanıyovum"' dedi. 

Tezcan'dan sonra İstanbul CHP milletvekili 
Doğan Güneş konuştu. 
Güneş konuşmasına, 


gördük ki ERDEMİR'de' 


parlayan kıvılcım alev 
alev tutuşan büyük. bir 
yangın halini almış" di- 


e e 


yerine astılar. Resim 


yerek başladı. Güneş konuşmasına devamla, "bu 
uğraşınızda, ben bir CHP 
milletvekili olarak bütün 
gücümüzle, partimle birlikte yanınızda, Sizinle 
birlikte olacağım” dedi. 

Daha sonra bir konu 
ma yapan İstanbul CH 
milletvekili Cengiz Özaydın. Demir Döküm 
ve Silahtarın tüm işçilerine, Rus uşaklarına karşı mücadelelerinde başarılar diledi. 


Devrimci Maden-iş'in çağrısı 


Eyüp - Silahtar yöresinde 
-alışan işçilere, Sendikamız adina TARİHİ ÇAĞ 

RI'yı yapıyoruz: 

if ve kitle sendika 
ilkderini, sendika içi demokrasiyi, organ kararlarını hiçe 
sayan, sendikayı doğrulardan 
saplıran, TKP'ye hizmet edenlere karşı sizleri saflarımıza çağırıyoruz! 

— TKP'nin emri ile tabanın söz ve karar sahibi olmasını reddedip tavanın faşist 
diktasını kuranlara karşı mücadde etmek için sizleri saflarımıza çağırıyoruz! 

— TKP'lileştiremcedikleri 
bölge temsilcisi, sendika temsilcisi, lokal yöneticisi ve giderek sendika üyelerinin demokratik haklarını yok edenlere karşı sizleri saflarımıza 
çağınyoruz! 

— Grev ve İokavttaki işçilere paramız yok deyip 45 


"Hiç çalışmadığı Pazar günü akşam yemeği 
ile Cumartesi öğle yemeği çiftlik sahibine aittir 


Işçiye çiftliklerde sabahleyin (somun) denen 
bir ekmek verilir. .. Kuşluk zamanı yine bir somunlâ karavana içerisinde pilav Sn i 
bunu, gene çiftlik sahibinden karşıladığı kaşık- 
la yer. Öğleleyin ayran 
veya hoşafla her işçiye 
bir somun verilir. Akşam üzeri işçinin hemen 
genellikle yemeği, yarma denilen buğday kırmasından yapılan ve pişi- 


sor 
ı ieriler sabahın köründe römorklara dolusuyorlar. Günbatımına dek sürece: 


Kr eN VA Ew AR 


günde 1000 TL verip, TKP'- 
ye 20 milyon verenleri Eyüp- 
Silahtar bölgesinde yok etmek için saflarımıza çağı- 


— n aidatlarınızla 
besledikleri TKP'li demek 
militanlarını işçilerin üzerin 
de baskı aracı olarak kulla- 


nanların (o saltanatına son 
vermek için saflarımıza Çağurmyoruz! 


— TKP'nin emriyle grup 
sözleşmelerini yapan ihanet 
şebekesini yöreden atmak 
için saflarımıza çağırıyoruz! 

- Özgür sendikacılığı, 
grev ve toplusözleşm e€ akkını yokeden tüm düşünce 
ve düzenlere karşı demokratik toplumcu çizgide emperyalizmin ve faşizmin her türü ile savaşmak için, mücadele içinde doğan sendikamız 
Devrimci Maden-İş saflarına 
çağırıyoruz! 


İstanbul CHP Gençlik 
Kolları Başkanı Süha 
Akıncı da toplantıda yaptıda vaptığı konuşmasına 
"Devrimci Maden - İş 
Sendikasının Silahtar 
Şubesinin kurulmasını, 
İstanbul Gençlik Kolları 
olarak sevinçle karşılıyoruz" diyerek başladı. Akıncı konuşmasında daha 
sonra, "Devrimci Maden - 
İş Sendikasının kurulması, sendikacılık tarihimiz- 
de yeni ufuklar açıyor Mi 
dedi. 

Tezsan işçileri toplantıya gönderdikleri mesajda, TKP revizyonistlerine 
karşı in mücadelede Silahtar işçilerinin 
yanında olduklarını bildirdiler. 


Bu mesajın okunmasından sonra İstanbul 
CHP İl Yönetim Kurulu 
üyesi Hilmi Güner söz aldı. 


Hilmi Güner, Maden- 
İş Sendikası Yöneticilerinin Brejnev'in talimatlarına göre hareket ettiğini, sendikanın TKP'nin 
yayınlarını finanse ettipini buna karşılık işçieri aç bıraktığını söyledi. 

Güner konuşmasında 
daha sonra, şöyle dedi: 

"Maden -İş Avrupa' 
nın ve dünyanın en geri, 
en satılmış bir partisinin 
uşağı haline gelmiştir. 
Brejnev'in bir te rafı var, 
Eğer diyor, TKP hakkında yargılamalar son bul- 


a 


: 


a deleg 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Gıda-İş Merkez Genel Kurulunun üçüncü 
günü Kemal Nebioğlu'- 
nun bir gün önce yapılan eleştirileri cevaplaması ile geçti. Yaptığı 
uzun konuşmada Kemal Nebioğlu delegelerin söylediklerine tek 
tek cevap verirken, bu- 


noktalarında toplanıyordu. Bu eleştirilere 
karşı Nebioğlu, Tekel'- 
deki özel durumlarla ilgili açıklama yaptı ve 
Tekel Genel Müdürlüğünü eleştirdi. 

Geçmişte DİSK için 
deki mücadeleden örnekler veren Nebioğlu 


z fi 


mazsa bizm uyarımız 
dikkate alınmazsa, yeni 
önlemler alacağız. Yani 
Sovyetler Birliği (Türk 
Devletini ve Türk Yargısnı tehdit edecek 
kadar ileri gidebilmiştir f 

Devrimci Maden ~ İş 
Genel Başkanı ii 
Özbayrak'da toplantıda yaptığı konunuşma- 
da bugün Maden-İş'te 
tüzüğün 3 ncü maddesinde ifadesini bulan 
ilkeye uyulmadığını belirterek, "Avrupa'da nerede olduğu bilinmeyen 
İsmail Bilen'in gurkalarının rzularına uyulduğunu"'söyledi. 

Şükrü Özbayrak daha 
sonra toplantıdaki Demir 
Döküm işçilerine, Silahdönerek 


tar işçilerine 
sordu: 

"Sizler hâlâ onlara aidat ödeyecekmisiniz?" 

Bunun üzerine işçiler yüksek sesle "hayır, 
ödemeyeceğiz” diye haykırdılar. 

Şükrü Özbayrak 
ardından, "fazla konuş” 
maya gerek yok. Hodri 
meydan diyoruz. Buyursun Kemal Türkler, Buursun Mehmet Ertürk, 
GD'liler, buyursun İsmail Bilen'in gurkaları. 
Hodri meydan" dedi. 

Konuşmalardan sonra Demir Döküm işçileri 
başta olmak üzere Silahtar işçileri "Yaşasın Devrimci Maden-İş” sloganla- 


rı arasında Devrimci Ma- ' 


den-İş tabelasını binaya 
astılar. 


üne kadar serek Gıda- 

içinde, gerekse 
DİSK'te izlediği sendikal politikalar hakkında açıklamalarda bulundu. 

Nebioğlu'na yönelen 
eleştiriler daha çok bazı 
işyerlerinde ve özellikle 
Tekel'de pasif bir tutum takınmak ve yeterli Kuruluna kabul ettiremücadeleye vermemek mediğinide söyledi. 


ÇE daye 
revizyonizme dikkat! 


Gıda-İş Kongresinin üçüncü günü de geçti. 
Bugün görünen saflaşma şudur: Demirhan Tuncay'ın başını çektiği bir grup Kemal Nebioğlu'- 
nu devirmek için bir ittifak oluşturmuştur. Bir 
yanda Demirhan Tuncay ve ekibi, bir yanda 
Kemal Nebioğlu grubu vardır. 

Revizyonistler aslında bir avuç oldukları halde bir Nebioğlu-Tuncay çekişmesi yaratmanın 
ve bu yoldan yönetime sızmanın hesabı içindedir. Gıda-İş'i adım adım çekmek istedikleri nokta Teksti Sendikasından, Maden-İş'ten farklı 
bir şey değildir. 

Sal te TKP yanları Petrol-İş'te de daha bir 
in sendikada da suskunluktan yararlandılar. 

ulanık suda balık avlamak onların temel politikasıdır. Yüzlerini gizleyerek yönetime sızmak 
onların mesleği haline gelmiştir. 

Bugün gerçek saflaşma İşçi sınıfı ile revizyonistler arasındadır. İşçi sınıfı içinde revizyonistlerle araya sınır çekilmediği zaman onların 
ekmeğine yağ sürülmüş olunur. 

Eğer Demirhan Tuncay, Mehmet Mıhlacı ve 
Kemal Nebioğlu gerçekten işçi sınıfına hizmet 
etmek istiyorlarsa, öncelikle Sovyet sosyal-em- 


bugüne kadar bu yönde 
ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bu arada ilk defa açıkladığını 
belirterek, DGM direnişi sırasında DİSK Yürütme Kurulunun bu eyleme sahip çıkmasını Öönerdiğini, ancak bunu o 
Zamanki DİSK Yürütme 


İ 
| 
| 
| 
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Aydinlik E] 


Gıda-İş Kongresinde 
e sayısı yeniden 
saptanıyor 


Nebioğlu konuşması 
boyunca tabanda birlik 
ve tartışma ortamının 
sürdürülmesinin önemi 
üzerinde durdu ve bolücülük politikasına dikkati çekti, Partilerin 
sendikaları ve kitle Örgütlerini hegemonya altına almak istemesinin 
bu örgütleri parçaladığını söyledi ve örnekler 
verdi. 

Rir delegenin ''Buraya Toplumsal İlerleme- 
ye Evet diyecek bir yönetimi seçmek için geldik demesini eleştirerek, "Burası Toplumsal 
İlerleme Partisi, kulübü 
değil ki, bunun mücadelesi verilsin, Toplumsal 
İlerleme yolcuları işbaşına gelebilir ama bu 
yoldan başarılı olamazlar. Bu yüzden üye kaybeden tabanı darma dāğın eden sendikaları görüyoruz'' dedi. 

Nebioğlu konuşmasını bölücülük tehlikesine karşı TÖB—DER'in 
iki başlı durumunu örnek vererek iki ayrı yönetimin gazeteye verdiği ilanları okuyarak bitirdi. 

Daha sonra Divan 
Başkanı Mukbil Zartıloğlu Genel Kurulun 
sağlıklı sonuçlanması 
açısından önemli bir 
mesele olduğunu bildirdi. Genel Kurula gelecek delegelerin dâha önce 18 bin üye üzerinden 
hesaplandığını, oysa 
son üç aydır üye aidatı 
ödeyenlerin sayısının 
Tekel'le birlikte 20 bin 
olduğunu buna göre delege hesabında katsayı- 
nın değişeceğini belirtti. 
Genel Kurula katılan 
bazı delegelerin (liste 
sonundan başlamak ü- 


peryalizminin beşinci koluna karşı birleşmelidirler. zere) (o delegeliklerinin 
Kevizyonist bölücülük politikasına hizmet eden- düşürüleceğini açıkladı. 
ler yarın uyansalar da geç kalmış olacaklardır. Genel Kurul bir gün 
Gıda-İş içinde işçi sınıfından yana olan herkes uzatıldı, Genel Kucul'- 
revizyonizme karşı tek bir cephede mücadele yri çiğ e 
Vormel Günün görevi budur. PAN salonda sürdürüle- 


“Tarım işçileri kö lük bölgelerde 
sosyalist toplumun habercileridir” 


( "Tarım işçileri, hem topraksızdır, hem de çoğunlukla üretim araçlarından 


yoksundur. 


rının veya zengin köylülerin 
kısmı tarım işletmelerinde süre! 


Devlet çiftliklerinde, büyük kapitalist işletmelerde, toprak ağalatopraklarında işgüçlerini satarak yaşarlar. Bir 
kli işçilik yaparlar. Önemli bir kısmı ise, mev- 


simlik işçi ve gündelikçidir. Bütün bir yıl boyu, oradan oraya dolaşarak 


çalışırlar. 


"Tarım işçilerinin büyük çoğunluğu, 
tarafından büyük toprak sahiplerine ve zen 


'elçi' veya 'dayıbaşı' denilen aracılar 
gin köylülere kiralanırar. Ücret- 


lerinden bir kısmını bu aracılara vermek zorundadırlar. Tarım işçilerinin bü- 


şında hareket edemezle 


Y. 


ortası, ne de sendikaları vardır. Patronun isteği dr 
İstedikleri yerde çalışamazlar. Bir iş sözleşmesi 


bulunmadığı için, haklarını arayamazlar. Toprak sahibi onları istediği zaman 
kovabilir. Onlar için 8 saatlik iş günü ve asgari ücrette söz konusu değildir. 
Gün doğumundan gin batmına kadar ortalama 13 saat çalışmak zorundadır- 


lar. İş günü bazı yerlerde 


15-16 saate kadar çıkar. 


“Tarım işçileri, çalıştıkları yerlerde, ya toprak sahipleri tarafından gösterilen damlarda çok kötü şartlar içinde barınırlar, ya da iki değneğin üzerine gerdikleri bir bez parçısının altında yatarlar. Aldıkları ücretle ancak yarı-aç, 

Vyarrtok yaşarlar. Çalıştıkları yerde toprak sahipleri tarafından çeşitli yollarla 


so- 


rilen çorba ile bir 
OLM 


mundan oluş 
mi Uran, aynı yazı) 

Bugün ise birçok yerde işçilere yemek veril 
memektedir. (Adana'nın 
bazı yerleri hariç) Yemek 
işçiler için yiyeceği temin etmekten pişirmeye 
kadar bütünüyle çetin 
bir uğraştır. 

Üçüncü olarak, 1830" 
larda tarım işçileri bir 
hafta çalışıyor ve hafta 
tnu ücretlerini alıyorlar- 

4; 

"Vaktiyle Adana'nın 
Pazarı Salı imiş. Tarım 
işçisi çiftliklerde. Çarşamba günü işe başlayarak Pazartesi akşama İs 
dar çalışır ve böylece 
haftalığını hak kazanırmış. Oysa o gün akşam üzeri çiftlikten çıkıp ken- 
te varabilmek gece yol- 


yorucu calısma baslıyor 


| 
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| yük çoğunluğunun ne sig 
| 


larda kalmayı ve yol yurümeyi gerektirirmiş. Birçok uygunsuzlar da durumdan yararlanarak yollarda işçinin kadınlarına, 
mallarına osaldırırlarmış. 
Mısırlı İbrahim Paşa bu 
sakıncanın önüne geçmek 
için, işçinin Pazartesi 
günü ancak öğlene kadar 
çalışmasını, buna karşılık haftalıklarından bir- 
ay kesilmemesini emreeek... Adana'nın pāzarı daha sonra Pazar günü olduğundan, işçinin 


öğlene kadar çalıştığı 
gün, şimdiki halde Cumartesidir 


“Şimdiki halde Adana 
tarım işçisi, Pazartesi günü başlayarak beş buçuk 
gün çalışmakta ve ücretini haftalık olarak almaktadır." 

(Hilmi Uran, aynı yazı) 

Ücretlerin tarım işçilerine düzenli olarak haftada bir kere ödenmesi, 
işçiler için çok önemlidir. İşgüçlerinden başka 
satacak birşeyleri olmayan tarım işçileri için, 
ücretlerin mevsim sonunda ödenmesi yerine haftalık olarak ödenmesi, 
daha iyi bir durum, daha 
demokratik bir haktır. 
Bugün ise tarım işçilerine haftalık ücret ödenmesi Türkiye'nin hiçbir 
yerinde uygulanmamak- 


tadır. a 
işçiler 
“cibindiriklerde 
perişan olur” 


Dorduncü olarak, toprak sahipleri 1830'lardö 
tarım işçilerine yatacak 
yer temin ederlerdi. 

"Birkaç Saat sonra artık işçi, çiftlik sahibinin 
hazırladığı hasırlar üzerine uzanmış, irili ufaklı 
hemen her çeşit evcil 
hayvanların zaman zā- 


borçlandınlır ve aldıkları ücretlerin bir kısmını da böylece kapatırlar. tür À 
kiye tarımının gerilği, tarım işçilerine birçok baskı ve bağımlılıklar getirmek- | 


tedir. 


"Tarım işçilerinin sayısı, kapitalizmin köylerde gelişmesi sonucu hızla 


büyümektedir. Yapılan sayımlarda 740 bin tarım işçisi gözükmektedir. Ancak l 


bunların bir kısmı, kahya gibi, toprak ağalarının adamlarıdır. Bunun y anında 


devamlı dolaşan gündelikçi tarım işçilerinin bu rakama; bi 


mediği açıktır. Bu durumda, yaklaşık olarak, bir milyon sürekli ve gündelikçi 


tarım işçisinin bulunduğunu 


söyleyebiliriz. 


nüyle dahil edil- | 


“Tarım işçilerinin çoğalması, köylük bölgelerde burjuvazi-proletarya çelişmesini de yaygınlaştırmakta ve keskinleştirmektedir. Tarım işçileri köylük | 
bölgelerde, bugünden bütün köy yoksullarıyla birlikte, geleceğin sosyalist | 
toplumunun kurucuları olarak ortaya çıkmaktadırlar. Tarım işçileri, bütün | 
köylülerle birlikte acısını çektikleri bu yarı-sömürge, yan-feodal köhne düzenin kökten yıkılmasını istiyorlar. Bunun içindir ki, proletarya partisi köylük | 
bölgelerde tarm proletaryasına ve yoksul köylülere dayanacaktır."' İ 

l 


(TİİKP Davası Savunma, Aydınlık Yayınları s 323-324) 


im 


man birbirine karışan sesleri ve çan gürültüleri arasında kaygusuz bir uymiya dalmış bulunurlar" 
(Hilmi Uran, aynı yazı) 
Bugün ise ahırdan bozma damları bile bulamayan ırgatlar, yol ke: 
rma kurdukları 
dirik" denen çadırlarda 
perişan olmaktadırlar. 
Öte yandan 1830'larla 
bugün arasında benzeyen 
özelliklerden biri çalışma 
şartlarının uzunluğudur. 


Dinlenme solukları 
giderek azaldı 


"Güneşin doğuşu ile 
birlikte iş başlamış bulunur, . . Alaturka saat 
11.30, işçinin iş brakmä 
zamanıdır. "(Hilmi Uran, 
aynı yazı) 


Bugün de tarım işçisi, 
gün doğumundan gün batımına kadar çapa sallar. 
Ancak bugün verilen soluklar (dinlenme ve yemek molaları) azalmıştır. H. Uran'ın yazısında 
bahsedilen "kahvaltı soluğu," "pilav soluğu”, 
“göt soluğu","cakal soluğu", "öğle yemeği" gibi dinlenme saatleri, bugün sadece kuşluk yemegi, öğle yemeği ve ikindide verilen 19 dakikalık 
soluktan ibarettir. Eski- 
den 5 defa verilen mola 
3'e inmiştir. Hatta bazı 
va ikindi soluğu da 
alkmış, geriye Sadece 
sabah ve öğlen yemek 
molaları kalmıştır. 

Bir başka benzer yan 
ise, o günde bugün de târım işçilerinin sırtına bir 
kene gibi yapışmış olan 


dayıbaşıların 
varlığıdır. 


Kanun da, 
kitap da ağalar 


, Görüldüğü gibi tarım 
işçilerinin çalışma ve yaşama şartları, aradan geçen uzun yıllarla birlikte gün be gün kötüleşmiştir. Bugün Türkiye'de 
yüzbinlerce tarım işçisinin çalışma şartlarını düzenleyecek bir Tarım - İş 
Kanunu bile bulunma 
maktadır. Mevcut İş Ka 
nunu tarım işçilerini 
kapsamamaktadır. 24 
Ağustos 1977 tarihinde 
Resmi Gazetede y 
lanan 2 100 sayılı yasa 
la değiştirilen Sosyal Sigortalar Kanununun 3. 
maddesine göre tarım işçileri Sosyal Sigortalar 


(elçilerin) 


Kapsamına alındılar. A mä 
bu değişiklik, bugün 
ratikte tarım işçilerine 
içbir yarar getirmemektedir 
Çünkü yapılan değişiklik- 
te herşeyden önce, sigorta hakkının uygulanması 
için gerekli olan tedbirler bile düşünülmemiştir. 
, Kısacası bugün tarım 
işçileri tamamen her türlü güvenceden yoksun olarak, deveyi hamuduyla 
utan toprak ağalarının 
insafına terk edilmiştir. 


YARIN: 
Söke 


denince... 


| 
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Milli Savunma Bakanı Brüksel'de Luns’la görüştü 


Işık: "Ambargonun kalkması 
yeterli değil” 


ANKARA(ÖZEL) 

Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık, 

"Müttefiklerinin Türkiye'nin savunma gücünü artırmak için ekonomik yardımda bulunmaları gerektiğini" söyledi 
NATO Nükleer Planlama grubunun dün sabah başlayan çalışmalan dolayısıyla Brüksel'de 
bulunan Işık "hiç bir 
ülkenin ittifak üyeliğin- 
den yararlanarak Türkiye aleyhine kendisine 
bazı haklar sağlamasına 
izin verilmeyeceğini de 
öne sürdü. 

Hasan Esat Işık 
Brüksel'deki ilk temasını NATO Genel Sekreteri Josef Luns'la yaptı. 
Görüşmeden sonra yaptığı açıklamada ambargonun kalkmasının yeterli bir önlem olmadığını söyleyen Işık, ilerde bundan başka ön- 


lemler alınması gerektiği üzerinde durduğunu 
açıkladı. Işık müttefiklerin Türkiye'nin savunma gücüne yardımda 
bulunabilmesi için ekonomik kalkınmasına da 
katkıda bulunmasının 
gereğine dikkat çekti. 


NATO Genel Sekreteri Josef Luns'u ikna 
etmekte zorluk çekmediğini ifade eden Hasan 
Esat Işık ayrıca NATO 
Askeri Komite Başkanı 
General Günbersen'le de 
yararlı bir görüşme yaptığını açıkladı. Işık, her 
iki görüşmede askeri 
güç ile ekonomik güç 
arasındaki ilişkiye deindiğini belirtti. 

Yunanistan'ın NA- 
TO'nun askeri kanadına yeniden dönmesi konusuna da değinen Işık 
şöyle konuştu : 

"Türkiye NATO çer- 


çevesi içinde herhangi 
bir şekilde bir başka üyenin zararına kendisine bir hak sağlamayı 
düşünmemiştir. Geçmişte bu böyle olmuştur, bugün bu böyledir. 
ve eminim ki gelecekte 
de bu böyle olmaya devam edecektir. Biz böyle bir politika izliyoruz. 
Fakat kabul edersiniz ki 
hiç bir başka ülkenin 
NATO üyeliğini ileri sürerek NATO üyeliğin- 
den yararlanarak Türkiye zararına kendisine 
bazı haklar sağlamasına, 
bu iddiada bulunmasına izin veremeyiz." 


NATO nükleer planlama grubunun 24. dönem toplantısına Türkiye, Kanada, Birleşik 
Amerika, Federal Almanya, Danimarka, İtalya, Belçika ve İngiltere Savunma Bakanları 
katılıyor. 
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Elbistan'daki terör odaklarının elebaşısı AP İlçe Başkanı Halil Aslan, aynı zamanda 


azgın bir toprak ağası. İşte Halil Aslan ın malikanesi 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


MHP'lilerle sahte solcular anarşi 


şampiyonluğu için çekişiyorla 


Anarşi üçgeninin son dürağı Elbistan! 
Aslında Elbistan by'üçgenin tepe noktasını oluşturuyor. Burada faşistler daha örgütlü olarak faaliyet yürütüyorlar. Sürekli 
kışkırtma ile Alevi-Sünni çatışmasını körüklüyorlar. Her Pazartesi, ilçe pazarına 
geler köylülere bildiri dağıtıp "Elbistan'ı 
Komünis mezar edeceğiz" propogandasını yi iyorlar. Garajlardan başlayarak ilçenin çeşitli merkezlerinde adam cevirip sorguya çekiyorlar. Büyükyapalak 
köyünde üstlenen komandolar, çevredeki 
Alevi köylere baskın düzenliyorlar. Esnaftan haraç alıyor, halka baskı yaparak havanın sürekli gergin tutulmasına çalışıyorlar. Bütün bunları yaparken Afşin ve Göksun'daki komandoları da kontrolları altında tutarak terörün çevreye yayılmasına 
gayret gösteriy orlar. 


Tüm bu saldın ve provokasyonların 
başını AP İlçe Başkanı Halil Aslan ile 
MHP İlçe Başkanı Mehmet Akça ve bun: 
ların paralı fedaileri durumundaki Cuma 
Gözümoğlu ve Rıfat Kozanoğlu çekiyor. 


MEHMET AKÇA—HALİL ASLAN 
KOALİSYONU 


Mehmet Akça Kıbrıs'ta komando assubaylığı yaptığı dönemde Kontrgerillanın kirli işlerine bulaşmış biridir. Kıbrıs" 
ta iken emekli olan Mehmet Akça Elbistan'da evlenerek MHP İlçe Başkanlığı 
koltuğuna oturdu. 1977 saldınlarını ör 
gütledi ve mükafatını gördü. Elbistan jandarma karakolunda görevli bir yüzbaşıy- 
la da sıkı fıkı olan Akça, saldırılarda kullanılan patlayıcı maddderi de bu kanal 
dan elde etti. Mehmet Akça aynı zaman: 
da AP İlçe Başkanı ve namlı toprak ağası 
Halil Aslan'ın da yakın dostudur. 

Yetim haklarını gaspederek zengin 
olan Halil Aslan 8 bin dönümlük bir toprak ağasıdır. Elbistan'daki komando saldı. 
rılarının planlanmasında Mehmet Akça 
ile sürekli bir koalisyon içinde olmuştur. 

Halil Aslan 10 Ağustos gecesi Memurlar Lokali'ne otomatik silahlı baskın düzenleyip yedi kişiyi yaraladı. Her nedense(?) Halil Aslan'ı tutuklamaya Elbistan 
emniyet makamlarının gücü yetmedi. Elbistan'daki faaliyetlerinin yanında Afşin' 
deki komando saldırılarını da örgütleyir 
planlayan Halil Aslan'ın son zamanlarda 
bol miktarda para dağıtması dahayrayo 
rulmuyor. 

Öte yandan isminin gizli kalmasını is 
teyen bir polis yetkilisinden aldığımız bilgiye göre Halil Aslan ETKO eebaşların- 
dan olduğu halde halen yakalanamayan 
Ali Haydar Yangın ve Necati Şahin'le de 
bir kaç kez görüşüyor. 


ANARŞİNİN YARDAKÇILARI 


Elbistan'da anarşinin ve terörün tırmandırılmasında MHP'lilerin gösterdiği 
gayret sahte solculardan da destek alarak 
büyüyor. Duvar yazılarında "rekabet" 
gibi gözüken yarış, aslında anarşi şampiyonluğunda ipi göğüdemek için yürütülen bir yarıştır. Kargacık, burgacık 
yazılar evlerin kapı ve pencerelerinden 
başlayıp hastane duvarlarına kadar gidiyor. İlçe halkı alışveriş yaparken bile 
tedirgin her an bir saldırı bekliyor. 
Çoğu zaman saldırının yönünü tayin etmekte de şaşırıyor. Sahte solcular esnaftan zorla "bağış" adı altında haraç topluyorlar, direneni "'cezalandırıyorlar". Her 
türlü gergin ortamı fırsat bilen sahte solcular hemen köşebaşlarını tutup, Çatışmanın büyümesi için "üstün hizmet' 
gösteriyorlar. 


Daha önce Halkın Birliği adlı sahte 
solcu bir tekkenin baskı altında tuttuğu 
bir köylü yurttaş ''Aman adımı açıklamayın" dedikten sonra şunları söylüyor: 

“Bize devrimcilik yerine düşmanlığı 
öğretiyorlar. Ne yaptıklarını, ne yapacaklarıni bilmiyoruz. Kendilerinden olmayanları baskı altına alıp, fikirlerini serbestçe söyleyen herkese saldırıyor, tehdit 
ediyorlar. Adeta "tehditkomiteleri" oluşturmuşlar. Kimse de çıkıp bunlara bir 
"“höt" demiyor. Devrimcilik adına halkı ikiye bölüyorlar. Bir çok karanlık iş çeviriyorlar. Tıpkı faşistler gibi, bu karanlık adamların da yüzleri açığa çıkarılmalıdır. 
Geçmişte halk arasında meydana gelmiş 
ufak tefek anlaşmazlıkları alevlendirip, 
saldırı zemini yaratmak istiyorlar. Kendilerinden olmayan herkes için iftira ve 
yalan makinesini işletiyorlar." 

TİKKO'NUN "ÖLÜM YASALARI" 


"Devrimci" Halkın Birlikçileri Elbistan'ın Malatya mahallesinde Ali Gül Bakır'a saldınp usturayla burnunu kestiler. 
Planlı bir saldırı olduğu anlaşılan bu olayda, Ali Gül Dede'nin gözüne toz biber attılar, sonra usturayı veryansın ettiler. Usturayı önce Dede'nin gırtlağına dayayan 
zorbalar, Ali Gül Bakır'ın kafasını öne eğmesi üzerine burnundan yaraladılar. Saldrrıya Halkın Birliğinin Elbistan'daki tekke 
şeflerinden Behlül Çolak'ın düzenlediği 
ve saldırıdan sonra elini kolunu sallayarak 
Elbistan Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği'ne girdiği öğrenildi. 

Bundan bir yıl önce Halkın Kurtuluşunun "ihbarcı, hain" diye yayın yaptığı 
Ali Gül Bakır (Dede), saldırıdan sonra Elbistan Devlet Hastanesine yatırıldı. Saldırıdan sonra zorbaların elebaşı Behlül Çolak köyleri dolaşarak "Bize karşı duranın 
sonu böyle olur'' diye gözdağı da verdi. 
Hatta "Devrimci" Halkm Birliği saldırıyı 
metheden bir bildiri de basıp dağıttı. 

Ali Gül Dede, saldırganlara hükümetin 
bir şey yapmayacağı kanısına varmış. O 
yüzden de herhangi bir resmi şikayeti olmamış. Yakınlarına ve kendisine daha 
büyük zarar verileceğinden korkuyor. 


ALİ GÜL DEDE OLAYININ GEÇMİŞİ 


Halkın Kurtuluşunun "hain, ihbarcı" 
olarak damgaladığı, Halkın Birlikçilerinin 
de burnunu kestiği Ali Gül Dede, geçmişten itibaren bu zorbalarla mücadele 
içinde olduğunu bdirtti ve saldırı olayının iç yüzünü gazetemize şöyle açıkladı 

''Benim, Halkın Birliği tekkesi ile mücaddem önce köyün madeni meselesinde, 
daha sonra da muhtarlık meselesinde ortaya çıktı. Köyün yakınında bir maden 
var. Ben burayı köy adıma işletmeye 
uğraşırken, bunlar de kendi tekkelerine 
geçirmeye çalıştılar. İşte mücadede böyle 
gelişip muhtarlık seçimlerine dayandı. 
“17 seneden beri bu köyde muhtarlık 
yapıyorum. Benim muhtarlık yapmamı 
bunlar hazmedemediler. Seçimlerde karşıma birini aday diktiler. Bana oy veren 
bütün köylüyü bölüp baskı altına almaya 
uğraştılar. Bütün bunların baskılarına karşı ben muhtarlığı yeniden kazandım. Seçimlerden sonra bana oy veren yaşlı 
köylülere baskı yaparak benden bölmeye 
giriştiler. Evlerimizin önüne sloganlar yazıp, yürüyüşler düzenlediler. Kulağıma duyura duyura bana ve çevreme "sosyal faşist" dediler. Daha sonra köylüyü hirbiri- 
ne düşürüp düşmanlığı k örüklediler 

“Ben bunların elinden iyice taciz kalıp 
köyü terke zorlanmaya başladım. Baktım 


Halkın Kurtuluşunun “ihbarcı 
diye damgaladığı, Halkın Birlikçilerinin 
de usturayla burnunu kesliği Ali Gür 
Bakır (Dede) 

bu çıkar bir yol değil, gidip bunların içinden beş kişinin ismini kaymakamlığa bildirip, "köyü taciz ediyorlar" dedim. Vay 
babam sen misin bunu yapan. Hemen 
"Sosyal faşist hain" olarak "ihbarcı hain 
olarak" Halkın Kurtuluşu gazetesinde 
basılıp Türkiye'ye tanıtıldım. Halkın Kurtuluşu ile Halkın Birliği banahain demek 
için adeta yarış ettiler. 

“Halkın üzerindeki sevgimi ve yakınlır 
ğımı kırabilmek için her yola başvurdular. Kız kaçıranları, kavga edenleri barıştırmak için gittiğim her köyde yolumu 
kesip beni yumrukladılar. Köy köy dolaşıp "Bu ihbarcıyı öldürmezsek, bize de 
devrimci demesinler" yemini içtiler. Kaprma ve duvarlarıma "sosyal faşist hain' y azıları yazdılar. Kızım liseyi bitirip bir 
ay öğretmen vekilliği yapmaya başladı. 
Bunlar devrimcilik adına kızımın yolunu 
kesip tehdit ederek vazife göremez etti 
ler. Büyük abimin oğlu Mamo'nun evinin 
etrafını sarıp üç gün çoluğu-çocuğu, kadını-kızı, dışarı çıkarmadılar. Üç gün boyunca içerdekilere "sosyal faşist' diye 
bağırdılar. Ekinimi ve bahçemi yaydılar. 
Evimi taşlayıp değirmenimi çalıştırmadılar. Bütün bunların pisliklerine karşı ak- 
Tabalarımı ve çocuklarımı tembihliyordum ki bunlara uymayın. 

“Halkın Birlikçileri Elbistan'da bir dernek açtı. Bu derneğin içinde her türlü 
pislik var. Devlet de bunları çok iyi biliyor. Bana ve başkalarına baskı yapan 
bunların içinde ajan var. "Galo''mu "'Kalender''mi (Garbis Altınoğlu) buraya gadi geleli, Alevi köyler bile ikiye bölünüp 
düşmanlık körüklendi. 

“Ben O &levilerin de Sünnilerin de kardeşliğini savunuyorum. Yan yana yaşamalarını 
istiyorum. Bunlar bunu istemiyorlar. Halk 
ârasında ayrılıkları körükleyenler devrimci 
olamazlar. Ben böyle devrimciliği istemiyorum. Bunlar devrimcilik adına Kontrgerilaya hizmet ediyorlar. 1971'den 1974 
yılına kadar bunları devrimci diye evimde 
barındırıp sakladım. Ben de devrimciyim. 
Ta ezelden beri, haksızın, zalimin her zaman karşısında oldum. İhbarcıya haine 
bende karşıyım. Bir hain, bir ihbarcı olsaydım halk bana yakınlık duyup sever 
miydi? Bunlar bunu çok iyi biliyorlar. Ama benim varlığım bunları rahatsız ettiği 
içinde beni ortadan kaldırmaya giriştiler. 
Bunun için gözüme biber atıp usturayla 
gırtlağıma saldırdılar. ortada bir cinayete 
teşebbüs olduğu açık. Hükümet canilerin 
üzerine gitmekten çekiniyor mu?” 


BİTTİ 


HABER MERKEZİ 
Devlet oVâirelerinden 
süredir toplu halde 
rapor almaya başlayan 
MHP'lilerin Kıbrıs'a ve 
Doğu bölgesindeki belli 
yerlere yöneldiği bildirildi 


rapor almays başladıklârı 
we bu şahısların Afşin-El - 
bistan yöresine doğru 
geldikleri bildirildi. Bu 
konuda bir açıklama yapan. Türkiye İşçi Köylü 

tisi PAT en e 
l Başkam Avukat Haydar “tün ör, MHP ve 
Kontrgerillanın Afşin ve 
Elbistan: yöresinde yeni 


Muhabirlerimizin Mersin'de yaptıkları araştırmalara göre MHP'liler Š e 
son mi. üçer be. bir tertip hazırlığı içinşer kişilik gruplar halin. de olduğunu söyledi. 
de Mersin'den deniz yo- Güngör açıklamasında bu 
luyla Kıbrıs'a geçiyorlar. konuda şöyle dedi: 

Öte yandan yine MHP' "MHP'li fabrikatörler 
liler Suriye sınırından giz- bol sayıda silahla MHP'li 
lice bu ülkeye geçiyorlar. (o militanları silahlandırmış- 
Suriye'ye geçerbu şahısla- lardır. ETKO çetesinin 
rın oradan deniz yoluyla başı Ali Haydar Yangın, 
Kıbrıs'a gittikleri de ge- Afşin ve Elbistan yörelen haberler arasında lerinde dolaşıyor. Gıyabi 


hain” 


Öte yandan Anadolu 
Ajansı'nın bildirdiğine 
göre deniz motoruyla 
Kıbrıs'ın Gazi Magosa İlçesinin Karpas sahillerine 
çıkan iki kişi Türk güvenlik kuvvetleri tarafından 
tutuklandılar. Deniz motoru ise kaçmayı başardı. 

TC uyruklu olan bu 
kişiler isimlerinin Duran 
Çıngı ve Temel Şahin olduğunu söylediler. Ancak yetkililer bu kimliklerin sahte olabileceğini 
ve araştırmanın devam 
ettiğini bildirdiler. Polis 
tutuklananların siyasi 
yönleri üzerinde durduklarını da belirtti. 

Bu arada ilgililer, bu 
olaydan birkaç gün önce 
de Magosa ile Türkiye arasında, feribotların seyrettiği güzergahta terkedilmiş iki deniz motoru 
bulunduğunu da söylediler, 

AFŞIN—ELBİSTAN 
TERTİP MERKEZİ Mİ 
SEÇİLDİ? 

Bu arada Adıyaman, 
Malatya ve Gölbaşı'ndakı 
MHP'lilerin de topluca 


tutuklu olduğu halde 12 
Ekim günü Ali Haydar 
Yangın MHP'li patronların 
fabrikası MARTEKS'e 
gelmiş ve orada yanına 
aldığı şahıslarla birlikte 


fabrikanın yakınında, 
MHP'lilerin bulunduğu 
Ferkuş)Köyime gitmiştir." 


Bu gelişmelere paralel 
olarak bölgede sahte solcu bazı grupların da faaliyetlerini yoğunlaştırdığını belirten Güngör daha 
sonra şöyle devam etti: 

“Elbistan'ın Kantarma 
köyünün CHP'li muhtarı 
Ali Gil Bake, sahte solcular tarafından öldürülmek 
istenmiş ve burnu usturayla kesilmiştir. Sey dilli 
köyünün civarında ve 
dağlarında dürbünlü ve otomatik silahlı şahıslar 
dolaşmaktadır. Sahte solcu bir çete Hatay'dan Elbistan'a silah götürürken 
11 adet otomatik silahla 
yakalanmıştır. Hatay'da 
yakalanan 73 adet otomatik silahın da Suriye' 
den geldiği gözönüne alınırsa sahte solcu çetelerin de tertip. içinde ol- 


irkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkanı 


Lüttü Oflaz Ortadoğu 
gazetesindeki köşe 
yazarlığından ayrıldı 


Türkiye Yazarlar Birliği 
Ankara Şubesi:”Faşizme ve 
ırkçılığa karşıyız” 


ANKARA (ÖZEL) 


Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu 14 Ekim tarihli bir bildiriyle, Ortadoğu gazetesi köşe yazarlarından Lütfü Oflaz'ın faşizme ve 
ıwkçılığa karşı olduğu için Ortadoğu gazetesinden 
ayrıldığını açıkladı. Bilindiği gibi Lütfü Oflaz aynı 


zamanda 
kanıdır. 


Yazarlar Birliği Ankara Şube Baş- 


Sözkonusu bildiride ayrıca, Oflaz'ın Ortadoğu 
gazetesi hakkındaki görüşlerini AP Genel Başkanı 
Demirel'e ilettiği ve Demirel'in Oflaz'ı desteklediği 
belirtiliyo.. Ankara Yazarlar Birliği'nin bildirisinde 


şöyle denmektedir: 


Günümüzde yazarlar, yazı yazacakları gazetenin 
yöneticileriyle bazı temel yayın prensiplerinde anla- 


şrrlar. 


Nitekim Ankara Şube Başkanımız LÜTFİ OFLAZ 


arkadaşımız da ORTADOĞU gazetesinde fıkra yazmasını teklif eden bu gazetenin yöneticilerine yayın 
politikasıyla ilgili bir takım şartlar ileri sürmüştür. 

Arkadaşımızın yayın politikası hakkındaki başlıca şartı; ORTADOĞU gazetesinin belli bir siyasi 
partinin yayın organı olmaktan vazgeçip, demokrat 
bir çizgiye igetirilmesidir. 

Lütfi Oflaz arkadaşımız bu şartları, AP Genel 
Başkanının da bulunduğu özel bir görüşmede; ORT A- 
DOĞU gazetesinin yöneticisine iletmiş, sayın Demirel de arkadaşımız». görüşlerine aynen katılmıştır. 

Gazetenin yöneticisi de bu şekilde düşündüklerini söylemiş, Lütfü Oflaz'ın yazılarına başlamasıyla 
birlikte, gazetenin demokrat bir çizgiye kavuşturulacağını vadetmiştir. 

Ancak sayın Demirel'in huzurunda verilen bu teminat üzerinedir ki, arkadaşımız Lütfü Oflaz bu gazetede fıkra yazmakta bir sakınca görmemiştir. 

Bildiride bu vaadlere rağmen ORTADOGU gazetesinin Oflaz'ın sartlarını yerine getirmediği belirterek 
şöyle devam ediliyor: 

Durum böyle olunca arkadaşımız Lütfü Oflaz, bir 
aya yakın süre fıkra yazdığı bu gazeteye yazı yazmamaya karar vermiş ve gerekeni yapmıştır. 

Hemen belirtmeliyiz ki, Lütfü Oflaz demokrat çizgisini itinayla korumuş bir yazardır. 

Arkadaşımız bugüne kadar yazar olarak merkez 
sağ bir çizgi izlemekle beraber, her zaman faşizme 
ve ırkçılığa karşı bir tavır almıştır. 

Hiç bir oldu bitti başta Lütfü Oflaz olmak üzere 
diğer demokrat yazarları, anti-emperyalist, anti-faşist 
çizgilerinden saptıramayacaktır." 


DEVLET DAİRELERİNDEN TOPLU İZİN ALDILAR 


NANA NANA NA NA NA AA ANINA NNINNINI”DAII0O0NINlnlnll 


MHP'liler Kıbrıs'a ve 
Doğuya yöneldi 


dukları anlaşılmaktadır. 
Sahte solcuların 22 Ekim 
1978 günü Elbistan'da, 
28 Ekim ve 5 Kasım tārihlerinde de Pazarcık ilçesinde mitingleri vardır. 
Bütün bu olanlar tesadüf 
değildir. Bu bölgelere silah sevkiyatı hızla devam 
etmektedir." 

TİKP İl Başkanı Haydar Güngör daha sonra 
Kâhramanmâraş ve çevresinde düzenlenen tertipler ve Afşin olaylarının ardında MHP'lilerin 
bulunduğunu belirterek, 
MHP'lilerin ve sahte solcu grupların "bir Alevi 
Sünni çatışması" yaratmâ hazırlığı içinde oldugunu belirtti. Güngör açıklamasını şöyle bitirdi: 

"Hükümeti, Valiliği, 
kaymakamları, emniyet 
ve jandarma yetkililerini 
göreve çağırıyoruz. Tertipler ve Alevi-Sünni çatışması engellenmelidir. 
Cinayet şebekeleri açığa çıkartılıp hesap sorulmalıdır. Kontrgerilla ve 
MHP hakkında beklenmeden soruşturma âçılmalıdır.” 


Afşin olaylarının 
elebaşısı olarak 
aranan Ülkü-Bir 
Başkanı 
Adil Karakaya 
yakalanarak 
tutuklandı 


K.MARAŞ(ÖZEL) 
Afşin kalesindeki bayrağın kasti olarak yırtılmasından sonra halkı kışkırtıp olay çıkaran Ülkü- 
Bir Başkanı Adil Karakaya yakalanarak tutuklandı. Adil Karakaya 20 Eylül günü "komünistler 
bayrağı yırttı" yaygarası 
ile halkı kışkırtıp altı kişinin yaralanmasına ve 
altı dükkanın tahrip edilmesine önderlik etmişti. Adil Karakaya'nın adı 
bu olaylardan önce de 
çeşitli kışkırtma ve silahlı saldın olaylarına 
karışmıştı. Bu konudaki 
gelişmeler (o arkadaşımız 
Ali Öztürk'ün Maraş'ta 
Anarşi Üçgeni adlı yazı 
dizisinde dile getirilmiş 
ve Adil Karakaya'nın saldirı eylemlerindeki rolü 
ortaya serilmişti. 

Öte yandan MHP'lilerin yeni bir tertip hazırlığı içinde oldukları bildiriliyor. Son günlerde 
AP Elbistan İlçe Başkanı Halil Aslan'ın 27 plakalı bir arabayla Afşin'de 
sık sık dolaşıp MHP'lilerle işbirliği içinde görilmesi Afşin halkını 
kuşkulandırıyor. 


Denktaş, 
Kıbrıs sorununun 


Kasımda BM'ye 
getirileceğini 
söyledi 


ISTANBUL (THA) 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 33. dönem Çalışmalarına katılan Rauf Denktaş, dün 
New York'tan Türkiye" 
ye geldi. Denktaş, İstanbul'da verdiği demeç- 
te, Kıbrıs sorununun 
genel konular içerisinde 
ele alındığını öne sürerek, sorunun, Kasım ayı- 
nın ilk haftası içinde 


Genel Kurula getirileceğini bildirdi 
Denktaş, verdiği de- 


meçte, Kıbrıs sorununun, 
Birleşmiş Milletler'de degil, iki toplum arasında 
görüşme yoluyla halledilebilecek bir sorun olduğunu öne sürdü. 

tanbul'dan Ankara" 
ya giden Denktaş, 
daha sonra Kıbrıs'a dönecek. 


(io 


BAYINDIRLIK BAKANLIGI, 


Cankurtaran simidi 
Doğan Yurdakul 


Tertip ve kışkırtmalara, cinayet ve katliamlara batmış olanların suçları ortaya çıkınca, öyle 
kendi kendilerine teslim olmalarını beklememek 
gerekir. 

Türkeş ve MHP etrafında gittikçe daralımakta 
olan çember, onları bir huruç hareketi yapmaya, çemberi herhangi bir tarafından yarabilmek 
için bir çare bulmaya zorluyor. MHP'nin ve 
MHP'li basının , Kontrgerillanın son günlerdeki 
bütün çabası, çemberi yaracak bir huruç hareketi için zayıf bir nokta, provokasyon yaratabilecek bir zemin arama üzerine yoğunlaşıyor. 

MHP'li basının “İntikamımız korkunç olacak" şeklindeki tehditleri yoğunlaştırmasıyla, 
Celal Bayar'ın ortaya çıkıp Endonezya tipi bir 
“tenkil” istemesi hiç de tesadüfi bir benzerlik 
değil. 

Köşeye sıkışmış olan MHP'nin yeni ve etkili müttefikler yaratmaya, bataklıktan çıkabilmek için "can kurtaran simitleri" sağlamaya 
ihtiyacı var. 

MHP'nin çok ihtiyacı olan bu cankurtaran 
simidini, tam bir asırlık ihtiyar bir tertipçi 
uzatıyor. Faşistlerin en çok sıkışmış oldukları bir anda, 100 yaşına yakın Celal Bayar'ın 
koltuklarının altına girilip, salla sırt edilerek 
Aydınlar Ocağına götürülmesi ve orada "tarihi" gibi gösterilen bir konuşma yaptırılması ne 
anlama geliyor? 

Her gün yeni bir faşist tertibin sahneye konduğu Türkiye'de Celal Bayar'ın "komünizm 
tehlikesine" dikkat çekmesi ne demektir? 

Bütün bunlar Bayar'ın artık "yaş haddini" 
doldurduğu için saçmalamakta olduğu şeklinde açıklanamaz. Bu asırlık komitacı, birçok badireyi bu gerekçeyle, "yaş haddini 
doldurmuş", "bunamış" olduğu gerekçesiyle 
atlattı. 

Önce ipin ucuna kadar gelmişti. Yaşlılık 
imdadma yetişti. Kader arkadaşları Türkiye 
halkına çektirdiklerinin hesabını ipte verirken, 
Celal Bayar bu hesabı vermekten kurtulmuştu. 

Yaşlılık gerekçesi onu daha sonra Kayseri 
Cezaevinde buldu. Halk kitlelerinin alanlarda 
“Katillere af yok" diye gösteriler yapmalarına 
rağmen Bayar affedildi. Sonunda da yaşıtı İsmet Paşa tarafından "kuyudan çıkartılarak" 
kendine dilediği gibi siyaset yapma olanağı tanındı. 

Celal Bayar bugün Aydınlar Ocağına gidip, 
suç işleyen konuşmalar yapabiliyorsa, katliam 
kışkırtmalarında bulunuyorsa, bunu bugüne kadar arkasına saklandığı "yaşlılık" kalkanına 
borçludur. Katilleri ve tertipcileri korumaya çalışması, "yaşlılık" gerekçesiyle hafifletilmemelidir. 

Bayar'ın aklının son derece yerinde olduğu 
anlattıklarından ve yaptıklarından da bellidir. 
Aydınlar Ocağındaki konuşmasında İran'daki 
olaylar karşısında derhal İran Başkonsolosluğuna giderek Şah Pehlevi'ye bir mesaj gönderdiğini, sıkı durmasını tembihlediğini daha sonra 
da Şah'ın kendine bu görüşünden dolayı tebrik 
ve teşekkür mesajı yolladığını belirtiyor. Şah'ın 
kanlı ellerine uzatılan elle, Türkeş'e uzatılan el, 
aynıdır. 

Bir asırlık anti-komünizm şampiyonu, İran' 
da olacakları nasıl önceden gördüğünü anlatarak, Türkiye. hakkında söylediklerine güç kazandırmaya çalışıyor. 

Bu anlatılanlar, doğrudan doğruya orduyu 
ikna etmeye yöneliktir. Zaten Bayar'ın konuşmasında da ordu açıkça göreve davet edilmiş, 
Endonezya benzeri bir tenkil, yani katliam 
yapmaya çağrılmıştır. 

27 Mayıs'tan önce Menderes istifa edeceğini söylediğinde, Bayar ona şöyle demişti: "Dereyi geçerken at değiştirilmez. Tenkil!" 

Bayar o zaman sadece bir kez "tenkil" demişti, başına 27 Mayıs düştü. Bugün "tenkil, 
tenkil, tenkil" diyor. Başına ne düşeceğini siz 
hesaplayın. 


Almanya'nın Sesi Radyosu: 


“Türkiye, AET’ den üvey evlat 
muamelesi gördü” 


BONN (ANKA-DPA), 


Türkiye-AET 
leri o konusunda 
Pazar Konseyi ile görüşmelerde bulunmak 
üzere Brüksel'e giden 
Türk heyeti ile e 
olarak Almanya'nın Sesi radyosında yer alan 
bir yoru'rda, br tal ülkelerin tı'umunın Tür- 


ilişki- 
Ortak 


kiye'de hayal 'urıklığına yol açtığı Felirtildi. Tükiye'nin AET' 
den üvey evlat muamelesi gördüğü de belirtilen yorumüz şöyle deniyor: 

"Bir andan — Kıb- 


rıs'ta. yapılan askeri müdahale yüzünden ortaya 
puan ambargo, öte yan- 
ar aday üyeliği süren 
Avrupa topluluğuyla 
olan ilişkilerinde üvey 
evlat muamelesi görmesi, Türkiye'yi böyle bir 
ruh haleti içine itmişti. 
Türkiye bu durum karşısında Batıya artımı 
çevirip o bağlantısızların 
anında ya da Sovyeterin kurduğu blokta 
mı yer alacaktı? İşte bu 


KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 


12. Bölge Müdürlüğü 


ibi sorular sorulurken v 
ondra EN söylen 
tilerde ambargodan son 
ra kapanan üslerin bir 
daha açılmayacağı ileri 
sürülürken, silah ambargosu kalktığı için üsler de 
açıldı. Ayrıca Türklerin 
üye adaylığı anlaşmasında belirtilen tam üye 
olma hedefini artık istemedikleri de yanlıştır." 


Yorumda, AET görüşlerine katılan Türk heyeti Başkanı Nazif Çuhruk'un görüşmelerde yaptığı konuşmaya değinilerek, Çuhruk'un "Türkiye toplulukla olan aday 
üyelik anlaşmasının he- 


deflerini yani Avrupa 
topluluğunun bütününe 
kesinlikle dahil olma he- 


deflerini sürdürmektedir" 
dediği hatırlatılıyor. Son 
görüşmelerde, o Türkiye" 
nin AET'den beş yıllık 
bir bağışıklık dönemi istediği de belirtilerek, bunun Türkiye'nin içinde 
bulunduğu kötü ekonomik durumun içinden 
İN yarayacağı ifa- 
e ediliyor. 


1. Eksiltme sarfnameeri ile özel ve teknik şartnamelerinde belirtilen aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme 2490 sayılı kanunun 31. 
maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 


2. Cinsi Miktarı 


1. Keşif Bedeli 


Geçici Teminatı 


Ihale tarihi 


İhale Saati 


Tahin Helvası 4.000.Kg. 


192.000.- 


10.850.- 


27-10-1978 


11.00 


3- İlgililerin ihale gün ve saatinde hir saat öncesine kadar 1978 yılı ticaret odası veya esnaf bel gesi ve geçici teminatları ile birlikte 2490 
sayılı kanunun hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını satın alma komisyonu başkanlığına makbuz mukabili vermiş ol- 


maları şarttır. 


4. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. İlan olunur. 
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Portekiz 
röportajı: 


GÜRLER 
AKDORA 


“TERRA SEM 
AMOS" 
(Patronsuz Toprak) 
korosu bir konser 
sırasında. ,. 
SoldanSa ga: 
Mario Piçarra, 
Jaime Ferreira, 
Eduardo Torres, 
Eduardo Pulido, 
Paula: Amado, 
Leonor Sampaio, 
Elisa Guerreiro, 
Rosario Vaz, 

Ana Faria. 


Portekiz 'dedevrimci müzik 


Portekiz'de kaldığımız süre 
içinde, Portekizli devrimcilerin 
korosu ''TERRA SEM AMOS" 
(Patronsuz Toprak) dan müzisyenlerle, kültür ve müzik konusunda görüştük. Görüşmeye 
koronun sorumlu yöneticisi 
Mario Picsrro ile kız solistlerin- 
den Ana Faris ve Rosario Vaz 
katıldılar. Korodaki devrimciler 
müziğin yanısıra bir çok alanda 
çalışma gösteriyorlar. 


Örneğin Mario Picarro, bir 
çok enstrüman çalıyor, edebi- 
.yat ve 'şiirle uğraşıyor ve Halk 
Birliği dergisi yazı işleri müdürü, 

Ans Faris, Portekiz Komünist Partisi (M—L)'nin Merkez 
Komitesi Siyasi Büro üyesi. Diğer üyeler, parti ve dergilerin- 
de bir çok görevde birden bulunuyorlar. AYDINLIK Gazetesi Portekiz muhabiri Eduardo Torres de koroas solist, 
Enstrüman da calıvor. 


— Bize kısaca koronuzun tarihçesini ve kuruluşunu anlatır 
mısınız? 

— 25 Nisan 1974 darbesin- 
den önce daha çok Fransa, Belçikâ, Hollanda ve Lüxemburg'- 
da Portekizli yabancı işçiler arasında kültürel faaliyetler yürüttük. O dönemde, tiyatro ve 
diğer kültürel faaliyetler ağır 
basıyordu. 25 Nisandan sonra 
kültür alanındaki çalışmalar, 
daha çok siyasi çalışmalara dönüştü. Ve bir süre kültür çalışmaları ikinci planda kaldı. 


Ocak 1978'de TERRA SEM 
AMOS'u (Pâtronsuz Toprak) 
kurduk. Terra Sem Amos adını, 
"Entesnasyonal''in Portekizce" 
ye uygulanmasındaki çevirisin 
den aldık. Koromuz, Portekiz 
Ke grlcileinin Partisine bağı: 

ır, 


— Koronuzun kullandığı geleneksel halk müziği çalgılarını 
ve özelliklerini tanıtır mısınız? 
Çalgıların kullanıldığı bölgeler 
nerelerdir? 

— Koromuzdaâa, gitar ve vurma çalgılar yanında TRAS-OS- 
MONTES (Kuzey Doğu) ve 
BEIRAS (Orta Doğu) bölgelerinden aldığımız değişik çalgı: 
lar da var. Örneğin yalnızca kadınların çaldığı "Adufe" (Çift 
tarafı deri germeli, zilsiz def) 
gibi bir çeşit def ve çeşitli 
akordeonları kullanıyoruz. 

Koromuz geleneksel halk 
müziği çalgıları kullanarak mü 
zik yapmaktadır. Böylece oldukça zengin bir müzik elde 
etmekteyiz. Dört telli gitar ük 
kenin hemen her yerinde popüler olmuş bir çalgı. Portekizlilerin "Keman'"' dedikleri sekiz 
telli gitar ve gene gövdesi mandoline benzeyen oniki telli gitar ülkemizdeki en popüler çalgıdır. Bu çalgının çıkıs bölgesi 
Lizbon ve çevresi ni orta 
Portekiz'dir. 

Tras-Os-Montes Bölgesi ( V7- 
zey Doğu Portekiz) - Bu 2- 
de "Bombo" (büyükçe, .. n 
ve ortası şişkin davul) havalı 
gayda (bizdeki tulum gibi) ve 
trampet, daha çok bu üç çalgının kullanılmasıyla yapılan bir 
halk müziği ve halk oyunu gelişmiştir. Zaman zaman şarkı 
söylemekle birlikte, daha çok 
çalgısal bir müziktir. Burada 
kullanılan dil de Portekizcenin 
bir lehçesidir. Bu lehçe, Porte- 


kizce ve İspanyolcanın bir karışımıdır. 

MINHO Bölgesi (Kuzey Batı 
Portekiz) - Bu bölgede kullanılan çalgılar küçük el akordeonu, akardeon, küçük davul, 8 
telli gitar, Braga gitarı, "' Ferrinhos" dedikleri- üçgen (demir: 
den) ve Portekiz'e özgü iki delikli flüt. Kuzey bölgelerinde 
kullanlan üflemeli bir çalgı da 
"Ocanna". Bu çalgı pişmiş 
topraktan yapılmış, gövdesi 
şişkin, üç delikli bir flüttür. 

ALENTEJO Bölgesi (Tejo 
nehrinin güneyi) — Bu bölgede 
daha çok sesi-koral müzik gelişmiştir. Bununla birlikte Yukarı Alentejo Bölgesi, trampet 
ile iki delikli flütüyle tanınmış - 
tar. Her iki çalgı da tek kişi tarafından çalınmaktadır. 

ALGARVE Bölgesi (Güney 
Portekiz) - Flüt, el akordeonu 
ve demir üçgen bu bölgede kullanılan çalgılardır. Bu bölgenin 
diğer bir özelliği de danslı şarkilardır. Algarve Bölgesinde, 
turizmin etkisiyle geleneksel 
halk müziği gerilemiş ve azalmıştır. Salazar'ın döneminde 
halk müziğinin, yalnızca turistler için bir gösteri haline dönüsmesiyle, bu bölgede halk 
ımuzıgı bi aoxlerinden köpmüş ve yabancılaşmış tir. 

:— Geleneksel halk müziğinin 
ana temaları nelerdir? Bize Portekiz'in çeşitli bölgelerinden 
ii halk müziğinin özeliklerinden 8öz eder misiniz? 

— Geleneksel halk müziğinin 
temaları üç grupta toplanmaktadır. 

I, Tarımsal üretimle igili 
şarkilar. Her bölgede üretim sırasmda, bazen tarlada söylenen 
Şarkılardır. Bir ritm enstrümanı 
eşliğinde söylenmektedir. 

II, Aşk şarkıları ile düğün 
eğlence, bayram ve danslard:; 
Söylenen, çalınan şarkılar. Aşk 
ve eğlence şarkıları. 

III. Dini etkide şarkılar, Daha çok katolik inançların etkisi 
ile oluşmuştur. Dini bayramlar- 
da ve âzizler için söylenen mü- 
Ziktir, Bu şarkılarda dini söz- 
Cükler kullanılmakla birlikte, 
şarkıların konuları dinden bah 
setmemektedir. 

Bölgesel müziğin özelliklerini ise şöyle sıralayabiliriz: 

MINHO ` Bölgesi — Şarkılar 
üçlü kadın gruplar halinde söylenmektedir. Şarkıların en büyük özelliği, çok ince (tiz) bir 
biçimde söylenmiş olmalarıdır 

BEIRA Bölgesi—Solo ve 
koro şarkılarıyla müziği açısından en zengin bölge. Çok sesli 
müzik en çok bu bölgede yapılmıştır. Dağlık bir bölgedir. 
Doğanın yapısı şarkılara da 
yansımıştır. Bu bölge kültürel 
zenginliklerini giderek yitiriyor. Bizim kültür alanında tespit ettiğimiz görevlerden biri 
de, kaybolmakta olan kültürel 
değerleri bulup çıkarmak ve 
tekrar halkın kültür hazinesine 
katmaktır. 

ESTREMADURA ve RI- 
BA—TEJU Bölgesi (Lizbon ve 
çevresi) - Endüstrileşme ve kapitalizmin gelişmesi geleneksel 
kültür değerlerini hemen he 
men yoketmiştir. 

Bu bölgede daha çok boğa 
güreşleri yapılmaktadır ve bunun etkisiyle gürültülü bir eğlence müziği oluşmuştur. Ö 
zellikle faşizm döneminde, bu 
bölge tabii köklerinden kopa- 


Devrimci müzıkçiler bir çalışma sırasında çagdaş ve gelenekse 
çalgılar arasında... 


Arkadaşımız Gürler Akdora Portekizli sanatçılarla birlikte... 


rak yozlaşmıştır. Bu bölgede 
yapılacak tek şey, halen ya- 
Şayan yaşlı insanlar kanalıyla, 
kulaktan kulağa gelen geleneksel müziği kaydetmek ve yeniden değerlendirmektir. 


ALENTEJO Bölgesi — Hemen hemen Beirs Bölgesi kadar 
müzik açısından'zengin. Daha 
çok. erkekler tarafından söylenen sözlü bir müzik gdişmiş. 
Bu bölgenin şarkıları hem çok 
güzel, hem de söylenmesi oldukça zor. Koromuz, henüz 
bu bölgenin şarkılarını söyleyemiyor. Şarkılar solo erkek 
sesiyle başlıyor. Sonra koro 
katılıyor. Dahs sonra ikinci bir 
erkek sesi aynı anda müziğe kathılıyor ve bütün seslerin üzerinde, müziğe hâkim bir tonda 
söylüyor. 

Bu bölgede, iş sırasında ve 
işten dönüşte daha çok kadınlar tarafından söylenen şarkılar var. 

Alentejo Bölgesinde tarım 
işçiliği gelişmiştir. Faşizm döneminde bölgeye, büyük top 
rak sahipleri hâkimdi, Endüstriyel gelişmenin olmayışı, tanmn hâkim olması müzikteki 
kültürel yapıyı aynı şekilde ko 
rumuş ve faşizmin etkisine karşı da dayanmıştır. Şarkıların 
karakteri ise, yukarı Alentejo'- 
da daha hareketli, neşeli hatta 
eğlenceli... Kadın sesi daha hâ 
kim. Güney Alentejo'da ise, 
şarkılar daha ağır, daha mağ 
rur, erkek sesi hâkim. 

ALGARVE Bölgesi — Bölgenin turistik gelişimi sonucu 
burada fizik de ticarileşmiştir. 
Müzik ve danslarda, ses ve hareketlerde abartma hâkim olmuştur. Bunların geleneksel müzik- 
le hiç bir ilgisi yoktur. Müzikologlar geçmişte ülke çapında 
bir araştırma yapmışlar, her 
bölgede belli kısımlarda pek 
çok müzik kaydetmişlerdi. Fa 
kat Algarve Bölgesi fazla araştırılmamıştır. 

— Ülkenizde bu tür müzik 
araştırmalarını, geçmişte kimler yapmıştır? Bugün kültür 
mirasının korunup, yeniden 
değerlendirilmesi için neler. 
yapılmalıdır? 

— Bunların en önemlileri, 
bir zamanlar bir TİTO taraftarı 
olan FERNANDO LOPES 
GRAÇA ile Fransız kökenli 
MICHEL GIACOMETTİ'dir. C 
zamanlar yaptıkları araştırma 
ve çalışmaları, 1946-50'lerde 
plak olarak yayınlamışlardır! 
Ne yazık ki, şimdi bu müzik 
araştırmacıları ve bestecileri, 
Cunhal'in taraftarı birer sosyal-faşist olmuşlardır. 

Bugün Portekiz halk müziğinin tarihi değerleri yazılı ha 
le gelmemiştir. Müzikleri, şarkı 
sözleri bölge bölge toplanmamıştır.. Bunların yapılması önemli bir görevdir. Bugün, henüz dağınık bir kaç araştırma 
dışında, böyle bir çaba görünmüyor. Biz Portekizli devrimciler bunun gibi önemli bir kül 
tür meselesinin, halkın iktidar 
olacağı bir düzende çözümlene-. 
bilecegini söylüyoruz. Bununla 
birlikte şimdiden bu tip atılimları desteklemekteyiz. Hatta 
mevcut hükümetlerin. bu alan- 
daki çalışmalarını bile olümliu 
görmekteyiz. 

Geçmişte Salazar faşizmi, 
halkın kültürel birikimlerini 
toplamak için küçük bir gayret 


gösterip bunları faşizmin propagan dası için kullanmak istemişti. O dönemde anti-faşistler 
de kültür mirasını, halkın demokratik geleneklerini toplayıp 
korumak için araştırmışlardır. 


— Bugün yaptığınız müziği" 


nasl (o tanımlayabilirsiniz? Çalışmalarınızı nasıl yürütüy orsunuz? 

— Bugün, geleneksel halk 
müziğinin kültür, biçim ve 
formlarından uzaklaşmadan 
devrimci içerikli, çok sesli bir 
müzik yapıyoruz. 

Geleneksel Portekiz edebiyatı daha çok şiir şeklinde olmuştur. Bölgesel halk edebiyat da bundan etkilenmiştir. Mücadeleci, kahramanlığı anlatan 
bir içeriği vardır. Biz zaman zaman bu edebiyata karışmış olan bazı olumsuz etkenleri ayıklayarak, yeni sözlerle şarkılar yapıyoruz. Bazen çok zengin bir müziğe rastlarken aynı 
müzik için yapılmış çok zayıf 
içerikli sözlere de rastlıyoruz. 
Bu şarkılara da yeniden söz buluyoruz. 

Bir bölgenin yöresel müziğini araştırırken, tamamen yeni 
bir içerikle devrimci bir müzik 
de yapıyoruz, ya da o bölgenin 
yöresel müziğinden kârakteristik motifler alıp yeni sözlerle 
yeni besteler yapıyoruz. 

— Bugünkü devrimci müziğin ihtiyaçlarına uygun marşlar 
ve şarkılar yapıyor musunuz? 

— Evet, özellikle "'Beira" 
Bölgesinin müziği böyle bi 
müzik yaratmak için oldukç: 
iyi bir kaynak. Güçlü, kahra 
manlık dolu havası, folklorik 
yapısı ve elverişli bir fitmi var. 
Ayrıca, yabancı devrimci marş 
ve şarkıları da âraştırıyoruz ve 
söylüyoruz. Ömeğin, İspanya 
iç savaşı üzerine yapılmış mü 
zik, ya da anti-faşist savaş dö 
nemine ait bir Rusça şarkı gi 
bi. Portekiz Devrimci Gençlik 
Örgütü (JC-ml-P)», için bir marş 
besteledik. Portekiz Devrimci 
Çocuklar örgütü "ÖNCÜLER" 
(PIONEIRO) için, "öncüler 
Marşı"'nı yaptık. 

— Bugün Portekiz'de müzik 
alanında karşı devrimci etkenler var mıdır? Gelecek günler 
için çalışmalarınızı nasil yönlendireceksiniz ? 

— Bugün sosyal-faşistler,halkı etkilemek için radyo ve televizyon kanalıyla bir propaganda müziği yapmaktadırlar. Öte 
yandan mâcerâcilar da, müzik 
kanalıyla etki yaratmak istiyorlar. Biz kitleleri, sosyal-faşizmin ve süper devrimcilerin müzik alanındaki kültürel etkilerinden koparmak için bir müzik geliştireceğiz. Yaptığımız 
müzik çalışmalarını toplayıp 
plak yapacağız. Mali sorunlar 
var. Bir çok geleneksel ve klasik çalgımız henüz yok. İyi seslendirme ve kayıt aygıtlarına 
ihtiyacımız var. Kültür dernekleriyle ilişkiye geçip, bayramlara katılıp mali sorunları kendi 
gücümüze dayanıp çözeceğiz. 

Halkla en geniş ilişkiyi kur 
mak istiyoruz. Geçenlerde bir 
metroda halka konser verdik. 
Sıradan insanlar bizleri dinlediler. Şarkılarımızın bulunduğu 
broşürleri aldılar. önemli miktarda para bıraktılar. Bazen sosyalfaşistlerin etkisindeki insanlar bile bizi dinliyor, yayınları: 
mızı alıyor. Bizler de "sol" hatalar yapmamava calısıyoruz 


Futbol Federasyonu Başkanı Güngör Sayarı 


Türel ile yapılan sözleşmenin 
tek taraflı iptal edilmesi için 


öneride 


bulunacağız 


ANKARA (THA) 
Futbol Federasyonu, 
Milli Takım Teknik Direktörü Metin Türel'in 
basında yer alan açıklamalarını teşkilatı suçlayıcı buldu ve hakkında 
soruşturma açtırdı. 

Futbol Federasyonu 
Başkanı Güngör Sayarı 
bu konuda şu açıklamayı yaptı.: 

"Ekip (o çalışmasına 
inanmayan bir kişinin 
Türk futboluna uzun 
zaman hükmetmesi büyük bir talihsizliktir. 
Ben Özcan Arkoç'a bir 
ödev, Metin Türel'e de 
bir görev verdim. Birlikte çalışıp Türk futboluna hizmet vermelerini istedim. Oysa durum tamamen başka 
bir yöne kaydırıldı. Sayın Türel futbolun tek 
başlı çift başlı oluşu 
konusunda fikir yürüteceğine, Milli Takımımızı Dünya Kupasında finale çıkartıp karşımıza 
öyle gelmeliydi. 

Bugüne kadar işleri 
hep lafla yürütmeye çalışmak, yenilip yenilip 
onurlu futbol oynadık 
tezini savunmak, sonra 
da karşımıza çıkmak 
akılcı bir yol olmasa 
gerek. Şu anda önümüzde önemli bir milli 
maç var. Galler gibi 
güçlü bir ekiple oynayacağız. Ama ortada ne 
program, ne de plan 
var. Sayın Türel böylesine bir uğraş içine bile 
girme lüzumunu hissetmemiş. İlerisi için ne 
düşündüğünü söyleme 
zahmetinde bulunmayan bir teknik direktör 
sonradan kalkıp ekip 


Güngör Sayarı 


çalışmasına karşı çık- vermeyecek, yazı yaz- 


ması gerçekleri ortaya 


koyuyor. 
Sayın Türel'in bağlı 
olduğu bir sözleşme 


var.Orada yazılı maddeler gözden kaçıyor. Çizmeyi aşıp teşkilatı, federasyonu suçluyor. 
Oynanan Bizans oyunları nc ise gelip bana 
anlatmasını isterdim. 


Sayın Türel'e basında yer alan suçlamaların kendisine ait olup 
olmadığını o soracağız. 
Şayet bunların kendisine ait olduğunu doğrularsa o zaman durumu belgeleri ile birlikte Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne iletip, 
sözleşmenin tek taraflı olarak fesh edilmesi için öneride bulunacağız. 

Benim için Türel olayı kapandı. Gereksiz 
polemiklerle vakit kaybetmek istemiyorum." 


Öte yandan Metin 
Türel'in sözleşmesinde 
konuyla ilgili olarak bulunan maddede şöyle 
denilmektedir: 


"Milli Takım Teknik 
Direktörü, Genel Müdürlük, Teşkilat ve Federasyon kademelerin- 
de bulunanların itibar 
ve otoritelerini sarsacak, davranışlarda bulunmayacak, beyanat 


Spor Nedir, Tarihçesi 


Köleci toplumda spor, aristokrat 
savaşçı sınıfına özgüdür 


3.BÖLÜM 

KÖLECİ TOPLUM 

Köleci toplumda 
genel olarak bedensel 
kültüre verilen önemin 
asıl nedeni, çağların 
belirli (o niteliği olan 
savaşla yakından ilgilidir. Bunun yanında 
dinsel seramoniler dolayısıyla yapılan danslar ve değişik şekilde 
tanrıya yaklaşma koşulu sayılan bedensel etkinlikler daha çok belli 
sınıflar için, kral ve kral 
ailesi, daha başka köle 
sahipleri için ayrı, köleler içim ayrı türden etkinlikler olarak göze çarpar. İlk sınıflı toplum 
olan köleci toplumda 
bedensel etkinliklerin 
sınıfsal niteliğini saptamak miim kündür. 

"Babilonya vücüt 
kültürünü daha ziyade 
av ve savaş gibi pratik 
fayda amaçlarına yönelen ve genellikle soylu 
sınıfın ve savaşçıların 
bu maksatla eğitilmesini sağlayan sınırlı 
bir kültür olarak nitelemek gerekir. Halkın 
büyük kitlesi için sağlık neşe ve eğlence 
değer ve niteliği “taşıyan faaliyetler bu kültür içinde pek yer 
almamaktadır." (1) 

"Doğu uygarlıkların- 
dan İranlılarda... özellikle soylu sınıfın çocuklarının o eğitiminde 
askerce bir beden eğitimi önemli bir yer almıştır. Eğitim amaçlarının en zayıf yönü, bu 
çok sınırlı ve tek taraflı olan karakterindedir. 
Yanii bütün eğitim fizik 
gücün savaş amaçları 
için geliştirilmesine yönelmiştir. Özellikle 
soylu sınıfın çocukları- 
nın vücut idmanlarına 
ve askeri talimlerine yarayan açık alanlar daima bulunmuştur. 


"Sonuç olarak bu es- 


.ki doğu uygarlığını vücut kültürü yönünden karakterize eden faaliyetlerin büyük ölçüde ulusal üstünlük ve egemenlik bilincinden doğan, 
savaş amaçlarına uygun 
çalışmalar olduğu, özellikle saray çevrelerini ve 


soylu kişileri 


ilgilendi- 


Metin Türel 


mayacak ve yayın yapmayacaktır." 


Basketbol 
Federasyonu 
Kurul 
üyeleri 
açıklandı 


ANKARA (THA) 
Basketbol o Federasyonu Başkanı Uğur 
Erel düzenlediği basın 
toplantısında Federasyon Kurulu ile Merkez 
Hakem Komitesinde 
yer alan üyeleri açıkla- 
i 


Uğur Erelïn yaptığı 
açıklamaya göre Basketbol Federasyonunun 
yeni üyeleri şunlar: 


Uğur Erel (Başkan), 
Arman Talay (Asbaşkan), ` Birol Güngör, 
Tanju Konuralp, Metin 
Gökçek, Metin Dikenelli, Kurt Çebe Noyan 
(Üye). 

Merkez Hakem Komitesi Erdoğan Varlıer, Haluk Tuncay, Samet Özcan, Özdemir 
Ekti, Güçlü Bayar, 


Ali Gür 


bu kahraman ideoloji- 


Merkez Ceza Kurulunun 
değişmeyen anlayışı 


2 Mete Üstün 


Dünkü yazımızda Merkez Ceza Kurulunun kulüp 
kayırma, idareci kayırma anlayışıyla çalıştığını bazı 
örnekler vererek açıklamaya çalıştık. Bu anlayışın, 
Merkez Ceza Kurulu hakkında çıkan rüşvet söylentilerini güçlendirdiğini belirttik. 

Sitespor yöneticisine, daha önceki uygulamanın 
tam tersine ceza verilmeyişi olayının gelişimini, yine 
bu olayda 6 ay müsabakalardan men cezası alan futbolcu İsmail Korkut'tan dinleyerek, bu söylentilerir 
doğru olduğunu kanıtlamaya çalışalım. İsmail Korkut 
olayı şöyle anlatıyor: 

“Sitespor Kulubünün lisansları ile idareci Erol Yaşar Türkalp ilgileniyordu. Maça başlamadan önce 
idareci benden fotoğraf ve lisans için bazı belgeler istedi . ' Bunları getir bizim kulüpta fatbol oyna" ayrıca “genç Milli Takımda tanıdığım kişiler var onların 
vasıtasıyla seni de Genç Milli Takıma aldırırım" dedi. 
Futbolu çok seviyordum, hatta bu yaşta Genç Milli 
Takıma seçilmenin benim için büyük bir başarı sayılacağını düşündüğüm için Sitespor idarecisinin isteğine 
boyun eğdim, müsabakada da oynadım. Takıma yeni 
girdiğim için arkadaşları pek iyi tanımıyordum arkadaşlar arasında, bizim idarecinin maçı Galata Gençlik 
Kulübüne 30 bin liraya sattığı söylentileri dolaşıyordu 
Bu nedenle kendi aralarında toplanarak şike yapmayacaklarına dair, birbirlerine söz verdiler. Maçı Sitespor yani bizim takım 1-0 kazandı. Biz soyunma odasına girince idarecimiz yanımıza gelmedi, aradıksa da 
bulamadık. Ben Milli Takıma ne zaman gireceğimi ümitle beklerken, sonradan öğrendim ki sahte lisansla 
maçta oynadığımı idarecimiz Galata Gençlik Kulübü 
idarecisine söylemiş. Onlarda itiraz ettiler. Bunun üzerine Futbol Federasyonu beni ve idarecemizi Merkez 
Ceza kuruluna sevk etmeden önce ifademizi almak 
için çağırdı. İsmini hatırlayamadığım müdür sıfatında 
biri beni manevi baskı altında tutarak ifade vermemi 
istedi. 'Aksi takdirde senin futbol hayatını söndürürüm' dedi. Ben de bu tehditler karşısında sahte lisansla pynadığımı belirttim." 

Evet İsmail Korkut'un ifadesi kısaca böyledir. Olayı geniş bir değerlendirme içinde ele alırsak şu 
gerçekler ortaya çıkmaktadır: 

Terfi-Tenzim müsabakası yapıldığı zaman Galata 
Gençlik şampiyonluk için iddialıydı. Maçların bitmesine de 4 hafta kalmıştı. Sitespor'un iddiası olmadığı 
için maçı Galata Gençlik'e satmıştır. Ama futbolcuların hep birlikte aldıkları karar şikeyi o an için önlemiştir. Fakat Sitespor idarecisi maçı bir kere satmıştır. Bu durumda birşeyler yapması gerekmektedir. 
Elinde sahte lisans düzenleyerek oynattığı bir genç 
vardır. Kendisinin ceza almak gibi bir endişesi yoktur. 
Merkez Ceza Kurulundaki dostları kendisini kurtarır. 
Fakat olan futbolu seven genç bir oyuncuya olmuştur. İsmail Korkut'a Merkez Ceza Kurulunun 10.8. 
1978 tarih ve 978/283 sayılı kararı ile 6 ay spordan 
men cezası vermiş, Sitespor'w da 3-0 yenik ilan etmiştir. İdareci Erol Yaşar Türkalp hakkındaki karar ise, 
"Merkez Ceza Kurulu ceza tayinine gerek görmemiştir” şeklindedir. 

Türkiye'de spor karşılaşmalarında birçok dolap 
dönmekte, birçok insan tarafından maçlarda şike 
yapıldığı bilinmektedir. Sporu yöneten, sporu amacından saptıran bu olaylarla mücadele etmesi gereken, 
onları cezalandırmak için kurulan kurumların ise hali 
ortada. 


“ Merkez ` 
Ceza Kurulu 
5 sporcu ile 
I yöneticiyi 
cezalandırdı 


başlar. Ekonomik te- 


ren sistematik bir eğitim konusu olarak uygulanan bu faaliyetlere 
halkın büyük çoğunluğunun, bazan bu liderlere ve yönetim şartlarına uyma zorunluluğu, bazan da savaş güçlerini artırma isteği ile 
katıldıkları (o söylenebilir. 

"Çinde...  asillerin 
bir imtihanı niteliğini 
taşıyan ok atma son derece ölçülü hareketlerle 
geçen bir müzikal seramonidir. Sarayın geleneksel eğlencelerinden 
ve ziyaretçilere sunulan 
gösterilerdendir... o Ok 
atma sporu Çinliler arasında felsefe ve edebiyat bilginlerinin sporu 
olarak değerlendirilmiş, 
böylece de bu sporun 
çok kibar bir yaşayış 
tarzı sürenlerin faaliyeti olduğuna değinilmek 


istenmiştir." (2) 
ANTİK 
YUNANİSTAN'DA 
SPOR ANLAYIŞI 

Antik Yunanistan'da 


bedensel etkinliklerde 
dinsel yanın vurgulanması ağır basar. Birçok 
yazar eski olimpiyadlarm Zeus'un onuruna 
düzenlenen büyük şenlikler olduğu kanısındadır. Fakat bereket ve 
verimlilik tanrılarına bir 
şükür ve adak olarak görenlerin yanında (Gardiner 1930) dinsel tören ve şenliklerin müzik, tiyatro ve spor için 
bir vesile olduğunu söyleyen tarihçiler de var. 
(H.A. Harris, 1972) 
Daha yakından bir 
değerlendirme yapmak 
için eski Yunan toplum 
yapısını kısaca açıklamakta yarar var, Bunun 
için değişik Yunan filozoflarının eski Yunan 
toplumuna ve insana 
bakış açısını bilmemiz 
gerekir. "Eski Yunanistan toplum ideolojisine 
damgasını vuran Homeros'un aristokratik toplum görüşüdür." (3) Buna göre toplumun yapısı, kralın en üst hiyerarşik basamakla bulunduğu bir piramide benzer. 
Eğitim de Homeros'un 


sine uygun olarak aristokratik savaşçı sınıfın 
çocuklarına özgü bir 
şeydi. Kölelerin eğitim 
ile hiç bir ilgisi yoktu. 
Ancak özgür vatandaşlar eğitimden nasibini 
alıyordu. Spor da eğitimin içinde çok önemli bir ögeydi. Özellikle 
askeri yönü ağır basan 
bedensel etkinlikler ve 
bunların eğitimine eski 
Isparta'da önem veriliyordu. Ancak Atina'da 
da bu yön hiç de azımsanmayacak ölçüdeydi. 
Özgür vatandaşlara özgü 
eğitim ve' bunların bir 
öğesi olarak spor, askeri 
yönünden başka, hiç 
kuşkusuz halkın (özgür 
vatandaşın) bir insan 
değerlendirme ve dünya görüşü olarak bilim 
ve diğer güzel sanatlar- 
la birlikte kültür yaşamının en önemli bölümünü (oluşturuyordu. 
Gençliğin eğitiminde 
tüm bu ögeler birleşerek insanın bir bütünlük 
ve ahenk içinde gelişimini sağlayacaktı. Özgür vatandaş için ideal 
insan, tanrılara yaklaşan insandı. Tanrılar sadece daha kuvvetli, daha güzel, daha mülayim, ideal insanlardı. 
(Patriksson) 


Miladdan önce 300 
yıllarında bu ideal insan anlayışı ile spor 
yapma yerine, yarar 
anlayışı ile spor yapma görüşü yerleşmeye 
başladı. Toplumun ekonomik olarak çöküşü 
ve devrini tamamlama- 
ya doğru giden bir tarihi dönem bu anlayışm 
değişmesine neden olu 
yordu. 

"Gelişmelerinin belli 
bir safhasında toplumun maddi üretim güçleri, mevcut üretim ilişkileriyle- © zamana ka 
dar (sınırları içinde) hareket etmiş oldukları 
mülkiyet ilişkileriyle 
çatışırlar. Bu ilişkiler 
üretim güçlerinin gelişme şekilleri iken, bunları köstekleyen -birer 
zincir olurlar. O zaman 
bir sosyal ihtilal devri 


melde meydana gelen 
değişme az ya da çok 
hızlı bir şekilde bütün 
muazzam üstyapıyı sarsıntıya uğratır. (alt üst 
eder)” (4) 


Temeldeki bu sarsıntının üstyapıyı allak 
bullak edişiyle meslek 
adamlarının türeyişi 
yarışmaların bir amaç 
haline gelişi, her spor 
dalında (o olabildiğince 
uzmanlaşma, (günümüz- 
deki durumla kıyasla 
yin) sporun iyiden iyiye 
ticarileşmesi (günümüz- 
le kıyaslayın) ve tüm 
bunların ortaya çıkardığı sahtekarlıklar, rüşvet, hile, şikeler devrini 
tamamlayan 'bir tarihi 
dönemin değişmesi zorunlu üretim biçiminin 
üstyapıdaki görünümleriydi. 

Yani bozulan ahlak 
yüzünden spor çökmüyordu. Değişmesi gereken üretim biçiminin 
toplumun o temellerini 
sarsması, tüm üstyapıy- 
la, birlikte ahlak ve sporu da sarsyordu. Ahlakı düzeltmek ve dolayısıyla sporu düzeltmek 
olanaksızdı, gümbür 
gümbür çöken bu temellerin üstünde. Yeni 
bir biçimde kurulacak 
temel üzerine yeni 
ahlak ve yeni spor ide- 
ali yükselecekti 

ESKİ ROMA'DA 

SPOR 

Romalılarda genel 
olarak eğitim birçok 
yönleriyle Ispartalıların 
eğitimine benzemesine 
rağmen onların kültür 
anlayışlarında ve özellikle spor anlayışlarında 
hayli değişiklik yaptılar, 

(Devam Edecek) 


Dipnotlar: 1- Cevat Alpan, Eğitimin Bütünlügü İçinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi (1972) Sayfa 13. 2- Cevat Alpan 
age S. 36-37, 3943. 
3- Goran Patrikson, İdrottew Historia S. 14 
4: Karl “rs Ekonomi 
Politiğin #leştirisine 
Katkı. S 3 


ANKARA (THA) 
Merkez Ceza Kurulu 
kuraldışı hareketleri görülen Hataysporlu Tahir' 
e bir maç, aynı kulübün 
futbolcularından: Cemalettin'eüc mac ceza verdi. 
Kurul , ayrıca, Sivas- 
spor, Genç Takım oyuncularından Çetin, Sinan 
ve Osman'a 30'ar gün 
ara ile maçlardan men 
cezası, Karşıyaka Sutopu 
Takımı yöneticisi Osman 
Ateş'e 4 ay ceza verdi. 
Öte yandan Ankaragücünden İskender ve 
Tiresporlu Nihat hakkındaki tedbir kararı kaldış 
rıldı. 


Avrupa Kupalarında 
görevli 
hakemlerimiz 
başarılı oldular 


ANKARA (AA) 

Avrupa Kupalarında gö: 
rev alan 12 hakemimiz, başarılı yönetimlerinden dolayı 
en yüksek puanları aldılar. 
Avrupa Futbol Birliği'nden gelen bilgilere göre 
Avrupa Şampiyon Kulüpler 


Kupası maçlarmdan olan 
Belgrat Partizan-Dinamo 
Dresden maçını yöneten 
Hilmi Ok, Yılmaz Önen 
ve İhsan Türe "10 puan 
Sofya Lokomotif-Ödensé 


BK. karşılaşmasını yöneten 
Nihat Özbirgül, Müşfik Talas, 
ve Yalçın Gümüşkaya hakem 
üçlüsü "Dokuz puan" Avrupa Kupa Galipleri Kupas 
sında (Rarova Uni Romanya) 
Fortuna Düsseldorf maçını 


yöneten Ertuğrul ` Dilek, 
Yılmaz: Dinçel, Emin Türk 
üçlüsü, "dokuz puan" 


UEFA Kupasında Moskova 
Torpedo-Holde FK. (Norveç) karşılaşmasını yöneten 
Talat Tokat, İlyas Ayan 
“sezik puan" aldılar. 

YENİ GÖREVLER è 

Öte yandan, UEFA Avrupa Uluslar Kupasmda 29 
Kasım. 1978 tarihinde oynanacak Bulgaristan-Kuzey Írlanda Milli maçını yönetmek 
üzere Hilmi Ok, Yılmaz 
Önen ve İhsan Türe Hakem üçlümüzü görevlendirildi. 


yg” 


d 


19 Ekim 1978 


; Adana 


(Baştarafı 1 sayfada) 
hakkında tutuklama kararı bulunan Mahmut İtiyek adlı komando üzerinde iki otomotik silah 
ile birlikte yakalandı. Ülkü Ocakları eski sekreteri 
'olan İtiyek'in Ankara'ya 
silah götürürken yakalanan öteki komandolarla 
birlikte hareket ettiğini 
itiraf ettiği bildiriliyor. 

Bilindiği gibi 8 ay ka- 
| dar evvel Kepekli boğa- 
© zinda Ankara Mali Bilimler Yüksek Okulu asistan- 
: larından birine ait otomobilin bagajında portakal sandıkları içinde iki 
adet makinalı tüfek bulunmuş. 

Olay sırasında MHP 
ençlik kolları yönetim 

rulu üyesi oldukları ve 
TRT'de Çalıştıkları belir- 
; lenen Fuat İstanbullu ile 
| Ali Halaman adlı komanrolar Latakio pa ve 

u kişiler 5'er yıl hapse 
mahkum olmuşlardı. O 
tarihten itibaren de Mahmut İtiyek aranmak; 
taydı. = 
“ DENİZLİ,ÇAL'DA 

Çal ilçesinin Bekilli 
köyünde sağ görüşlü ol- 
| duğu belirtilen Bekir Ayvaz adlı şahsın sol görüşlü amcasının oğlunu 
yaptıkları münakaşa so-, 
nucu av tü eği ile vurarak 
öldürdüğü bildirildi. 

Olay sırasında Aslan 
Döner adlı gencinde hafif şekilde yaralandığı bil 
diriliyor. 

İZMİR'DE 
| , MHP yanlısı Tariş Es 
g Gonel a dın 
an; ve arkadaşı, 
i İç İkinci Ağır Ceza 
Mahkemesinde "suç işlemek için cemiyet kurmak, toplu şekilde silahlanarak cebir ve şiddet 
riik” suçlarından 
utuksuz olarak yargılanacaklar. 

10 Kasım'da mahke- 
. me önüne çıkacak olan 
ariş Genel Müdürü ve 


arkadaşları için savcı, 
ürk za nununun 
64/1, 312/1,2 maddeleri 
i gereğince üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezası 
istiyor. 
anıklar, o çalıştıkları 


işletmelerde kendi görüş- 
|. lerinden olmayan işçiler 
üzerinde baskı kurmuşlar ve bu amaçla bazı kiaileri de tehdit etmişler- 
i. Aranan sanıkların bir 
kısmı bulunamamıştı. 

10 Kasımda mahkeme 
önüne çıkacak olanların 
kimlikleri şöyle: Aydın 
Tanyel (Tariş Eski Genel 


. 18.30 HABERLER 
18.33 S 


19.30 DAĞARCIK 


mirbaş. 
20.30 HABERLER 


Prens Anne buluşurlar. 
ÖZETLER 


İNBAT'IN SERÜVENLERİ (6.bölüm) 
19.00 FÜLÜT ÖĞRENİYORUM 

Program dizisinin bugün yayınlanacak ikinci bölümünde, çocuklara fülütün tutuluşu, "Si" ve 
"La" seslerinin öğretilmesi, sunucunun blok 
fülüt ile dilli kaval arasındaki farkları açıklamasından Sonra, fülüt ve kaval ile çalınacak birer 
parça dinleyeceğiz. Nur Egüz'ün sunduğu programda: Öğretmen: Sadettin Ünal. Dilli Kaval: 
Kemalettin Kaya. Fülüt: Handan Özdemir. Yapım-yönetim: Süheyla Sinkil, 


Proğramda, buğdaylıkta tohumluk seçimi, buğ.. 
day tohumlarının temizlenmesi, bugday ekimi 
mevsimi nedeniyle tekniğine uygun tohum ekimi, şeker pancarı üretimi ve üreticilerin sorunlari, Ankara Çayı'nın kirliliği ve Sarıoba köylülerinin bundan uğradığı zararlar konu ediliyor. 
Proğramda Aşık İsmail Nar ve Şahsi Alper in 
de deyişler yer alıyor. Yapım-yönetim: Asaf De- 


21.05 BEŞ DAKİKA (Paralarımız) 

Zuhal Çetinkanat'ın sunduğu programda, kağıt 
paraların kullanımı üzerinde duruluyor. Yırtık, 
eski, kirli paraların yol açtığı sorunlar vurgulahip, izleyicilerin kağıt paralara daha çok özen 
göstermeleri gereği belirtiliyor. Yapım: Yavuz 
Tarakçıoğlu. Yönetim: Gürkan Elçi. 

21.10 SAVAŞ VE BARIŞ 

Dizi filmin "İki Ayrı Buluşma" adlı bölümü yayınlanacak. Maria ile Nikolay Rostov, Nataşa ile 


22.00 AVRUPA FUTBOL KUPALARINDAN 


Müdürü), Avni 
Mehmet Tank, Haşim Ba- 
i Gol, Adem Do- 


ol, Se 
fan, mazan Pogan; 
ustafa Güçlütürk r- 


sun Şimşek, Hanefi Bot, 
Hüseyin Elmas, Soner 
Ayanlar, Celal Barut, 


Nurcan Sengürer, Aysel 
Arat, Erkan Filiz, Sami 
Barhan, Hüsevin Erdal 


ADANA'DA 

MHP İl binasından çıkan Bahtiyar Acar adındaki bir faşist, Abdurrahman Gül adındaki Güney 
. Sanayi Fabrikasnda ça- 
e olan bir işçiyi 
tabanca ile ağır yar 1. 
Olaydan sonra polislerin 
kovaladığı Bahtiyar Acar, polislere de ateş açtı. Ancak daha sonra suç 
aleti tabanca ile birlikte 
yakalandı. Saldırı sırasında yanında bulunan 
Derviş adındaki diğer 
faşistin ise aranmasına 
devam ediliyor. 

Geçtiğimiz Şubat aymda, Adana'dan Ankara'ya limon sandıkları içinde silah götürürken 
yakalanan faşistlerin suç 
ortağı olarak aranan 
Mahmut İyiyek, dün Mersin'de yakalandı. İyiyek' 
in üzerinde iki tabanca 
ele geçirildi. Mahmut İiyek'i evinde gizleyen 

urettin Kılıç'ın da Mersin Adliyesine sevkedileceği bildirildi. 

ARİFİYE'DE 

Arifiye ilköğretmen lisesinde öğrenciler arasında 

ıkan çatışmada Adnan 

car adlı öğrenci başın- 
dan yaralanarak hastahaneye kaldırıldı. 

Arifiye Öğretmen Lisesinde çıkan olaylarla 
ilgili olarak 12 öğrenci 
gözaltına alındı. 

ANKARA'DA 

Bahçelievler katliamindan ağır yaralı olarak 
kurtulduktan 8 gün sonra hayatını kaybeden 
TİP Çankaya ilçe üyesi 
Serdar Alten'in cenazesi 
TİP yöneticilerinin ve 
Alten'in ailesinin tüm 1srarlarına karşı polis tarafından verilmedi. TİP yöneticilerinin ve Alten'in 
ailesinin yetkililerle yaptgi görüşmeler sırasında 

altepe camiinin önünde 
biriken kalabalık cenaze- 
yi bekledi. Bu arada caminin çevresine panzer 
ler sevkedildiği görüldü. 


Bahçelievler kat- 
Pmından ağır yaralı olarak kurtulduktan sonra 
önceki gün hayatını kay- 


TELEVİZYON 


22.30 HABER-PROĞRAM 


23.20 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış 

07.02 Köye Haberler 
07.30 HABERLER 
09.02 Dost Elinden 
10.01 Arkası Yarın 
12.10 öğle üzeri 
13.00 HABERLER 
15.01 Sizlerle Birlikte 
16.05 Okul Radyosu 


TRT2 


08.00 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 
10.30 Adsız Kahramanlar 
11.20 Türküler Geçidi 
12.20 Meslekler ve Okulları 
13.15 Hafif Müzik 

14.15 Kent ve İnsan 

16.20 Arkası Yarın 

17.30 Sanat Müziğinde 


TRT 3: 


07.00 Açılış 

08.00 Sabah İçin 

09.00 Barok Müzik 
10.00 Türk Y orumcuları 
11.00 Öğleye Doğru 
12.00 Caz Müziği 

13.00 Konser Saati 

14.30 Hafif Batı Müziği 
15.00 Günün Könserl 
6.00 Müzik Dünyasından 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın AŞ 
adına Sahibi 


FERİT İLSEVER 


RADYO 


17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 


19.00 HABERLER 
20.40 Saz Eserleri 
21.02 Radyo Tiyatrosu 
22.40 Şarkılar 

23.00 HABERLER 
00.40 Küçük Konser 
01.00 Kapanış 


vans 
18.30 Alie 
20.15 Türk Hafif Müziği 
20.30 Olayların İçinden 
21.15 Uluslararası Kurtulus 
23.00 Solistler Geçidi 
23.55 Kapanış 


«17.00 Sizler Için Hafif 
Müzik 

18.30 Çağdaş Türk Sanat 
Müziği 

19.00 Anıların Müziği 

21.30 Çeşitli Müzik 

22.00 Küçük Konser 

22.30 Caz Dünyası 

24.00 Gece ve Müzik 

91.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü MEHMET 
Haber ve Makalelerden Sorun 


AYDOĞAN BU YU ROZDEN 
Müessese Müdürü, O GU RHANERTER 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 
Baski bi OUNILR 
Dağıtım GAMLDA 


Öncel, 


ALABERK 
ira 


ülkü Ocakları Sekreteri... 


beden Serdar Alten'in polise verdiği son ifadesinde 
eşgalleri belirlenen Alaatin Bahadır ile Ercan 
Top adlı komandolargözsltına alındılar. 4 

Verilen bilgiye göre 
gözaltına alınanlardan Alaattin Bahadır Çankaya 
Belediyesinde eyer. 
Çalıştığı yerde kendisini 
sol görüşlü olarak tanıtan 
Bahadır'ın komando olduğu kesinlikle saptandı. 
Gözaltına alınan Ercan 
Top'un da Bahadır'ın arkadaşı olduğu bildiriliyor. 


İSTANBUL'DA 

Bir süre önce Artvin 
Kültür ve Dayanışma 
Derneğinin faşistler tarafından silahla taranması 
sonucu ağır yaralanan ve 
önceki gün kara'da ölen Tuncer Yıldırım'ın 
cenazesi, İstanbul'a getirilerek yapılan bir törenle, Silivnkapı Mezarlığında toprağa verildi. 

Kocamustafapaşa Li 
sesinde, öğrenimi engelledikleri öne sürülen biri 
kız, beş öğrenci gözaltınaalındı. 
è Şişli Akıncılar Birliği 
binasına dün saat 09.00 
sıralarında patlayıcı madde atıldı. 

Şişli Halide Edip Adı- 
var Caddesi üzerinde bulunan Akıncılar Birliği bi- 


nasına atılan tlayıcı 
maddenin binada geniş 
gon hasar yarattığı 
ildiriliyor. 

© Ataköy'de dördüncü 
kısım "O" blok 198/1" 


de oturan Yılmaz Oksay 
adlı şahsa ait bir eve ateş 
açıldı. Plastik imalatçısı 
olduğu öğrenilen şahsın 
dört ay kadar önce de 
olis-haber ajansında mubirlik yaptığı bildirildi. 
Olaydan sonra evin camlarının kırıldığı ve olay 
yerinde 5 mermi kovanrn bulunduğu öğrenil- 
i 


ANTALYA'DA 


Antalya'da Tofaş 
satış merkezine önceki 
gece otomatik silahlarla 
ateş açıldı. ni 

Atatürk caddesindeki 
gear, Satış Merkezine 
önceki gece saat 20.00 sıralarında açılan ateş sırasında ölen ya da yaralanan olmadı. Daha sonra yapılan aramada olay 
yerinde 15 adet büyük 
Çaplı kovan bulundu. 


Dev 
Mader-iş... 


(Baştarafı İ .savrada 
dün yapılan İörenue Bi 
naya asıldı. Tören sıra- 


sında sendikanın sa 
lonunda Sapan konuşmalarda, Rus uşağı 
Maden - Yöneticilerine karşı mücadele 
azmi dile getirildi. Konuşmaların yapıldığı 


salona asılan şu pankartlar dikkat çekiyordu: "Taban kalktı ayağa, Kemal kaçtı Rusya' 
ya", "İGD'li faşistler, 
yi sizden ne bekler", 
"Ertürk - Türkler gidecek, demokrasi gelecek 
Toplantıda yapılan 
konuşmalarda işçiler ve 
diğer konusmacılar 
özellikle revizyonizme 
ve sahte TKP'ye çataak, Devrimci Maden - 
ş'in İstanbul'da kurulmasını sevinçle karşıladıklarını belirttiler. Binanın dışına kurulan 
hoparlörlerden toplantıda 
ike konuşmaları, 
velerde Bn işçiler ve Türk Demir Döküm işçileri de ilgiyle 
dinlediler. Toplantı coşkun bir hava içinde 
geçti. 
Öte yandan Türk Demir Döküm Fabrikasın- 
da İGD'li Madeh- İş 
temsilcileri sabahleyin, 
işçiler arasında dolaşarak, toplantıya katılmaktan vazgeçirmeye 
alıştılar. Fakat işçiler 
GD'li temsilcileri konuşturmadılar. 3.30 
vardiyesi çıkışında bir 
işçi konuşma yaparak, 
işçileri Devrimci Maden - İş'e üye olmaya 
çağırdı. Konuşmadan 
sonra Demir Döküm işçileri topluca Devrimci 
Maden - İş'e gittiler. 
Dün ayrıca Sihaltar 
ve Alibeyköy çevresin- 
de, Devrimci aden - 
İş'in kuruluş haberini 
veren binlerce * bildiri 
dağıtıldı. 


Beş Yıllık Kalkınma 
Planı 21-23 Ekim'de 
görüşülecek 


ANKARA (AA) 

Yüksek Planlama Kurulu 4. Beş Yıllık Kalkınma Planını 21-23 
Ekim günleri sürekli yapacakları toplantıda gö- 


rüşecek. 

Daha sonra Bakanlar Kurulunda da görüşülecek olan plan 
25 ya da 26 Ekim günlerinde mecliste görügülecek. 


Mi Khi Z BURO 
İSLASBUL 


Nuruosmaniye Cau. 3,3 


Hükümet olayların üstüne... 


(Baştarafı 1 sayfada) 

Atalay daha sonra, dênato Başkanlık Divanı salonunda bir basın toplantısı yaparak son olaylar 
ve son ekonomik geliş-” 
meler hakkındaki görüş- 


cı ve örnek olucu nitelik- 
te görüyorum" dedi. 
Atalay başka bir soru 
üzerine ise geniş tabanlı 
bir hükümetin şartlarının 
ve böyle bir hükümetten 
söz etmenin sırası olma- 


lerini açıkladı. Senatoßaş- dığını şu anda Meclisin 
kanı hükümetin otayiar güvenini almış bir hükükarşısındaki tutumunu metin bulunduğunu söyyansız fakat yavaş ola- ledi. 

vak niteledi. 


Atalay, MHP'nin sıkıyönetim isteği konusundaki bir soruya ise bugün 
çok ciddi tehlikelerle 
karşı karşıya olunmasına 
rağmen sikıyönetime git- 


Ekonomik bakımdan 
ülkenin durumunun iç 
açıcı olmadığını, kiraların alabildiğine yükseldiğini işsizliğin çok büyük 


boyutlara ulaştığını, top- menin gerekli olmdığı 
rak reformunun amacına cevabını verdi. Bugün sıulaşmadığını, yatırımla- okıyönetim isteyenlerin 
rın gerçekleştirilemediği * aslında o sıkıyönetimden 


giderek ilerde yönetimin 
orduya devredilmesini arzuladıklarını belirtti. 


CELAL BAYAR'IN 
"TENKİLLERİ" 


Celal Bayar'ın Endonezya'da olduğu gibi katliam için "tenkil"' çağrısında bulunması hakkında ne düşündüğünü soran 
bir gazeteciye ise şu cevabı verdi: "Ceal Bayar 
daha önce de böyle bir 


söyleyen Atalay iç olaylarla ilgili görüşlerini açıklarken tüm siyasi partilerin, kuruluşların olayların önlenmesi konusunda işbirliği yapmalarını 
istedi. Kuruluşların sorumluluğu birbirinin üzerine atmadan çareyi ortak aramaları gerektiğini 
belirtti. 

Türkiye'nin bugün zor. 
koşullar içinde olduğunu, Kurtuluş Savaşı Ön- 


cesinde olduğu gibi bazı tenkil isteğinde bulunkişilerin ülkeyi parçala- Muştu. (o Endonezya'da 
mak istediklerini söyle- Düşmanı KARE Üç 

> 1 e 
Je Say e A a de eME STİ 


vaşında olduğu gibi olayların üstesinden gelineceğini, anarşi ve terör 
kaynaklarının kimseyi 
yılgınlığa düşürmemesi 
gerektiğini söyledi. 

SORU VE CEVAPLAR 


Konuşmanın sonunda 
gazetecilerin sorularını 
cevaplayan Sımı Atalay 
bir soru üzerine, DİSK 
ile Türk-İş arasındaki son 
işbirliği girişimini "yapı- 


Papa İkinci Jan Pol:”Zulme uğrayan toplumların 
yanında olacağız” 


Papa II. Jan Pol adıyla 
taç giyecek olan yeni Papa Vatikan'da yayınladığı mesajda haksızlığa ve 
zulme uğramış tüm toplumların yanında olacaklarını bildirdi. 


bir davranış olmamıştır. 
Rejime altı ay vade tanımak, altı ay sonra rejimin 
değişeceğini söylemek 
doğru bir davranış olmamıştır. Ben Celal Bayar'ın sözlerinin basına 
yanlış yansıdığına inanmak istiyorum. Gerçekten söylemişse tasvip edimeyecek. Bu sözleri 
söylemesi iyi bir davranış 
olmamıştır." 


lan Polonyalı yeni Papa 
mesajında Lübnan sorununa da değindi. Jan Pol 
Lübnan konusunda uluslararası politikaya girişmek istemediklerini ancak Lübnan'da barışın 
gerçekleşmesini arzuladıklarını söyledi. Papa 
lII. Jan Pol için Pazar günü taç giyme töreni yapılacak. 


„Papa I.JanPol'ün ölü- 
mü üzerine /00 milyon 
Katolikin dini lideri ve 
Vatikan devlet baskanı o- 


Arpaçay Barajı ile ilgili 
Türk-Sovyet anlaşması imzalanıyor 


1976 yılında yapımı 
na başlanan Arpaçay, 
Barajı 1981 yılı sonunda işler hale gelebilecek 
ve 525 milyon metreküp 
su alacak. Sovyetlerle 
baraj üzerindeki sınır şamandıralarla (o belirlenecek. Bu konudaki anlaşma bugün imzalanacak 


Türkiye ile Sovyetler 
Birliği tarafından Arpaçay nehri üzerinde ortaklaşa yapılan barajın, göl 
üzerindeki hudut hattı 
belirlendi. 1981 yılında 
tamamlanacak lan Baraj, Iğdır Ovasında 66 
bin hektar araziyi sula- 


yacak 
A e 5 By 
NİĞDE CEZAEVİNE 
DİKKAT! 

(Baştarafı 1 sayfada) 
maya kalkıştı. Bu fünyelerın kullanacağı dinamit 
lokumları içeri daha önce sokulmuştu. Mustafa Aktaş yakalandı, fakat bir gün sonra serbest 
bırakıldı. 

Öte yandan, Niğde'nin Bor İlçesinde, ETKO 
çetesine mensup bir Ülkü Ocaklı faşistin evinde 
ordu malı çok miktarda patlayıcı ele geçti. Patlayıcılarla birlikte yakalanan faşist komando 15 
gün sonra serbest bırakıldı. Gerek cezaevine fünye sokarken yakalanan Mustafa Aktaş, gerek 
evinde ordu malı patlayıcılarla yakalanan ET- 
KO'cu faşistin serbest birakılmasını MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Niğdeli Sadi Somuncuoğlu'- 
nun sağladığı söylendi. 

Bugün ise, Niğde Cezaevinde ortamın çok 
gergin olduğu, karışık olaylar yaşandığı, sahte 
solcuların yangına körükle gittiği haberleri kulağımıza geliyor. 

Kontrgerilla Niğde Cezaevinde olay yaratma 
peşinde görünüyor. Cezaevinde, ağalarla siyasi 
koğuşun karşı karşıya getirilmesi, bütün cezaevlerinin ipsiz sapsızlarının, faşistlerin sürekli 
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banca ve bıçak doldurulması, yöneticilerin cezaevi idaresini adeta kabadayılara bırakmış olması 
gelişigüzel bir olay mıdır? 

Siyasi mahkumlar açık cezaevine gönderilmeyi hakettikleri halde, neden hala gönderilmemişlerdir? 

Urfa, Mardin Ordu Ağır Ceza Mahkemeleri 
müebbetlere ilişkin şartlı salıverilme hesabını 
mahkumun lehine yapar, 7 yıl 3 ayını dolduranları salıverirken, Niğde Cezaevindeki müebbetlere aynı hesabın uygulanmaması basit bir hesap 
yanlışlığı mıdır? 

Cezaevine fünye sokulması olayına değinen 
bir köşe yazarına, “71'den kalan gençlerin başına bir şey gelirse, Türkiye'de olacakları kim 
durdurtabilir?" sorusunu sordurtmanın anlamı 
nedir? 

Bütün bunlar Kontrgerillanın, çıkarmak istediği anarşi ve kargaşalık için bu kez, kendisinin 
yakalattığı, sorgulamasını kendisinin yaptığı, 
12 Mart döneminin siyasi mahkumlarını seç - 
miş olduğunu göstermektedir. Kontrgerillanın 
Niğde Cezaevindeki tertipleri bugüre kadar sonuç vermemiştir. Ama ilelebet vermeyecek demek değildir. Çıkacak olaylar karşısında "71' 
den kalan gençleri" bahane etmek, ya da 
sorumlu tutmak hesabının yapıldığı anlaşılmaktadır. Hesabın içinde, Niğde cezaevinde patlak 
verecek olayın, bölgede halkı birbirine kırdıracak bir eyleme dönüştürülmesinin de bulunduğu açıktır. 

Niğde Valisi, "Sadi Somuncuoğlu ne zaman l 
pes Niğde'de olaylar çıkmaktadır." demiştir | 

adi Samoncuoğlu'nun Kontrgerilla ile ilişkisi 
gazetemizin Kontrgerilla yayınında bdirtilmiştir. Ve Sadi Somuncuoğlu Şimdi Niğde Cezeviyle ilgilenmektedir. 


A a van vr sm a m m m a Gm m ona 


m m a a a a A a a a o a aa a a m A a a a aS a 


ANKARA BUROSU: Menekşe Sok. 33/5 
Kizilay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: $57.Sok Salihağa İş Hanı 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 

ADANA BUROSU: Atatürk Cad. 113. Sok 
Sefer İş Hanı, Kat:3, No: 16, Tel: 17 493. 
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Hohenstaufen 
Str.4 
6 Frankfurt M/1 


Tel: 
0611/74 7038 


Kontrger 


ve dikkatini yükselen 


Dairesi" dir. 


Harp 


işkence ve i 


ak 
7 Kurbanlar 


sürdürdü. 1973'de siv: 
Türkiye halkı, Kont: 
durac: 
ğımdaki hükümet, 

üzerine gitmeye cesarı 


de Kontrger 


açıklamaya çalışıyor. 


sesler, Özel 


rıyoruz 


HASAN 
"Aydiniik'i 


mesi gerekir. 
bu hizmetini saygıyla 


asıl görevi de budur. 


kanaati ya 


Aydınlık 
beyanatları, 


mizde tezgahlı 


mani olmasıdır. 
Vize-Kırklareli 
"Kontrgerli 


si 


gerillacılar ve onun sa 


liamlarını artırmaktadı 


olan Kontrgerillanın 
kapatılması lazımdır. 


tepkiler sürüyor 


JONATHAN SCHWARTZ, 
Kopenhag Üniversitesi Öğretim Üyesi 


"Kontrgerilla, kürtleri 
hedef alan tertiplere girişti” 


Bu demecim, Türkiye'deki kamuoyunun ilgi 


ekecektir. Bu terörün esas kaynağı, kendisin- 
en sık sık Kontrgerilla diye sözedilen "Özel 


kurulduğundan beri, hemen 


,, tahmin edileceği gibi sosyalist 
ve demokratik hareketleri destekleyen köylüler ve işçilerdir. 1971 Mart'ında başa geçen 
askeri diktatörlük sırasında Özel Harp Dairesi 
terörünü hakim sınıflardan aldığı cesaretle 


ını sandı. Ne yonk ki, Ecevit başkanlı- 


da bu örgütün saldırıları çoğaldı. 
1 Mayıs 1977'de Kontrgerilla, İstanbul'daki iki ateş açtı ve 36 kişiyi öldürdü. 


sunda Sivas ve Malatya civarında, 
alan tertiplere girişti. 1978'in ilk sekiz ayında, 
800 kişinin Kontrgerilla tarafından öldürüldüğü 


tahmin ediliyor. 
lr gazetesi ve Türkiye Trat Köylü Partisi Kontrgerillanın şiddetli baskılarını halka 


Umuyoruz ki iyiniyetli kimseler ve vicdanlı 
Harp Dairesinin eylemlerine karşı 
çıkacaklardır. Biz, şimdi, abya 
yetkililerini, Kontrgerillayı 


TÜRKİYE HALKININ YANINDAYIZ! 


Şair ve Yazar 


saygiyla karşılıyorum” 


"Aydınlık gazetesinin açıklığa kavuşturmağa 
çalıştığı Kontrgerilla konusuna hükümetin eğilalk bunu bekliyor. Aydınlık'ın 


masını ve desteklenmesini istiyorum. 


MESUT MUTLU. 
Hekimhan Belediye Başkanı 


"Anarşinin Kontrgerilla gibi 
gizli örgütlerce tezgahlandığı 


iin Kontrgerilla hakkındaki 

tta delil göstermek sireng yaptığı yayınları çok ilginç buluyoruz. irkiye- 
Z ezgahlanan anarşik olayların bu ve bu 
gibi gizli örgütlerce tertiplendiği kanaati yaypilaşmakjadir, Bütün dileğimiz devletimizin etrs 
in Önlemler almak suretiyle. böylesi çabalara 


İHSAN DELEN, 


Yönetim Kurulu Üyesi 


MHP kapatılmalıdır” 


Aydınlık gazetesi halktan aldığı güvenceyle 
asi cinayet örgütü ve anarşinin kaynağı olan 
ontrgerillayı ve onun içinde faaliyet gösteren 
RE isimleriyle, resimleriyle ve adresleriyle 
halkımızın önüne çıkarmıştır. 
Halk düşmanı yüzlerini gizleyemeyen Kontr- 


açığa çıktıkça daha fazla saldırarak kitlesel kat- 


oluşturan bu cinayet örgütlerini ortadan 
dırmadan, ülkemizdeki her geçen gün ertan 
anarşi, polisiye tedbirlerle önlenemez. Kontrgerilladan zaman geçirilmeden hesap LI 
Anarşi selinin önlenmesi için onun 


illaya karşı 


baskı ve terör dalgasına 


Kontrgerilla, 1970'lerde 
emen binlerce dadamların (o sorumlusudur. 


airesi , 


il hükümet b 


a geçince 
rgerillanın faa 


yetlerinin 


onirgerillanm terörünün 


et edemedi ve son aylar- 


illa, Türkiye'nin doğu- 


ürtleri hedef 


hükümetinin 
etmeye çağı- 


fe 


HÜSEYİN, 
n bu hizmetini 


ip çıkılmın 


karşılıyor ve sa 


ygınlaşıyor” 


Ziraatçılar Derneği 


vunucularının faaliyetleri 


rlar. Anarşinin karanyin 
al- 


kaynağı 
dağıtılmas ve ME 


MHP Genel... 


(Baştarafı 1.sayfada) 
şamaya başlamıştır. Hitlerin etrafında çevrelenen 
kadro da aynı hassasiyet 
içindedir. Nasyonal-sosyalizmin henüz Almanya 
ya hakim olmasının çok 
uzak olduğu yıllardan 
itibaren Nazi mücadele 
gruplarına mensup olanlar, Nazi ahlakının gerektirdiği bütün vasıflara 
dikkatle sahip olmaya ça- 


Türk-İş... 


(Baştarafı 1.savfada) 
diği işbirliği konusu ele 
alındı. Bazı Yönetim 
Kurulu üyelerinin 
DİSK'in önerisine karşı 
çıktığı, bazı üyelerin 
ise destekledikleri bildiriliyor. A. A'nın bildirdiğine göre, bir yetkili DİSK'in önerisi 
lehinde bir karar çıkma 
olasılığının büyük olduğunu belirtti. 


Yönetim Kurulunun 
iki gün süren toplantısında, 'Türk-İş ile 
hükümet arasında bir 
sure once imzalanan 
“Toplumsal Anlaşma" 
konusuna da değinildi. 
pakar tartışmaların 
ağırlığının, iSK'le işbirliği kanununda iğ 
duğu öğrenildi 


Türk - İş 
Kurulu çalışmalarım 
bugün de sürdürecek. 
Toplantının sonunda 
bir bildiri yayınlanması 
bekleniyor. 


Yönetim 


YURT DIŞI BÜROLARI 


FRANSA BELÇİKA 

188, rue 

Josophat 

1030 Bruxelles 

Tel: 00322 
“215 4060 


11 rue Jean 
de Beauvais 
75005 Paris 
Tel: 03 34 602 


lışmışlardır. 

"Bu hassasiyet ve dikkatli tavırlardır ki Alman 
Nazi ruhunu teşekkül ettirmiş ve fikrin zaferin- 
den sonra da aynı ruhu, 


bütün bir Alman milletine hakim kılmak im- 


kanını temin etmiştir." 

MHP yöneticilerinden 
Nevzat Kösoğlu Milliyetçi Hareketin Metod 
eselesini tartıştığı yazıda Nazizmi övdükten 
sonra sözlerini şöyle bağlıyor: 


“Korkak, pısırık, haat karşısında çelimsiz 
insanlar, bir milletin dünya hakimiyeti idealini 
a taşıyamaz- 
ar. 


İhracatçılar... 


(Baştarafı 1 sayfada) 


3. Para darlığı had 
safhaya ulaşmış, kredi 
ise aşırı ölçüde paha- 


lılanmıştır. 
4. Enflasyon hızı 
azalmak şöyle dursun 


devamlı olarak artmaktadır. 
5. İşsizlik büyümek- 


ir. 

6. Karma Ekonomi 
ilkesindeki denge Özel 
Sektör aleyhine devamlı bozulmaktadır. 


7IMF'ye verilen ödünlere rağmen bazı karar 
merçilerinde Türkiye için 
tereddütler hâlâ gideri- 
li 

8. En önemlisi, devamlı tırmanan şiddet 


eylemlerinin önü alınamamaktadır." 

Yaşar Ünal devamla 
şunları söyledi : 


“Ekonomik dertlerin 
aresi olarak gördüğümüz 
ihracat durumunu tetkik 
m devamlı ve 
adeta peryodik şekilde 
ya _ devalüasyonlara 
men i atımızın geliştirilemediği görülmektedir." , 


e Ünal ihracatın 
artırılabilmesi için ihracat kredilerinin artırılması ve teşvik tedbirlerinin günümüzün koşullarına göre ayarlanması 
gerektiğini iddia etti. 


COMECON İLE 
İLİŞKİLERDEN 
ENDİŞE DUYUYORUM 


Hükümetin AET ile 
ilişkileri 5 yıl süre ile 
dondurma ve demir perde ülkeleri olan COME- 
CON ile ilişkilere girme 


eğilimlerini eleştiren Ya- 
ar Unal, AET ile nihai 
bedefin enteğrasyon ol- 


ması gerektiğini savunduktan sonra COMECON 
Komanda şunları söyle- 


"Bu eğilimlerden endişe duyuyorum. z = 
nan şartlar bunu gösteriyor. Bugün, Bulgaristan'da üretilen tarım 
ürünleri Rusya'da tüketilmektedir. Bulgaristan piasasını Rus sanayi mallan kaplamıştır. Bundan 
dolayı Türkiye için endi- 
y duymam elde değil- 
e 


Boğaz 


(Baştarafı I.sayfada) 


lilardan Coşkun Filiz Okmeydanı Sosyal Sigorta- 


lav Hastanesine kaldırıldı. 
Reçep Kaçar ise ayakta 
tedavi edildi. 


Utobüsün Çarpması 
sonucu ağır hasar gören 
gişenin bütün elektrik sistemi dağıldı ve Boğaz 
Köprüsü Kulesiyle irtibatı kesildi. Bu yüzden 
trafik uzun süre aksadı. 
Bu süre içinde diğer gişeler de araba geçirmediler. Daha sonra geçiş 
bilet vermek şeklinde yapaldi ve âğırda olsa âraaların akması sağlandı. 


Dün sabahki kaza gşede çalışan işçiler arasın tepkilere yolaçtı. 
Yol- sendikâsına üye 
Mçiler yıllardır böyle Kazalar olduğu halde, hiç 
bir tedbir alınmadığını 
belirterek can güvenliklerinin sağlanmasını istediler. Yol-İş 15 No'lu 
Şube Baştemsilcisi Hasan Gllyağar ve işçi temsilcisi Sabri Güzel yayınladıkları bir bildiri ile 
durumu protesto ettiler 
7e:şöyle dediler: 


"Çalışan tüm insanlar 
gibi bizim de çalışma 
anında can güvenliğimizin sağlanması en büyük 
isteğimizdir. Beş seneden 
beri bu konuya gereken 
önem verilmemiş, defalarca meydana gelen kazalarda arkadaşlarımız 
tesadüf eseri olarak kurtulmuslardır. 


, “Fâkat bütün iyi niyetimize rağmen sorunlarımza çözüm bulunamazsā, sorumsuzca davranışlar devam ederse bizler 
mücadeleye hazırız. Mücadelemiz halka karşı de- 
Bil idareye karşı olacak- 


İSVEÇ HOLLANDA 
Luntma 
kargatan 58 
11358 
Stockholm 
Tel:30 5639 


Bildstr-53 
Utrecht 
Tel-31 47061 


İSVİÇRE 


‘Montelly 68 
1007 Lozan 
Tel: 24 59 13- 


devleti kurtarmalıdır. 


Türkeş'in söyledikleriyle nasıl benzerlik 
terdiğine dikkat etmek gerekir. 


mektedir. 


cağı görülmektedir. 


İşte Celal Bayar, "bu kış komünizm 
bilir” kehanetini, Endonezya benzeri 


dir. 


fırtınalı bir önemden canını 
biyle kurtarahilmiş bir komitacı 
Türkeş ise 1944'lerin, 60'ların ve 63'lerin 


zi. Tarihi gelişme, bugün her ikisini aynı 
bin içinde buluşturuyor. 
AP yanlısı bir gazeteci, 


tecinin bu: kışa dikkat çekmesi. Bir tarafta 
köşeye sıkışmış bir Türkeş. 


kışkırtma gelir. 


TiP yanlısı okul müdürü ile 


Bu kış ne geliyor ? 


(Baştarafı | sayfada) 
sonra Türkiye'ye geçiyor. Ona göre Türkiye'de 
de devlet tehlikededir. Komünistler hazırlık dönemini bitirmiş, eylem dönemini tamamlamış 
ve ayaklanma devrine gelmişlerdir. Komünistler ayaklanma için hep kış mevsimini seçerler. Onlar harekete geçmeden ordu harekete 
geçmelidir ve Endonezya'daki gibi davranarak 


Bu sözlerin hangi şartlarda söylendiğine ve 
gös- 


Bu konuşma, Türkeş'in ve Kon trgerillacıların 
köşeye sıkıştığı, faşist cinayetlerin ve sorumlularının açığa çıkarıldığı bir dönemde söyler- 


Katiller ortaya çıktıkça, Türkeş bunların 
kendilerinden olduğunu inkar etmeye başlamıştr. Ama artık inkâr da para etmemektedir. Balgat katliamı sanıklarından birinin, MHP'nin 
kanatları altında saklandığı, MC döneminde 
Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'nun özel kalemine alınarak himaye edildiği daha dün aydınatılmıştır. Bunları yenilerinin takip edeceği 
ve çemberin MHP'yi boğacak derecede darala- 


Son çare tertip, yine tertiptir, Suya düşen 
kurdun, yılana sarılır gibi tertibe ve kışkırtmaya 
sarılmaktan başka çaresi kalmamıştır. " 
Meclisi" tertipleri, "Meçlis Sesi" bildirileri bu 
telaşın örnekleridir. Gerçi maceracılar MHP'ye 
yardımda kusur etmemekte, tertiplere çanak 
tutmaya devam etmektedirler.Ama herşeye rağmen Kontrgerillacılar kurtuluşu çok daha büyük çapta provokasyonlarda aramak tadırlar. 


Halk 


gele- 


bir 
"Tenkil" isteğini bu şartlarda öne sirmekte- 


Celal Bayar, Amerikan emperyalizminin 
kuklası diktatörlüklerin birer birer devrildiği, 
"yaş haddi" sebekalıntısı, 


ırkçı 


tertiplerinden paçasını zor sıyırmış bir yeni Naterti- 


çenlerde bir arkadaşımıza şöyle diyordu: "İlk karların yağmasıyla birlikte Talabanicilerin Güney Doğu'da 
harekete geçecekleri söyleniyor, ne dersiniz?” 

Bir tarafta Celal Bayar ve ona yakın bir gaze- 


iyice 


Bu kış ne gelir? Bütün bunlar bir arada olunca, gelse gelse yeni ve büyük bir tertip ve 


bir arun sahte solcu, öğrencilere saldırdı 


İSTANBUL (ÖZEL) ler savurdu ve DLB 
, Mehmet Beyazıd Lise- üyelerini okula alma- 
> Saada; dün bildiri da makla tehdit etti 
itan DLB üyelerin p Yapılan saldırı uzen- 
Dı okul müdürü TP , besna yazılı bir açıkhsı Kadıköv TÖB -[ mada yapan Devrimci 
Başkanı Adil Ülge Liseliler Birliği (DLB) 
çektiği sahte solcular: Başkam Abdülkadir Ön 
saldırdı. Kontrgerillaya karşı 
Özellikle TIP yanlısı açılan, kampanyanın 
müdür Adil Ülgen, Kontr- önüne dikilen revizyo 
gerillaya karşı mücadele nist ve faşist barikatlar. 
kampanyasını destek- yıkmak için bütün liseli 
leyen DLB üyesi öğ gençliği, Devrimci 
rencileri döverek, Liseliler Birliği saf- 
"Kontrgerillada neymiş" lannda birleşmeye ça- 
"sianlar"' diyerek küfür ğurdı 
ta 
T65,141,142.163'ün kaldırılmasında 
Adalet Bakanından destek istedi 
Gümüşbaş Fa- 


Türkiye Gazeteciler 
Sendikası Ankara Şube 
aşkanı Yılmaz Gümüşbaş, Adalet Bakanı Meh- 


şizmin örgütlenme 


ülkemizde 


alet | IM 141,149 
m Sona İSE 163. maddelerin kaldırı! 
zıda t, ve 3. ması için yapılacak 
maddelerin kaldırılması  yirişimlerde Adalet 
yolunda kendilerine des Karından destek bekli 
tek olmasını istedi yoruz." dedi 


DUYURU 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Kahramanmaraş İl örgütünün 21 Ekim 1978 
günü saat 11.00'de kuruluş toplantısı 
vardır. Merkez Komitesi üyesi Hasan 
Yalçın toplantıya katılacaktır. Bütün 
Kahramanmaraş halkını toplantıya ça- 
Zırıyoruz. 
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ve 
devlet olanaklarından yararlanma ortamı bulduğu 
ve 


olan 


Ba- 
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450 TL. (6 Aylık 
900 TL. (Yallık 
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2.4.6. sayfalar Santimi) 250 lira 
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Doğum, Evlenme Olüm(5 Santim)350 lira 
Küçük İlanlar (Kelimesi) | 5 lira 


30 DM (1 Aylık) 
90 DM (3 Aylık) 
160 DM (6 Aylık) $ 
310 DM [Yallik |) 
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POL POT un AYDI 
Sekreter Pol Pot, Türkiyeli dost 
gazetecileri kabul etti 


Demokratik Kamboçya Kadyosunun 16 Eylül tarihindeki 
ye ınına göre, Kamboçya Komünist Partisi Merkez Komitesi 
ekreteri ve Başbakan Pol Pot, 14 Eylülde devlet sarayında 
"AYDINLIK Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ataberk 
ve bu gazetenin muhabiri i Çolakoğlu'nu kabul etti, on- 


HE. Ak, YAMAN 
ILAWR R, I 
KENABMEZEE EH 
ME ECRM R, 
REM, RRNA 
BADE jik d Bh M o 

TN ZA A 
KİNALİK AORAR E 
EA KARLİE GAR 
AMF RARR ti 
EEO GE it T pakaka 
ENAMMEMT, BAK 
MUBARA, iA 
TAMA ENVER 
RHR? ÜL EŞ) 
ulm, Egk 
KUR AK Aİ 
K, ARAZIMAMK 
Lİ 


BİRİNE LL AŞISI 
SELE ELTELTE ETEEVE DESUN 


ARM, ACHRE 
KAIERA BLF AE AY 
MT, WJEEREME 
BAR, EZEREK 
HEY AKRMK. ME 
Bi EMİL N TER 
Mi, BURNE, 
Mio, WAK 
AB TSİ K 
FAYLI EY, KRH 
EL TEİEM—AR, 368 
TE H) ROTA 


Kamboçya Komünist Partisi Merkez 
Komitesi Sekreteri Pol 
Pot'un Aydınlık heyetini kabul etmesi 16 
Eylül tarihinde "De-» 
mökratik Kamboçya'- 
nın Sesi" radyosunda 
geniş olarak yayınlandı. Bu yayını izleyen 
çeşitli haber ajansları 
ve gazeteler de bu görüşmeye geniş yer verdiler. 


MARLKAN LA 
ne İREM 
LA FARI, With 
JRT, BeA EMi nR 
i NAHOR ERK 
BT LER OGHA 
FAZER » R RSE 
MATAS * ERE 
Fi, BETT RIE 
LERİ. 

Bük ANK ARE ŞE TUL RH 
ZE. 


az. ARNA, DERİ 
Trk EK Za a Şa 
MHE 
ARM. b 


rue RERARKEG 
İLA TARAR, W 
ERER Dİ ZAİN 
ZEE R AOE Ò o 
ici, MARİA 
İRİ ZE LİR BE LI 
Wo CEXRKAZ FI 
BAW, RERE 
BAL fiğ VEE YELE RAA 
RAER: İLBER 
RART, ABE 
PERENA Eo gi 


larla samimi ve dostça bir görüşme yaptı. 
ardımcısı lang Sary de hazır bu- 


Görüşmede Başbakan 


lundu. 

"AYDINLIK" Gazetesi Yazı 1 
Kamboçya halkının Kamboç ya omünist Partisi önderliği: 
de devrimin kazançlarını savunmada, Vietnam saldırılarına 
karşı koyma ve milli bağımsızlığı korumada, Me 
pma Süper devlete karşı mücadelede kazandığı başarıları 

tladı ve vundan sng guy dagun belirtti. Türkiyeli gazeteciler, Kamboçya halkının Vietnam saldırganlarına ve 
uluslararası yayılmacı süper devlete karşı haklı mücadelesini 
ileride de desteklemeye devam edeceklerini belirttiler. 


leri Müdi ve Muha! 


Bildi BEP 

PEHI RRM 

CHI D RERIN fr 
YML o 

EHIE ERAI D hI 


Hazırlayan: Mehmet Ataberk-Nuri Çolakoğlu 


Kamboçya Komünist 
Partisi Merkez Komitesi 
Sekreteri ve Demokratik 
Kamboçya Başbakanı 


den para kullanılmasına 
karar verebilir. Bu, halka bağlıdır. 

Bugün her yerde koo- 


Sekreter Pol Pot, Türkiyeli işçi ve köylülerin AYDINLIK 
Gazetesinin Kamboçya devrimi davasına sağladığı desteği bü- 


yük sevinçle karşıladığını 1 ifade etti. 


AYDINLIK 


azetesi Yazı İşleri Müdürü ve Muhabiri De- 


LİK KOLA) i 
ETAR LAK A ER 
ELİMİ AE, 
ESR DARA, REE 


mokratik Kamboçya'ya dostane bir ziyaret yapmak üzere 9 
Eylülde Phnom Penh'e gelmişlerdi. 


Kamboçya Komünist Partisi 

Merkez Komitesi Sekreteri ve 
Demokratik Kamboçya 
Başbakanının AYDINLIK'a 


demecinin 4. ve son bölümü 


POL POT:KAMBOÇYA VE Tü 


KARTALLA İLA 
Bİ Rİ LEİLA EE 
FTZ UTENA o 

BM pit EALAH 


ENJE SD T R MA F i E E R R 
ER FE Z il AU e Gè E iò EN 


RKIYE 


BIRBIRINDEN UZAKTA, AMA AYNI 


© Kooperatifler, ekonomiyi bütün alanlarında kucaklıyor ve 
kendileriyle devlet arasındaki mübadele ve ikmali denetliyor 


DERI PAYLAŞIYORLAR 


Pol Potla 14 Eylülde peni 'e var, Fabrika Halk özde 80”i daha 1974'd kull birok 
Phnom Penh'de yaptığı: Örf şti sendian ge Halkımızın yüzde 80'idaha e para kullanmayı bırakmıştı Sy i 


miz görüşmede ve kendisine ayrıca yönelttiğimiz 
yazılı sorularda son olarak Kamboçya'da para 
kullanılmamasının nedenleri, şehirlerin boşaltılmasının gerekçesi ve 
Kamboçya'da uygulanan 
yeni eğitim düzeni konuları üzerinde durduk. 

Pol Pot, yazılı cevabında para kullanılmamasını şöyle açıkladı: 


Para bulunmayan 


bir ekonomik 
A 
düzen 

POL POT: Bugün para kullanmıyor olmamız, 
ABD emperyalistlerinin 
saldırı savaşına karşı 
mili kurtuluş savaşı sı- 


n jimine saldırıyorlar ~, a rd 
rasındaki somut duru YOL , Cevap: Her türden 
SAn F bir ipi mii ürk” Kamboçre dişmamır Kamboçya 
Loia tan önce: heniz topraklarına sızamıyor ve devrimini ve Komboçya 


kooperatifleri kurmadığı 
mız sıralarda, toprak ağa 
ları, tüccarlar ve gelip 


Bı pata: 5 

Kambocva topraklarına Bike” bal timizin yeraltında olma: 
sığınan Vietnamlılar, dev- ü P T g sıydı. Gerek sürekli siyaire ga si mücadelemizde, gerek - 


letimizin verdiğinden daha yüksek bir fiyatla 
halktan gizlice pirinç sa- 


üyeleri, hem de işçi sendikaları üyeleri kollektivist bir tarzda yaşıyorlar. Kooperatifler ve 
sendikalar her şeyi sağlyor: Yiyecek, giyecek, 
konut, ilaç, ubbi bakım, 


Halkımız kollektivist 
rejimden çok memnundur. Tek isteği, kollektivist rejimi güçlendirmektir, çünkü bu rejim bütün 
halk arasındaki birlik ve 
dayanışmayı güçlendirmiş, sosyalist rejimi sağlamlaştırmış ve Vietnam'ın ve yayılmacı büyük devlet saldırgan faaliyetlerini yenilgiye uğratmıştır. Vietnam ve 
yayılmacı büyük devlet, 
Demokratik Kambeccva 
nin kollektivist sosyalist 


ajanlarını Kamboçya devriminin saflarında örgütleyemiyorlar. 


yönelttik, para kullanmama deneyinin sonuçlarını 


e Bir gün halkımız para kullanmamayı çok güç bulursa yeniden para 


kullanılmasına karar verilebilir 


© Eğitim yöntemimiz, öğrenim ile üretim çalışmasını bir arada yürütme 


ilkesine dayanır 


© Şehirleri, yiyecek sorununu çözebilmek ve emperyalistlerin 


komplolarını bo 


$ 


şa çıkartmak için boşalttık 


ancak geçen yıl açıklandı. O güne kadar partinin 
adından söz edilmemesi- 
nin nedeni neydi? Türkiye halkına şanlı, doğru 
ve açık görüşlü Kamboçya Komünist Partisi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? 


Komünist Pârtisini yok 
etmesini önleyen önemli 
etkenlerden biri de, Par- 


se silahlı mücadelemizde, 
devrimci uyanıklığımızı 


a nasıl değerlendirdiğini 4 an yüksekte tutie, alanlı Palm sorduğumuz da şu cevabı ta “kaldi Yki aids — — —— > a ME La da 
, aldık: ni varlığını i ğı yeni eğiti i 
1 resmi vârlığını ilan et- Kamboçya uyguladığı yeni eğitim politikasıyla kendi teknisyenlerini ve işçi sınıfını yaşatıyor. Okullarda 


yiyecek sorununun çözü- 


münde güçlüklerle karşı- Halkın para dağını düşünü 
laştı; halk, çocuklarını eTR 5 F; 5 MORGA AYAR 
orduya göndermeye ve kullanmama Ponh de Petlas günü HA 3 aariaa le İYON kişi yagi di ucin Önemli la! ; 
ABD emperyalistlerine konusunda bir başkentte çoğu çevredeki fabrikalarda ve bakanlıklarda çalışan 200.000 kişi oran: 
karşı savaşmaya istekli yaşıyor. Án H 4 
değildi. sorunu vok Doğru bir siyasi m 
i Marks, Engels ve Lenin'in de inşası hedefine hiz- in iktidarı altı ay içind a a 
POL POT: Bu deney- : Ee az A Ar Sa a sude Si 
Para kurtuluş der İyi sonuçlar aldık, öğrettikleri gibi yapıyo: met edebilir. Örneğin, geri alma gibi bir planları çizgiye sahip olmak ba 
savaşı sırasında Halkın para kullanmama (o "UZ: bugün halkımız tarım Vardı. Devrimci iktidarın di d a Çin Toprak 
kulianımdan kalktı | konusunda bir sorunu makinaları üretebiliyor, yiyecek sorununu çöze- En önemli şey, doğru Sin Toprak 
a yok. Para kullanmayarak Öğretim veü ti « barajlar inşa edebiliyor meyeceğini ve halkın bir siyasi çizgiye sahip Devriminin 
ekonomik sorunu çöz- reti mi ve su sorununu çözebi- Mutlaka açlıktan krilaca- olup olmamaktır, halkın 
Durumu açık seçik dük. ; liyor. ğını hesaplıyorlardı. Böy- özlemleriyle uyum için- R 
değerlendirdik ve 20 İşin siyasi yönüne ge- birleştiren bir eğitim Bu “eğitim yöntemini lece halk öfkeye kapıla- de olup olmamaktır, halk omani 
Māyıs 1973'te kooperä- lince, halk bu karmaşık bü teorba dayanarak cak ve devrimci iktidara tarafından desteklenip 
tifler kurmayı kararlâŞ” para sorunu konusunda sürekli olarak geliştirece- karşı ayaklanacaktı. Düş- desteklenmemektir. 


taırdık. Bu kooperatifler, 
ekonomiyi bütün alanlar- 


hiç bir güçlükle karşılaşmıyor. Bundan amaç, in- 


Yedinci soru: Demokralik Kamboçya'da yeni 


giz. O zaman teknik bilgimizin düzeyi aynı anda 


man daha önceden bir 
çok silah gizlemiş ve a- 


menin en önemli şey ol- 


Ama on yedi yılık 


eğilim ve üretim çalışması albaşı gidiyor. 


© 


Üç bardak şarap tesirini göstermekte gecikmedi 


kucaklıyorlar, yani Ep zihi i bir devrimci eğilim yön- 2 damlarını iktidarı geri al- mücadele boyunca, Par- E : 2 Dİ 7 pm Göre) 
Aa raini kaak: r a yor MNE aum PAi hem öğrenme, hem de mak için bu LA nia yarığı RR Bay Liu, hepsi uyudular mı?" diye sordu Yang ni çıkmış gibi, saçları çözülüydü. Genç erkeğin 
lyor ve kendileri ile p ürüne son vermektir, /0/. bu yeni yöülemin uygulama ilkesi temelin- rarlanmaya hazırlamıştı. dığı halde, bütün top- SORUN a Deyi ER kani kaynamaya başlamış, bütün vücudu tir tir 
devlet arasındaki miba- para ekonomik ilişkileri ana Cigi ve ilkelerini ö- “E Sürekli bir .biçimde E © “lumaal' sınıf ve tabakalar- Kim?" Toprak ağası, Yanp'ın kimi kastettiğini titriyordu. Han Lao-liu ona kang'a oturmasını 
dele ve ikmali denetli- ini dde ale Diz a- Zeller misiniz? yükseltilebilir. İşte, şehirleri boşalt- dan Kamboçya halkı, anlamazlıktan geldi. rica ettikten sonra, kendisi bir bahane uydurarak 
yorlar. « Böylelikle, . yi- v Sile Baraliken di bakma hirleri mayi kararlaştırmamızın Kamboçya devrimine yi EAA PT odayı terketti. 
yecek sorununu çözme- biz ii e i Şehirlerin nedenleri bunlardı. O si- Kambocya KON Sayın bayan,” dedi Yang riyâkarca. © Üç bardak şarap tesirini göstermekte gecikme- 
yi ybaardik, halk dev: al amac & in Daha Cevap: Eğitim yönte- b itil radaki somut durum bizi partisinin önderlik ettiği- Birisi aptalca davranıyor, diğeri riyâkarlık edi- di: Han Aycen hafifçe çakırkeyf olmuş, yanakları 
3 ; si amaç değildir. Daha mimis, öğrenim ile üre- oşaltılmasını bu önlemleri almak zo- pin açıkça farkında ol- yor, fakat her ikiside oynanan oyunu çok iyi bili- şeftali çiçekleri gibi kızarmıştı. Beyaz ipekli elbi- 


rimden memnun oldu 
ve çocuklarını düşmana 


çok bir köprü gibidir. Ama biz halkın yaşama ko- 


tim çalışmasını birarada 


zorlayan nedenler 


runda bıraktı 


muştur. 


yordardı. 


sesinin üstten iki düğmesini açtı, Pembe iç gömleği şimdi iyice ortaya çıkmıştı. İkide bir sızlanıp 


Aİ EE itme ilkesine dayanır. n 
karşı savaşmak için or- o şulları sorununu bu köp- NE Ne p n i k Karım biraz rahatsız. O d 
i u KOP: Bu eğiti e - es il tuluş- i PRESNA a uyuyor sanıyo. du z 
diy  gönlemeyi a Bi almadan da çözebilen, hem kooperi Sane; oyu pe deride şehirlerin, in mii barel Şan Han Lal özel Dinmeyen 
oldu. olayısıyla, koc- iz. atel T Kiralik > Kam böçyd'dı à, er Eee aee e an gulamıştı. Yang bu sözleri duyunca, doğrularak "Ayya! Sıcaktan öleceğim!" 
larda gerçekleştirilir. Bu (o mofrat, il lr nüfusu artacak mi varlığını ilan etmek gitmek istedi. Sonra elini pencerenin pervazına uzatarak, ba- 


peratifler arasındaki mü- 


Bunu uevlet iktidarı- 


ilkeyi uygulamamızın ne- 


tanık olduğumuz bir baş- 


için elverişli zamanı ha- 


dem ağacından yapılmış küçük bir yelpaze aldı ve 


bâdeleler durmadan nın bir parçasını ortadan e yeni uy, ze- seçti 

arttı ve para kullanımı kaldırmanın bir yolu gö- denleri şunlardır Ka EN Ina S Bugün şehirler, fabri- yırladık P ii Bu "Acele etme! Başkan Yang'dan küçük bir ricam misafirine uzattı. 

azdı, 1974 yılında rüyorun.. Bizim için ge- kaler ai a bosal; Kalarin ve yönetim daire- side AEN, S daha var,' diyerek iç odaya geçti Han Lao-liu. Bir ei A Fr 

halkımız para kullan- reksi» ve önemsiz olan Ei i > s A j ç iii ý lerin bulunduğu yerler- yı!donümünü LR müddet sonra tekrar geri döndü. Beni biraz yellesene n'olur?" diye yalvardı ve 

mayı yüzde 80 bıraktı Teri oi den kalibi 1— Kamboçya, geri o Demokralik Kamboçya dir, Şehirlerde oturanlar adamın yanına sokuldu. 

Dİ aç çi şeyleri ortadan kaldırabi- bir ekonomiye sahiptir ve o Hükümeli ileride bu şe- Bi e Şar Kamboçya. a > wi © > 

Kurtuluştan önce dev- Jiri; ma hele bir elek tras ar ilerden ieyararlan mayı çeşilli yönetim daâirele- Son defa buraya geldiğinde, önlüğünün ve pan- i y 7 ç 

let parsyı özellikle düş- r ti E TE ana ANO A E TAS oy! rinde çalışan büro işçileri Türkiye ilişkisi talonunun çok eskimiş olduğu Ay-cen'in gözüne stekten kendinden geçmiş olan Yang Fu-yüan, 

manın denetimi altındaki Para devletin S ei ENE E UUA RETE MVO kadrolan'veviabrikalerz ‘FUrKIye ilişkisi çarpmış. Bir başkanın böyle gezmesi yakışık al- kadının arzusunu yerine getirmek için titreyen el- 
A i% < miştir. Kamboçya hâl yorsa, nasıl 'yararlanmayı yin A DE a gi P í z 7 h leriyle küçük yelpazeyi açmaya çalıştı, Fakat h 

Palge ordek ini e bir parçasıdır kının kültürel düzeyi hâlâ o düşünüyor? ; daki işçilerdir. Şu anda Onuncu soru: Hem maz. Bu yüzden sana bir kat yeni elbise dikmek is- GUS ela I AGORY AÇAN Vie MAO 

almalar için kullânıyor- şeridir. Eğer halka teknik e 7 Phnom Penh''w200 bin Demokratik Kamboçya, tiyor. Şimdi gelip ölçünü alacak. 'Onu kurtar bunu lesine hararetliydi ki, yelpazenin beş yaprağı çat 

du. Bu nedenle, ülkenin Bi, Marksistiz. Bis eğitim. dün, Yöne Cevap: Bizi şehirleri kadar insan var, Bu sayı hem de Türkiye birer Ü- kurtar derken, sonunda kendisini de kılık kıyafet. diye kırılıverdi. Bir kolunu masanin üzerine koyyüzde 90'ını kaplayan ve devlet ve devletin orta- e Çürüme de e boşaltmaya zorlayan iki giderek artacaktır, çünkü çüncü «Dünya ülkesi . Ülké- ten kurtaracak, bu ne biçim iş böyle?' diyor Ay. Muş ve diğerini kalçasına dayamış olan Han Ay- 

i ear yiyecek sorununu çöz- ferimiz arasındaki bugün- cen. Sonra da dedi ki: 'Guo Züan-hay ve Cao Yilin Cen şakrak bir kahkaha attı: "Ayya! Gülmekten 


6 milyonluk bir nüfusa 
sahip olan kurtarılmış 
bölgede, paranın kullanilmaması bir sorun de- 


dan kaldırılması konusundü Lenin'den öğrendik. Marksist-Leninistler, 
devlet iktidarını de 


yükseltmeye kâlksaydık, 
ülkemizi halkın istediği 
kadär hızlı bir şekilde inedemezdik. Halkın 


1. Ekonomik o neden, 
kurtuluştan hemen sonra 
şehirlerdeki birkaç mil- 


müş bulunuyor ve sānayiyi inşa ediyoruz. Dolayısıyla gittikçe daha fazla 


kü ilişkiler nasıl geliş lirilebilir? 


pis, berbat bir serseri çetesi. Başkan Yang onların 
arasında, bir yığın çöpün 
tanesi gibi duruyor. Onu diğerleriyle bir tutmak 


içine düşmüş bir inci 


tom bul 


Öleceğim!" Başını yana eğmiş, aralıksız gülüyordu. Bir halk türküsü: 'Gülücükler “vginin aynasıdır' dor, Her kaşarlanmış yosma bilir bunu. Gülüşleri"'le, 


oam g ge- şa ; . „gil diğerleriy j yosma | 
gildi. Bütün ülke kurta- — Girmenin ve devleti orta- ķi l wini yükselt YOP insanı beslemek zo- işçi gelip şehirlerde otu- Cevap: Aslında De- çok büyük haksızlık olur. Üstelik bir de ona tepe- ellerinin minik çukurlarıyla 
rıldığı zaman halk parà dan kaldırmanın yollarını kolara, diapa yi sk runda oluşumuzdu. Köy. räcaktır. Ama ne olursa E Kamboçya ve den bakıyorlarmış. Bana kalsaydı...' Ama ben fazla ve Japon Sudetala'dan öğrendiği marifetlerle 
kullanmama alışkanlığı- | âramalıdırlar. Para, devle- tim (ele manaikaliiman? lük bölgelerde tüm halka olsun şehirleri çok fazla Türkiye, Kamboçya ve konuşturmadım ve azarladım. Tabii çocukça söz. gece misafirini cezbetmesini çok iyi biliyordu 
n paimt bile. Şehir- tin bir parçasıdır. Dolayı- pı sağladık. de yetecek kadar yiyecek LD A Türkiye halkları birbirle- ler bunlar," bu kız. 

lerden boşaltılan insan- | sıyla onu ortadan kaldır- vardı, ama hiç bir ulaş- ler ile köylük bölgeler pine uzak yerlerde. Ami Y i eli 

iş Fe E $ yia adan Ka INS A Ar ar e Mİ IN ee J g A ii i i ang ansızın yelpazeyi elinde z 
lar dâ para kullanmıyor dik, Ve bundan sonra da, Urma âracı yoktu, yollar arasnda çok fazla lark her ikisi de yoksuldur Yang Fu-yüan hiç cevap vermedi. şi ve beceriksiz Eihebele eon er eR, 


"İç odaya 


geçelim" 


diyerek doğruldu Han 


lardı, çünkü kooperatif- eğer herhangi bir şeyi e Ta e ve demiryolları yok edil- olmasın istiyoruz ği vulva veye A k Ya F EA 
lef onlara her. geyi saðli: AAR yk a bi a vie Supi ands hem m- mişti. Ay rnent bu miyor Kk A ve y p Lao-liu. Ay-cen ustaca sıyrılarak gülmesini kesti ve yüzünü 
K celeme yapmak, hem uy- j y maci büyük devletlerin buruşturdu 
yordu Halkın bu aliş- rekirse kaldıracağız. yulumadı A ek ai larca insan şehirlerde o- Kamboçya sömürü ve tehditlerinin N “ 3 
ii pii simaye ka- Eğer hülk ku uygula: mek, halkın sürekli ola ll am. etseydi, neden olduğu âcıları ya- Del toprak ağasının pesinden peyor perdeyi ye Mal Kafayı üşüttün mü ne” 
ar âarâ G aâmavâ iç N S à ' ” 5 äi ” ` serekli Teri raar $ P pi X cere o k sark a į 7 i 
ilem ullanmamay magen an gp aK OTUDA LEO MASID aom slm Komünist Partisi Fere emg h a A A önüme gal Makon aena aldırış etmeksizin 
E yolla halkın höyü ze- ağlama “me e SN 3 X yayılmacı bü evlet- Ç s 7 
ini üksel tebiliy orsak $ glamak' demektir, Böy- kalacak ve dolayısıyla da Dokuzuncu soru: Bü- e ər ti IER FA ey, ne kang'ın üzerine sıralanmış yemekler ve A 
k Il y y yorsāk,  lelikle insanlar teknikleri VIY lerin her türlü saldırı, ya şev: 3 A d LE | ? 1“ di 
para kullanmaya bunları oradan kaldi- hizla öğrenebilir ve kav- yiyecek sorununu bağım- lün bir demokralik dev- yılma, sömürü ve baskı içkiler, ne odayı dolduran kıymetli eşyalar, ne e nneciğim! İmdat! Kaw var!" diye cıyak 
ileride yeniden mamiz gerekir. Bazıları rayabilir Sİ ülkelerinin sizlik ve egemenlik için rim, ABD emperydlisle- faaliyetine karşı kendi ül- çiçekli kâğıtlarla kaplanmış duvarlardaki resim- Iyak bağırmaya başladı Ay-cen. 
bili è (Burada eski Güney Viet- yomut durumundan Ka de çözemeyecektik . En ri ve onların uşaklarına kelerinin bağımsızlık, e- ler ve deyişler, ne pencereleri örten kırmızı ipek- O böyle bağırıp ulurken, kapı büyük bir gi- 

karar verebiliriz nam Ulusal Kurtuluş mazlar önemli sorun, halkın yi- karşı kurtuluş savaşı bò gemenlik ve toprak bü- li perdeler, ne yatağın üstündeki mermer kabart- ütüyle acıld Pod DEME EENİSE ERDİ 

İleride nasıl olacak? Cephesi Geçici Devrim R yecek sorununu çözmek- yunca Kamboçya halkına tünlüğünü savunma ve ma ve ne de kapıya asılmış portre oldu. Kang'a IRS Kar laO HA DR girenler, Han “ao 
Bu, halka bağlı. Bugüne Hükümetinin Dışişleri ti. Bu sorunu çözemesey- önderlik etmiş olan ve güçlendirme uğrunda ver- dayanmış olduğu halde ayakla duran genç ka- a sar xi z > 
kadar halkımız para kul” Bakanı Bayan Nguyen , dik, halkın devrime olan bugün de sosyalizmin in- dikleri ortak mücadelede dından başka bir şey görmez olmuştu gözleri, Ne oluyor burada?" diye sordu ihtiyar ka- 
Kapanan anla bir sorun Thi Hinana ple Koni mea an EE e inancı sursilacaktı, şasına ve ke e halklarımız dostluk ilişki- Ri ei ka yi er ince. dın. 
olmadığı sonucuna vär- kastediyor) bizim devri- enin inşasında küzüni- 2 İkinci neden, devri- (o vunulmasına önderlik et- lerini karşılıklı saygı, €- cik, beyaz bir ipekli elbise vardı. Altında yine r JNa gi klz 
dı. Ama eğer bir gün, mimizi aptalca bir biçim- lën tecrübeler açıkca gös- min kazançlarını savun- mekte olan Kamboçya şitlik ve karşılıklı yarar pembe bir iç gömleği parıldıy ordu. Ayaklarında |, m Rİ NN diye Han Lao-liu'nun odayeşil ipekten bir şalvar vardı. Sankı yalaklan yo. "Ig! da sesini yuks di 


somut duruma göre, halkimiz psrâ kullanmamayı çok güç bulursa, veni- 


de yaptığımızı söylüyorlar. Ama aslinda bi, Le 
nin'in o öğrettiği o gibi, 


wriyor ki, bu eğilim yontemi, ülkenin dahu hızlı 


ve däha etkili bir biçim- 


mu ve yüverlik sorunu 
idi, Düşmanın, yani ABD 
em peryalistleri ve hainle- 


Komünist Partisinin varlığı ve adı, ülke 1975 yılında kurlulduğu halde 


temelinde mutlükâ geliştirecek ve güçlendireceklerdir. 


(Devamı var., 


